Tehlikeli Sevgili - Rebacca Winters 


Birinci Bölüm 


Yani Fransa gezisinde tanıdığın birinden mi hamile kaldın?" 


Whitney Lawrence şaşkınlığını gizlemeye çalışıyordu. Üvey kardeşi Christine ise kucağındaki beş 
aylık oğlu Greg'e biberonunu vermekle meşguldü. 

Whitney'in çalıştığı hukuk bürosunun yakınındaki kalabalık lokantalardan birinde öğle yemeği 
yiyorlardı. 


Christine o zamana kadar Greg'in babasının kim olduğundan hiç kimseye söz etmemişti. Ancak 
Whitney hep onun Fransa gezisine birlikte gittikleri gençlerden birinden ya da Paris veya Nice'de 
tanıştığı bir erkekten hamile kaldığını düşünmüştü. Bebeğin babasının da onun varlığından haberi 
olmadığına emindi. 


"Bana karşı tahmin edemeyeceğin kadar iyiydi," dedi Christine biraz düşündükten sonra. "Ve çok 
da yakışıklıydı. Bana beni sevdiğini söylediği an o kadar mutlu oldum ki, ben... Kendime hakim 
olamadım." 


"Seni zorladı mı?" 


"Hayır. Sandığın gibi değildi. Aslında tam tersi oldu." Başını hafifçe geriye attığında yanaklarının 
gözyaşlarıyla ıslanmış olduğunu fark etti Whitney. "Bana açılmış, karısının uzun süredir bir 
başkasıyla ilişkisi olduğunu, bu yüzden de ayrı yaşadıklarını söylemişti. Onunla yakınlaşmakta bir 
sakınca görmedim. Evliliğinin yıllar önce bittiğini, ancak henüz boşanmamış olmasının nedeninin 
dört yaşındaki kızı olduğunu söyledi. Kızı biraz daha büyüyünce boşanacaktı karısından." 


"Gezinin sonuna doğru dertlerini paylaştığım için teşekkür etti ve bana aşık olduğunu söyledi. 
Sonra da böyle bir şey söylediği için özür diledi. Benim onun için çok genç olduğumu 
düşünüyormuş." 


"Ben de onu sevdiğimi söyledim ve ispatlamak için de öptüm onu. Ardından her şey birbirini 
kovaladı. Sonunda ne olduğunu biliyorsun. Eve dönmeden önce birlikte alışverişe gitmeyi 
düşünmüştük. Ancak o son anda kendini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine ben alışverişe 
yalnız gittim. Ona da kızına ısmarladığı oyuncağı aldım." 


"Parasını sen mi ödedin?" 


"Hayır. Bana bir zarf dolusu para vermişti. Oyuncağı ona götürdüğümde kendini daha iyi 
hissediyordu. Tekrar seviştik, ancak bu son sevişmemizdi. Salt Lake'ye geldikten sonra beni hiç 
aramadı." 


"İşte o zaman kullanıldığımı anladım. Bundan hiç kimseye söz etmeyeceğime dair kendi kendime 
söz vermiştim. Ama Greg'e hamile olduğumu anlayınca..." Sesi titremeye başlamıştı. Greg'i 
omuzuna dayayarak gazını çıkarmaya çalıştı. 

Whitney çok iyi bir anne olan Christine ile gurur duyuyordu. Ancak bir çocuğu babasının desteği 
olmadan büyütmeye çalışmanın ne kadar zor olduğunu da tahmin edebiliyordu. 


"Ah, canım..." diye mırıldandı sevgi dolu bir sesle. Evinden ilk kez bu kadar uzaklaşan on sekiz 
yaşındaki saf bir kızın yetişkin ve olgun bir erkeğin gösterdiği ilgiyi aşk zannetmesi ve ona 

kapılması son derece normaldi. O erkek de bunu çok iyi biliyor olmalıydı. "Korunma sözcüğünü 
ağzına bile almadı, değil mi?" diye sordu Whitney. Ancak Christine'nin bakışlarından hassas bir 


noktaya değindiğini anlamıştı. 


"Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum," dedi Christine. "Keşke hiç açmasaydım. Annemle 
babama bir şey söylemeyeceksin, değil mi? Ne olur, bana söz ver." 


"Söz." 


Whitney kardeşinin bu konuda bu kadar konuşmasına bile hayret etmişti. Arkasına yaslandı ve 
düşünmeye başladı. Otobüsün şoförü, Fransızca öğretmeni ya da tur rehberi... Bunlardan biri 
Greg'in babası olabilirdi. Düşündükçe şüpheleri Fransızca öğretmeni üzerinde yoğunlaşıyordu. 
Christine üç yıldır Fransızca dersi alıyordu ve öğretmeni onunla çok ilgileniyordu. Eve gelmesi ve 
üvey babasından onu Fransa'daki tura göndermelerini istemesi Christine'yi o kadar 
duygulandırmıştı ki, onu yılın öğretmeni yarışmasında aday olarak bile göstermişti. Ve o adam 
hala öğrencilerin arasında serbestçe dolaşıyordu. Kimbilir daha kaç kişiyi yatağına atacaktı? 


Orada oturmuş Christine ve bebeğini seyrederken tam bir avukat gibi düşündü ve kardeşini 

hamile bırakan bu adamın bebeğin büyümesi için tek kuruş vermeyeceğini aklına getirdi. Bir anlık 
bir zevk Christine'nin tüm hayatını değiştirmişti. Ancak o adam buna aldırmıyordu. Christine'nin de 
kimseye derdini anlatmamak gibi bir huyu vardı. Ancak en azından Greg babasının kim olduğunu 
bilmeliydi. 


Whitney onu bulacak ve başka kızları da tuzağına düşürmesini engelleyecekti. Bu iş için kafasında 
çoktan bir plan oluşturmuştu bile. Bürosuna gitmek ve harekete geçmek için sabırsızlanıyordu. 


"Sana bir teklifim var, Christine," dedi. "Ben bugün işten çıkınca eve gelip Greg'le ilgileneyim. Sen 
de biraz dışarı çık ve gezip dolaş. Ona banyo yaptırmaktan çok hoşlanıyorum." 


Christine'nin sevinçten gözleri parlamıştı. "Harika bir fikir," dedi coşkuyla. "Sen ve ailem 
olmasaydınız, bu işle asla başa çıkamazdım." 


"Bu işle başa çıkmakla kalmayacaksın, Christine. Sana söz veriyorum, sen ve Greg çok mutlu 
olacaksınız." 


Sekreterin beni görmek istediğini söyledi." 


"Mesajımı aldığına sevindim. İçeri gir ve kapıyı kapat. Interpol'den biri seninle konuşmak için 
sabırsızlanıyor." 


Gerard Roch, Roman'ın masasının yanındaki sandalyeye oturdu. "Yeni bir haber mi var? 
Durmadan beni arayıp oraya tekrar gitmemi ve onlar için çalışmamı istiyorlar. Ben de onlara 
gitmek istemediğimi, burada kalıp kayak yapmayı tercih ettiğimi söylüyorum." 


"Senin en zor olayların içinden başarıyla çıktığını biliyor ve kaybetmek istemiyorum. Ama Yuri 
tekrar Avrupa'ya gitmeni ve İnterpol için çalışmanı istiyor. Ona cevabını sen kendin vermelisin." 
Gerard, Roman'ın kardeşi Yuri'nin adını duyunca gülümsedi. Rus kökenli Roman ve Yuri Lufka 
kardeşler onun çok iyi arkadaşlanydı. 


Gerard'ın en çok hoşuna giden şey spor ve dil uzmanı olan bu iki kardeşle kayak yapmaktı. Hem 
çok güzel kayıyorlar hem de Rusça, Almanca, Fransızca ve birkaç Slav dilini ana dilleri gibi 
konuşuyorlardı. Yuri ve ailesi her ay hem gezmek hem de iş için New York'tan Salt Lake'ye 
gelirlerdi. 


Gerard'ın hayatı onlarla ve Salt Lake'den yarım saat uzaklıkta bir dağ köyü olan Alta'da yaşayan 
anne babası ile dopdoluydu. Oradan ayrılmak ve sevdiklerinden uzaklaşmak istemiyordu. 


Ne olursa olsun, bir daha Avrupa'da yaşamayacaktı. Yıllar önce karısının hayatına mal olan 
isviçre'deki çığ faciasından sonra bütün hayalleri yıkılmıştı ve bir daha asla oraya adım atmak 
istemiyordu. 


"Burrow olayını sonuca bağladım, Roman. Başka bir olayı almaya hazırım. Buradan ayrılmamı 
gerektirmeyecek bir iş yok mu?" 


"Böyle bir iş çıktığında ilk olarak sana teklif edeceğimden emin olabilirsin." 
"O halde şu anda teklif edeceğin şey hoşuma gidecek bir şey değil." 
"Bilmiyorum. Kabul etmek zorunda değilsin." 


"İnterpol Doğu Avrupa ülkelerinden biri adına casusluk yaptığından şüphelenilen bir adamı takip 
ediyor. Ancak durumdan emin değiller. Adam şu anda Donald Bowen adını kullanıyor. Evli ve bir 
kızı var." 


"Son yedi yıldır burada Salt Lake'de bir lisede Fransızca öğretmenliği yapıyormuş. Bu süre içinde 
de öğrencileri yaz tatillerinde Fransa ve İsviçre'ye götüren bir grup öğretmenden biri olmuş. Bu 
geziler sırasında temas ettiği Orta Doğu ajanlarına Amerikan askeri sırlarını sattığı sanılıyor. Ancak 
İnterpol'ün bütün gayretine rağmen bu konuda somut bir şey bulunamadı." . 


"İnterpol onu suçüstü yakalayabilmek için senin yardımını istiyor. Sana gerekli her türlü yardımı 
sağlayacaklar. Kabul ettiğin takdirde Haziran ayında Fransa ve isviçre'ye gideceksin." 


Bakışlarını ona dikti. "Ancak karın Simone'nin anılan sana hala acı veriyorsa, söylediklerimi 
unutabilirsin." 


"Sorun değil, Roman. Onun hatıralarını kalbime gömdüm. Yoksa Anabelle ile birlikte olmayı nasıl 
düşünebilirdim? Başkasıyla evlenmeseydi, elbette." 


İkisi de gülmeye başlamışlardı. Anabelle de aynı detektiflik bürosunda çalışıyordu ve Gerard'ın 
Simone'nin ölümünden sonra ilgi duyduğu tek kadındı. 

Anabelle şu an evliydi. Ancak büroda çalışmaya başladığı ilk günlerde henüz bekardı ve Gerard'ın 
asıl adının Fransız olan annesinden dolayı Eric Gerard olduğunu keşfetmiş, herkesi ona Eric değil 
de, Gerard demeleri için ikna etmeye çalışmıştı. 


Çok hoş, aynı zamanda da zeki ve akıllı bir kızdı Anabelle. Ancak Gerard o sıralarda yeni bir 
ilişkiye girmeye hazır değildi. Anabelle'nin eski nişanlısının Salt Lake'ye taşınması iki eski dost 
arasındaki buzlarını çözülmesini sağlamış ye sonunda Anabelle eski nişanlısı Rand Dubarton ile 
evlenmişti. Gerard onun çok şanslı bir erkek olduğunu düşünüyor ve zaman zaman kıskanıyordu. 


"Kazadan beri hiç İsviçre'ye gitmedim," dedi düşünceli bir tavırla. 


"Oraya gitmenin eski hatiralannı canlandıracağını biliyorum, Gerard. Bu yüzden de seni bu işe 
zorlamak istemiyorum." 


"Belki de bu konuya bir nokta koymamın vakti geldi artik." 


"Sen bilirsin. İnterpol mantık sınırlan dahilinde istediğin parayı ödemeye hazır. Diğer detektiflik 
şirketlerini de araştırmışlar, ancak geçmişte yaptığın işlere, mükemmel Fransızca ve Almanca 
konuşmana ve Avrupa hakkındaki bilgine bakarak senden daha iyisini bulamayacaklarına karar 
vermişler. Kısacası, sen bu iş için biçilmiş kaftansın." 


"Ne olarak gideceğim?" 

"Eşinden ayrılmış bir Fransızca öğretmeni olarak." 

"Şaka ediyor olmalısın. Öğrenciler ve ben, öyle mi?" 

"interpol sadece aynı geziye katılan bir öğretmenin adamı şüphe çekmeden gece gündüz takip 
edebileceğini düşünüyor. Öğrenciler Avrupa'ya özel bir şirket aracılığıyla gidiyor ve Avrupa'da 
başka bir şirketin sorumluluğuna geçiyor. Senin buradaki görevin öğrencilere göz kulak olmak ve 
aynı zamanda da Bowen ile iyi ilişkiler geliştirmek olacak." 


"Şu ana kadar hemen hemen her kılığa girdim. Ama yaptığım işe çocuklan alet etmek hiç hoşuma 
gitmiyor." 


"Ama Bowen hiç de böyle düşünmüyor. İnterpol'ün onu suçüstü yakalamak istemesinin 
nedenlerinden biri de bu, Böylece daha ağır bir cezaya çarptırılabilir." 


"Ne zaman başlıyorum?" 


"Tur ayın on beşinde özel bir uçakla yola çıkacak. On gün boyunca Fransa'nın doğusunda ve 
isviçre'de dolaşacaksınız." 


"Bürokratik işlemleri İnterpol mü halledecek?" 
Roman elindeki dosyayı ona uzattı. Pasaport dahil gerekli olan her şey hazırlanmıştı. Gerard 
dosyaya bir göz attıktan sonra, "Ben onların ilk seçenekleri miydim?" diye sordu. "Yoksa tek 


seçenekleri mi?" 


"Bunun nedeni senin bu konuda en iyi olman," dedi Roman gülümseyerek. 
Gerard ise dosyaya bakmaya devam ediyordu. 


"Utah'tan Hank Smith mi?" dedi birden. "Bu saçma adı da kim buldu?" 

"Bu uygun bir isim," dedi Roman. 

"Çok rastlanan bir soyadın olması mantıklı. Geri kalan bilgilere gelince, Utah'lı bir Fransızca 
öğretrhenisin. Kendi öğrencilerin için bir gezi düzenlemek istiyorsun, ancak bu işin organizasyonun 
nasıl yapıldığını görmek için önce böyle bir geziye katılmayı uygun gördün. Gelecek sene sen de 
kendi öğrencilerin için böyle bir gezi düzenleyeceksin. Tura katılacak öğrenciler ve öğretmenler 
gelecek Çarşamba şehir kütüphanesinde buluşup tanışacaklar. Bundan bir hafta sonra bir toplantı 
daha yapılacak ve gezi hakkında ayrıntılı bilgi verilecek. Dosyada aradığın bütün bilgileri 
bulabilirsin." 

"İlk toplantı sadece dört gün sonra." 


"Evet. Bu arada iyice düşün ve işi kabul edip etmeme konusunda karar ver. Kesin kararını verdiğin 
zaman beni ara. Ben de İnterpol'e haber vereyim." 


"Teşekkürler, Roman. Teklifini değerlendireceğim." 


"Bir sonraki, lütfen. Adınız ne?" 


"Whitney Lawrence. Merkez Liseden." 


"Adınızı bulamıyorum. Hah, tamam. Bay Bowen'in grubunda olmak isteyen öğrencilerden birisiniz, 
ama sizi Bay Smith'in grubuna yazmak zorunda kaldım. Diğer grupta yer yoktu." 


"Ama ben Bay Bowen'in grubunda olmak istiyorum. Bir arkadaşım geçen sene onun grubundaymış 
ve onu çok sevmiş. 


Bu geziye karılmamın tek nedeni Bay Bowen." 


"Bay Bowen çok popüler bir .Fransızca öğretmeni. Herkes 
onun grubunda olmak istiyor, ama siz çok geç başvurdunuz. 
Yine de üzülmeyin. Bay Smith de çok sevilen bir Fransızca öğretmenidir." 


Whitney'in suratını asması üzerine ilave etti. 
"Hem hepiniz aynı otobüste olacaksınız." 


"Tamam," dedi Whitney derin bir nefes alarak. Biraz olsun rahatlamıştı. İnşallah normal bir genç 
kız tepkisi göstermişimdir, dedi kendi kendine. 


"Herkes koridorun sonundaki salonda toplandı," dedi sekreter kız. "Yaka kartınızı takmayı 
unutmayın." 


"Teşekkürler." 


Whitney kartını gömleğinin yakasına iliştirirken ayağındaki spor ayakkabılar, üzerindeki kot 
pantolon, tişört ve omuzlarından aşağı serbestçe bıraktığı saçlarıyla orada toplanmış bekleyen 
kızlardan bir farkı olmadığını düşünüyordu. Onu ele verebilecek tek şey pasaportuydu. Onu da 
elinden bırakmaya hiç niyeti yoktu. 


Sharp ve Rowe avukatlık firmasındakiler baroya yeni kabul edilen en genç avukatlarının bu halini 
görseler ne derlerdi acaba? Kimse onun kızkardeşini hamile bırakan adamın peşinde olduğu için 
böyle giyinmiş olabileceğini düşünmezdi herhalde. 


Planının başarısızlığa uğrama ihtimali de vardı elbette. Ama evde oturup kızkardeşinin durumuna 
üzülüp durmak-tansa bu tatil fırsatını değerlendirmeyi tercih ederdi. 


Bir erkeğin beğendiği bir kızla gününü gün etmesi, sonra da onu yüzüstü bırakıp gitmesi 
kabullenilecek bir şey değildi. O adamı bulup durumu anlattığında, adam kimbilir nasıl vicdan 
azabı çekecek, çocuğu için mali destekte bulunmak isteyecekti. Onun o halini görmek bile yeterdi 
Whitney'e. 

Ailesi onun okuldan arkadaşlarıyla birlikte Meksika'ya tatile gittiğini sanıyordu. Planı başarılı olmaz 
ve Greg'in babasını bulamazsa onlara nereye gittiğinden hiç söz etmeyecekti. 


Nerede olduğunu bilen tek kişi baroya birlikte girdikleri okul arkadaşı John Warren'di. 
Christine'nin başına gelenleri öğrendiğinde üzülmüş, Whitney'in planını onaylamıştı. Ancak bu 
işi yapanın öğretmen değil, otobüs şoförü ya da tur rehberi olabileceğini düşünüyordu. Whitney'e 
yardımcı olmak için Christine'nin katıldığı turdaki şoför ve rehberin ismini bulmuştu. Whitney onun 
sayesinde aynı şoför, öğretmen ve rehberle yola çıkacak olan tura kayıt yaptırabilmişti. 


Salondan içeri girdi. Gözüne etrafa dağılmış kırk civarında öğrenci ve her birinin üzerinde 
öğretmenlerin isimlerinin yazılı olduğu masalar ilişmişti. Öğretmenler henüz gelmemişlerdi. 
Sandalyelerin olduğu tarafa giderek birine oturdu. Önündeki iki çocuk koyu bir muhabbete 
dalmışlardı. 


"Merhaba," dediler onu görünce. "Siz Bay Smith'in öğrencisi misiniz?" 


"Hayır," dedi Whitney. "Ben Bay Bowen ile gitmek istemiştim. Ama yer olmadığı için bu gruba 
verdiler." 


"Biz de aynı durumdayız," dedi çocuklar gülerek. İkisi de son derece sevimli, hayat dolu 
çocuklardı. Yakasındaki kartta adının Jeff olduğu yazdı olan çocuk, 


"Kaç yıldır Fransızca öğreniyorsun, Whitney?" diye sordu. 

"İki yıl Fransızca gördüm," dedi Whitney. "Ama aradan uzun zaman geçti. Unutmuş olabilirim." 
"Ben altı yıldır görüyorum," dedi Jeff. 

"Ben de altı yıldır görüyorum," diye lafa karıştı Roger. "Fransızca öğretmenim her sene Fransa'ya 
gider, ama çocuklarla uğraşmaktan pek hoşlanmaz. Bu nedenle bana bu turu ayarladı. Yetkililer 
de beni St. George'de çalışan Bay Smith'in grubuna verdiler." 

"Biz bu grupta bizden başka kimsenin olmadığını sanıyorduk," dediler gülerek. 


"Ama yanılmışız." 


Whitney onların aklından geçenleri anlamıştı. "Ben de bu turda sadece kızlar olacak sanıyordum," 
dedi gülümseyerek. "Sizi gördüğüme sevindim." 


"Çok güzel bir gezi olacağa benziyor," dedi Roger. "Üçümüzün odaları birbirine yakın olacak. 
Yemekleri de birlikte yiyeceğiz. İstersen sana Fransızcan için yardım da edebiliriz." 


"Teşekkür ederim. Bay Smith'i daha önce gördünüz mü?" 
"Ben gördüm. Okuldaki Fransızca öğretmenimden daha iyi biri. Okuldakini hiç sevmiyorum." 


Öğretmenler yavaş yavaş içeri girmeye ve masalara yönelmeye başlamışlardı. Ancak Whitney'in 
gözleri sadece bir tanesini görüyordu. Kısacık kesilmiş, koyu sarı saçları olan, yaklaşık bir metre 
doksan santim boyunda, bronz tenli, iri yapılı birini. 


Üzerine gri takım elbise, içine şık bir siyah gömlek giymişti. Kolunda ise son derece pahalı olduğu 
ilk bakışta belli olan altın bir saat vardı. Whitney'in öğretmenlerinden hiçbirine benzemiyordu bu 
adam. 


Güçlü ve sportmen görüntüsüne bakılacak olursa zamanının çoğunu sınıfa kapanıp öğretmenlik 
yaparak geçirmiş olması pek mümkün değildi. Köşeli çenesi ve dümdüz burnu ile klasik anlamda 
yakışıklı olduğu söylenemezdi, ancak son derece etkileyici olduğu da inkar edilemezdi. Kendine 
olan güveni attığı her adımda belli oluyor, güçlü kişiliğini yansıtan havası Whitney'in kadınlık 
hormonlarını tuhaf bir şekilde etkiliyordu. Genç yaşlı hiçbir kadının karşı koyamayacağı, büyüleyici 
bir erkekti bu. 


Beni bu kadar etkilediğine göre Christine'yi kimbilir nasıl serseme çevirmiştir, diye düşündü 
Whitney. O tarihte on sekiz yaşına yeni girecek bir kızdı Christine ve ilk kez tek başına bir 


seyahate çıkıyordu. 


İçgüdülerinde yanılıyor olamazdı. Greg'in babası Christine'nin Fransızca öğretmeni Bay Bowen'den 
başkası olamazdı. 


Christine'nin sözleri gelmişti aklına. Çok yakışıklıydı, demişti kardeşi. Bana beni sevdiğini söylediği 
an o kadar mutlu oldum ki, kendime hakim olamadım. 

Daha fazla dayanamayacaktı. Christine'nin hayatını mahveden.adam tam karşında duruyordu o 
anda. Biraz olsun toparlanmak için eğildi ve ayakkabısını bağlıyormuş gibi yaptı. 


Tam o sırada birinin omuzuna dokunduğunu hissetmişti. "Hey, Whitney?" 

"Efendim, Jeff," diyerek doğrulduğu anda pırıl pırıl parlayan, bir çift gri göz gördü tam karşısında. 
Christine üç yıl boyunca Fransızca derslerinde bu gözlere mi bakmıştı? Neden o kadar etkilendiğini 
anlamak hiç de zor 

değildi. 


"Merhaba, Whitney," dedi adam kusursuz bir Fransız aksanıyla. "Ben, Bay Smith. Seninle 
tanıştığıma çok memnun oldum." 


Konu Başlığı: Ynt: Tehlikeli Sevgili 
Gönderen: moryel üzerinde Haziran 28, 2007, 02:13:24 OO 


İKİNCİ BÖLÜM 

Bay Smith mi? 

Whitney şaşkınlıkla başını salladı. "Hey, bir dakika. Siz Bay Bowen değil misiniz?" 
Bay Smith'in yüzünde Whitney'in içini eriten harika bir gülümseme belirmişti. 


"Kusura bakmayın," dedi özür dilercesine. "Herkes onunla birlikte olmak istiyor. Ama bu gezi 
boyunca bana katlanmak zorunda kalacaksınız." 


Whitney aklını başına toplamaya, olan biteni anlamaya çalışıyordu. Onun Bay Bowen olduğundan 
o kadar emindi ki! 


Bakışlarını zorla ondan ayırarak yan masada duran adama çevirdi. Etikete göre Bay Bowen o 
olmalıydı. Ama nasıl olabilirdi? 


Kırklı yaşların sonunda gösteren, koyu renk gözlü, çıkık elmacık kemikli biriydi bu. Boyu bir 
seksen yok gibiydi. Teni soluk, yüzündeki ifade yorgundu. Saçları alnına ve şakaklarına 
dökülmüştü. Beyaz tişörtünün rengi sarıya kaçmış, pantolonu ütülenmemişti. 


İş stresi altında yavaş yavaş çökmeye başlamış, sıradan, bezgin bir öğretmen gibi gelmişti 
Whitney'e. Yılın dokuz ayı öğrencilerle uğraşıp durduktan sonra yaz tatilini de onlarla paylaşması 
hiç de mantıklı görünmüyordu. Ancak zevkler ve renkler tartışılmaz, dedi kendi kendine. 
Christine'nin dediğine göre Bay Bowen sınıfta herkesin hayranlık duyduğu son derece hareketli ve 


canlı bir öğretmendi. Yine de Whitney onun bir genç kızı kendine aşık edebileceğine ihtimal 
vermiyordu. (Vah akıllım sen genç kız değilsin ki senin görüşünle onun ki bir olsun görünüşten 
kurtasan da mantıklı düşünmekten kurtaramadın maalesef ;D ve de yanıldın ;D bak nasılda 
ediyor... ) 


Bakışlarını elinde olmadan onu adeta büyüleyen Bay Smith'e çevirdi. Christine ona Bay Smith'ten 
hiç söz etmemişti. Ama bunu normal karşılamak gerekirdi. Özellikle de onunla olan ilişkisini 
gizlemeye çalıştığı göz önüne alınırsa. ;D 


Birden kıpkırmızı olduğunu hissetti. Bay Smith'le gözgöze gelmişlerdi ve o Whitney'in kendisine 
nasıl baktığını fark etmişti. Hiç de bir öğrencinin, ne kadar yakışıklı olursa olsun, öğretmenine 
bakması gerektiği gibi bakmıyordu Whitney ona. Kimbilir, Christine ile de böyle bakışmışlardı belki 
de. 


Öte yandan, o bir öğretmendi. O da öğrencisine böylesine aklını başından alacak şekilde 
bakmamalıydı. 


Eğer Christine'ye de böyle baktıysa zavallı kızın ona neden aşık olduğunu anlamak hiç de zor 
değildi. ;D ;D (Ablaya da bakınız ne kadar da anlayışlı... ;D ) 


İçinden bir ses ona Greg'in babasının Bay Smith olduğunu Söylemeye başlamıştı. Bu bakışlar, bu 


karizma ve bu cazibeyle kimbilir kaç tane genç kızı ağına düşürmüştü o? (Sen ilk olcaksın ya 
neyse ;D ) 


Kimbilir kaç genç kız onun karısıyla arasındaki geçimsizliği ve dört yaşındaki zavallı kızını 
duyduktan sonra onunla birlikte olmuştu? 
'Kaçı onu teselli etmeye çalışırken hamile kalmış ve hayatı kendine zehir etmişti? 


Bay Smith, dedi kendi kendine. Şu anda bana dikmiş olduğun bakışların bana senin tam aradığım 
adam olduğunu söylüyor. 


Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun, ama ben bu oyunun nasıl sonuçlanacağını biliyorum. Seninle 
işim bittiğinde beni kurban olarak seçtiğin için çok pişman olacaksın. (kim kimi kurban seçti 
acaba ? ;D ) 


Gerard bakışlarının grubundaki tek kız öğrenciye takılı kaldığını fark etmişti. Hemen toparlandı ve 
diğer çocuklarla ilgilenmeye çalıştı. 


İçinden, inşallah yanılıyorumdur, diye geçiriyordu. Ama yanlış anlamadıysam Bayan Lawrence de 
en az benim ondan etkilendiğim kadar etkilendi benden. Bir bu eksikti. ;D ;D ;D ;D 


Etrafımda sarışın, menekşe gözlü ve Afrodit kadar etkileyici bir vücuda sahip böyle bir kız 
dururken kendimi işime nasıl verebileceğim? 


Kıyafeti diğer kızlarınkiyle hemen hemen aynıydı. Dikkat çekecek hiçbir şey yoktu üzerinde. Ama 
ayakkabılarını bağlamak için eğildiğinde biçimli vücudu ve uzun bacakları dikkatini çekmişti. 


Eskiden uzun boylu kadınlara ilgi duymazdı. Orta boylu, balık etinde ve esmer kadınlardan 
hoşlanırdı. Eski karısının boyu da ancak omuzuna geliyordu. 


Ancak bu kız bir yetmişin çok üzerindeydi. Sarışın kızların çoğu soluk benizli görünmemek için 


makyaj yaparlardı. Oysa bunda hiç makyaj yoktu. Buna rağmen hiç de soluk görünmüyordu. Yüz 
hatları kusursuzdu çünkü. Hiç kimsede bu kadar biçimli kaşlar ve dudaklar görmemişti Gerard. 


Bayan Lawrence o güne kadar gördüğü pek çok kadından daha dişiydi. Nasıl olurdu da sadece on 
sekiz yaşında olabilirdi? (Kimbilr kendine sorsana bir yanlışlık olmasın ;) ) 


Kızların erkeklerden daha çabuk olgunlaştıklarını biliyordu. Yine de bir lise öğrencisinden bu kadar 
etkilenmeyi kabullenemiyordu. 


Vakit geçirmeden aklını başına toplamalıydı. Anabelle'den sonra hiç kimseyle ilişkisi olmamıştı. 
Hata burada, dedi kendi kendine. Kızım olacak yaşta bir öğrenciden bu kadar etkilenebiliyorsam, 
çok uzun zamandır kadınlardan uzak kalmışım demektir. ( Adamın aklını oynattıracak bu kız ;D ) 


Belki de aynı tura katılan Fransızca öğretmeni Fran Aston'un ilgisine karşılık verse iyi olacaktı. 
Otuz yaşındaki Fran bir önceki toplantıda ona epey yakınlık göstermiş, bekar olduğunu 
vurgulamıştı. 


Hiçbir şey planladığı gibi gitmiyordu ve daha tur başlamamıştı bile. 


"Şaşkınlığın geçtiyse salona geçip gideceğimiz yerler hakkında bilgi veren bir film seyredeceğiz, 
Whitney," dedi. 


Whitney bakışlarını ona çevirdi." Özür dilerim, Bay Smith. Kabalık etmek istememiştim." 

"Özüre gerek yok. Çocuklar, ben resmiyetten hoşlanmam. Bana Hank diyebilirsiniz." 

Whitney Bay Smith'in de sevilen bir öğretmen olduğunu anlamıştı. Ama hala Bay Bowen'in 
grubunda olmadığı için üzüntü duyuyordu. Bunu Gerard da fark etmişti. Başka zaman olsa buna 
hiç üzülmezdi. Ancak bu kez her şey farklıydı. Başka zaman ne casusluk yapan bir öğretmenle, ne 


de bu kadar etkilendiği bir kızla uğraşmak durumunda kalmıştı. 


Whitney Lawrence'nin başka bir grupta olmasını isterdi, ama Donald Bowen'in grubunda 
olmadığına da memnun olmuştu. 


Grubun en popüler öğretmeni olan Bowen aslında çok tehlikeli biriydi ve Gerard işini 
tamamladıktan sonra hapishaneyi boylayacaktı. 


Jeff sabırsızlanmaya başlamıştı. "Haydi çabuk içeri girelim," dedi. "Önden yer kapmalıyız. Gelsene, 
Whitney." 


Whitney ve Gerard bir kez daha gözgöze gelmişlerdi. Onun bakışlarını kendisiyle çıkma isteğine bir 
davet olarak algılayan Whitney, 


"Siz gidin arkadaşlar," dedi. "Ben Bay Smith'e bazı şeyler sormak istiyorum." 

Çocuklar uzaklaşırken, Gerald, "Ne sormak istiyorsun, Whitney?" diye sordu. Ondan, yüzünden, 
bedeninden, hatta çiçek kokulu parfümünden bu kadar etkilenmesi Gerard'ın sinirini bozmaya 
başlamıştı. 


"Büyükannem sizinle konuşmamı istedi," dedi Whitney. "Ama diğer çocukların bunu duymasını 
istemedim." "Büyükannen mi?" 


"Evet. Beni o büyüttü. Biraz kendini beğenmiş olduğumu düşünebilirsiniz, ama nereye gitsem 
erkekler beni rahatsız ediyor." ( Kız baya bi açık sözlü ;D ;D ) 


Gerard için bunu tahmin etmek hiç de zor değildi. Bu cazibeye, hele hele bakışlara hangi erkek 
dayanabilirdi ki? ;D ;D ;D 


"Jeff ve Roger çok iyi çocuklar," diye devam etti Whitney. 


"Ama ben bizim grupta otobüste birlikte oturabileceğim bir kız 
öğrenci daha olur sanıyordum. Olmadığına göre sizinle beraber oturabilir miyim? Böylece 
yakınımda beni koruyabilecek biri olur." 


Gerald çabuk bir şeyler düşünmeliydi. "Diğer öğretmenlerle görüşüp onların grubundan bir kız 
öğrenci ayarlayabilirim," dedi hemen. 


"Sakın böyle bir şey yapmayın," dedi Whitney heyecanla. Sonra hemen toparlandı. Gereğinden 
fazla tepki gösterdiğini fark etmişti. "Bu işe yaramaz," diye devam etti hatasını tamir etmeye 
çalışarak. "Herkes birlikte oturacağı kişiyi seçmiş bile. Siz kızların bilmezsiniz, beni hep erkek 
arkadaşlarını ellerinden almakla suçlarlar. Hem sonra ben tura çok geç yazıldım. Az daha kabul 
edilmeyecektim." 


Gerard biraz düşününce ona hak verdi. Avrupa'ya gezmeye giden kızlar genellikle birlikte 
olacakları erkek arkadaşlarını da ayarlamış olurlardı. Başka bir kızın, hem de Whitney gibi birinin 
kendilerine rakip olmasından hiç hoşlanmayacakları belliydi. 


"Sen nasıl oldu da arkadaşınla birlikte yazılmadın?" diye sordu Gerald. 
Whitney'in menekşe gözleri buğulanmıştı. "Ben de arkadaşımla birlikte yazıldım," diye cevap 
verdi. "Ama Lesli son anda rahatsızlandı. 


Büyükannem onun gelmeyeceğini duyunca beni de göndermek istemedi. Ama ben ne zamandır bu 
geziyi bekliyordum. Parayı kendim çalışarak kazandım. Mezuniyet notum da dört üzerinden dörttü. 
Biraz ısrar edince büyükannem dayanamadı, ama bana öğretmenimin yanından ayrılmayacağıma 
dair söz verdirdi." 

Gerard hafifçe inledi. Böyle bir sorunla karşılaşabileceği aklının ucundan bile geçmemişti. ;D ;D 
"Kuzenimin bir arkadaşı geçen sene Bay Bowen'in grubundaymış. Bana onun çok iyi biri olduğunu 
ve beni kollayabileceğini söylemişti. Ama onun grubuna giremedim. Sizinle oturmamın bir 
sakıncası yok, değil mi, Bay Smitht Söz veriyorum, sizi hiç rahatsız etmeyeceğim." 


Sesindeki titreme Gerard'ın içinde Simone'nin ölümünden beri hiç tatmadığı bir acıma duygusu 
uyandırmıştı. "Elimden geleni yaparım," dedi fısıltıyla. 


"Çok teşekkür .ederim." 
O anda Whitney'in yaşlı gözlerinde sadece minnet duygusu okunabiliyordu. 


Belki de yanıldım, diye düşündü Gerard. Onun bakışlarını yanlış anlamış olabilirim. Ne olursa 
olsun, o kadar çabaladığını öğrendikten sonra teklifini reddetmek kalpsizlik olurdu. 


"Bir şey değil," dedi. "Haydi, şimdi içeri girelim." 
Salona girdiklerinde film çoktan başlamış, oturacak yer kalmamıştı. Birden birinin, "Hank," diye 


fısıldadığını duydular. Bu Fran Aston'du ve eliyle yanındaki boş koltuğu göstererek onu davet 
ediyordu. Gerard, teklifini kabul ettiği takdirde, Fran'ın ilgisinin karşılıksız olmadığını 


düşüneceğinden emindi. Davetkar bakışları sinirlerini önceki günkünden daha fazla bozuyordu. 


"İçerisi çok kalabalık," diye fısıldadı. "Öğrencilerimden biri ayakta kaldı. İzin verirsen oraya o 
otursun." 


Elini Whitney'in beline koyarak oraya doğru hafifçe itti. Ancak Whitney'in titrediğini fark etmişti. 
Yaptığı hatayı anlayarak elini çekerken, Bayan Ashton da, "Elbette," diyordu sıkıntılı bir ifadeyle. 


Whitney itiraz etmeden Bayan Ashton'un yanına geçerken Gerard'a sürtünmek zorunda kalmıştı. 
Gerard bedeninin en ufak hücresine kadar tatlı bir heyecanla irlkildiğini hissetmişti. Whitney yerine 
oturduktan sonra kulağına doğru eğildi ve, 

"Pazar sabahı altı buçukta Global hava yollarının önünde buluşacağız," diye fısıldadı. 
"Teşekkürler," dedi Whitney yumuşak bir sesle. "O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim." 

Dudakları Gerard'ın yanağına yaklaşmış, ılık nefesi tenini okşamıştı. Gerard tüm benliğini tuhaf bir 


duygunun kapladığını hissetti ve kendini salondan dışarı zor attı. Aslında orada kalıp film bittikten 
sonra çocukların sorularını cevaplaması gerekiyordu. 


Aman Allahım, dedi kendi kendine. Ben on gün boyunca Whitney Lawrence ile ne yapacağım? 
Hem de tüm gezi boyunca yanımda oturabileceğini söyledim ona. Bana neler oluyor? 
"Hank! Bekle!" 


Gerard arkasına döndüğünde Donald Bowen'i ona doğru koşarken gördü. Bu hoşuna gitmişti. 
Genellikle peşinde olduğu kişilerle konuşabilmek için onun gayret sarf etmesi gerekirdi çünkü. 


"Gidiyor musun?" diye sordu Donald. 


"Hayır, Don," dedi Gerard. Hoşuna gitsin veya gitmesin ona Don demeye kararlıydı. "Sadece bir 
kahve içecektim." 


"Seninle biraz konuşmak istiyorum. Sandy'yi biliyorsun, değil mi? 


Öğrencilerin gruplarını ayarlayan sekreter. Bana Whitney Lawrence diye bir kızdan söz etti. Benim 
grubuma girmek istiyormuş, ama yer kalmadığı için seninkine vermişler." 


Gerard, "Bunu bilmiyordum," diyerek yalan söyledi. Konuşmanın nereye varacağını merak 
ediyordu. 


"Whitney seninle birlikte salona giren uzun boylu sansın kız mıydı?" diye sordu Donald. 

"Evet." Oradaki bütün erkekler gibi Donald da onu fark etmişti demek. 

"Sandy onu seni grubuna yazarken sende sadece erkek öğrencilerin bulunduğunu fark etmemiş," 
diye devam etti Donald. "Onu sana yazmaması gerekirdi. Benim grubumda ise üç kız, üç erkek 
var. Erkeklerden biriyle konuştum. Onunla yer değiştirmeye razı oldu. İstersen sen de filmden 


sonra öğrencinle konuş ve durumu anlat." 


Gerard onun bu olayı neden bu kadar büyüttüğünü arılamıyordu. Gruptaki sıradan bir öğrencinin 
rahatı bir casusu ilgilendiren en son şey olmalıydı. 
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Eğer kız öğrencilerini onların haberi olmadan bilgi sızdırmakta kullanmıyorsa elbette. 


Ama grupta zaten üç tane daha kız öğrenci vardı. Neden 
Whitney'le özel olarak ilgileniyordu acaba? 


Düşünüp dururken bir ara Whitney'in onun yardımcısı 
olabileceği geldi aklına. Ama hemen uzaklaştırdı bu düşünceyi 
kafasından. 


Whitney her ne kadar bir yetişkin gibi görünse de 
sadece bir lise öğrencisiydi.( Acaba ;D o kadar emin olma bence ;D ) 


Donald Bowen'e pis işlerinde yardım edecek eğitimi nerede ve ne zaman almış olabilirdi? 

Bu hiç 

de mantıklı değildi. Düşündükçe onun Whitney'le ilgilenmesinin tek sebebini Whitney'in son 
derece etkileyici bir kız olmasına bağladı. 

O güne kadar daha çekici bir kadınla karşılaşmamıştı Gerard. 

Bu Donald için de böyle olmalıydı. İşinden arta kalan zamanlarda kadınlarla çıkıyordu mutlaka. 
Çıktığı kadınların arasına birkaç tane öğrenci katmasında ne sakınca olabilirdi? 

Gerald bunu düşününce birden öfkelendiğini fark etti. Ne olursa olsun, Donald'ın Whitney'e 
asılmasına izin veremezdi. 

"Sorun değil, Don," dedi hemen. "Onu kanatlarımın altına aldım. Endişelenmene gerek yok." 
"Anlamıyorsun, Hank. Sen daha önce hiç böyle bir tura katılmadın. Anne babası kızlarının sadece 
erkeklerin olduğu bir grupta olduğunu öğrenirlerse sorun çıkarabilirler. Ona gece gündüz göz kulak 


olman mümkün değil." 


"Onunla büyükannesi ilgileniyor ve benim korumam altında olduğunu öğrenmesi rahatlamasına 
yetecek." 


"O halde başka bir sorunla karşı karşıyasın." 

"Ne gibi?" 

"Turdaki çocuklar onun hakkında konuşmaya başladılar bile. Benim grubumdakiler onun tam 
ağızlarına layık bir piliç olduğunu söylüyorlardı. Senin onun yanından ayrılmadığını fark 


ettiklerinde ne olacak sanıyorsun? Dedikodular hep böyle başlar." 


Donald'ın bu kez onu korkutmaya çalıştığı belliydi Gerald'ın Whitney'i vermeye niyeti olmadığını 
öğrenmek hiç hoşuna gitmemişti nedense. 


"Doğrusunu istersen benim asıl kaygım Fran Aston'dan yana," dedi Gerard ve sesini alçaltarak 
devam etti. "Geçen haftadan beri bana kur yapıyor. Aslında hoş biri, ama benim bir kız arkadaşım 
var zaten. Gezide Bayan Lawrence ile ilgileniyor görünmem beni büyük bir sorundan kurtaracak. 


Tek taraflı bir ilginin ne kadar can sıkıcı olduğunu bilirsin." 


Donald hiç de Amerikalılara özgü olmayan bir tarzda omuzlarını silkti. Konuyu fazla uzattığını fark 
etmişti belki de. 


"Yine de dedikodudan önlemek için kızı arada sırada benim grubuma yollamanı öneririm. 
İnsanlann bir takım yanlış düşüncelere kapılmalarını istemem. Bu durum bundan sonraki turlar 
için de kötü bir reklam olur." 

"Bunu ben de istemem. Gelecek yıl kendi öğrencilerimi getirmeyi düşünüyorum çünkü. Yine de 
uyarın için teşekkür ederim. Bu arada senden öğreneceğim bazı şeyler var galiba. Öğrencilerinin 
seni çok sevdiklerini duydum. Onları bu kadar eğlendirebilmeyi nasıl başardığını merak ediyorum 
doğrusu." 

Aradaki gerginlik biraz azalmış gibi görünüyordu, ama Gerard Donald'ın ona kızdığını biliyordu. 
"İltifatın için teşekkür ederim, Bay Smith," dedi Donald Fransızca. 

Gerard da Fransızca cevap verdi. "Bu iltifat değil, haklı bir yargı." 


"Vurgulanna bakılırsa Fransızca'yı Cenevre'de öğrenmişsin." 


"Hayır, ama oradan fazla uzak olmayan bir yerde, Lozan'da öğrendim. Sen de Belçika, 
Charleroi'de kalmış olmalısın." 


Kısa bir sessizlikten sonra Donald, "Kulağına hayran oldum, dedi. "Orada bir süre kalmıştım." 
"Nerelisin?" 
"Washington, Belevue'de doğup büyüdüm. Ama karım Salt Lake'den." 


Ne kadar yalancısın, Monsieur Bowen, dedi Gerard kendi kendine. Bu kadar yalanı nasıl aklında 
tutabiliyorsun? 


"Ben de Salt Lake'liyim. Orada bol bol kayak ve dağcılıkla uğraştım. Fransızca'mı unutmamak için 
öğrencilerle pratik yapmayı seviyorum. Şimdi izninle, film bitmeden önce bir kahve içmek 
istiyorum." 

"Elbette. Görüşmek üzere." 

Film bitmiş, salon boşalmaya başlamıştı. 


"Sen Bay Smith'in öğrencilerinden misin?" diye sordu Bayan Aston. 


"Evet," dedi Whitney. Onun film biter bitmez bir takım öğütler vermeye başlayacağından emindi 
zaten. 


Bay Smith'e ilgi duyduğu her halinden belli oluyordu. Ancak Bay Smith'in ona karşı aynı ilgiyi 
duymadığı da son derece açıktı. 


Az önceki bakışlarına bakılırsa o liseli kızlarla daha çok ilgileniyordu.;D ;D ;D 


Whitney onun ilgisini cevapsız bırakmayacak, samimiyetini gittikçe ilerleterek ona umut 


verecekti. Ancak ağına düşmeye-cek ve ona unutamayacağı bir ders verecekti. ( Kim kimin ağına 
düşecek bakalım ;D ;D ) 

Ayrıca Christine ve Greg hakkında da birkaç çift lafı olacaktı elbette.(Olsun bakalım ) 

Fran'ın, "Neden diğer kızlarla birlikte oturmadın?" diye sormasıyla sıyrıldı düşüncelerinden. 
"Hank'la bir şey konuşuyorduk. Geç geldiğim için sizi rahatsız etmedim umarım." 

"Ona Bay Smith demen daha doğru olmaz mı?" 

"Hank diye hitap etmemi kendisi istedi. Ona herkes böyle diyormuş." 

Gitmek üzere ayağa kalkmıştı. Fran da ayağa kalkarak, "Umarım, fazla vaktini almazsın," dedi. 
"O çok meşgul biri." 

"Bana kalsa almazdım, ama büyükannem beni ona emanet etti ve yanından ayrılmamamı istedi." 
"Ama bu çok saçma. Hank sürekli olarak seninle ilgilenemez ki." 


"Kendisine söylediğimde hiç itiraz etmedi, hatta bu fikir hoşuna bile gitti." Birazcık yalan 
söylemekte kötü .bir şey yok diye düşünerek devam etti. 


"Bu sayede dışarı çıktığında yaşlı kadınların onu rahatsız etmesini engelleyebileceğini söyledi 
bana. Bazen onu Arnold Schwarzenegger'e benzetiyorum. Sizce de benzemiyor mu?" 


Fran'ın cevap vermemesi üzerine, "Özür dilerim," diye devam etti. "Yaşınızın o tür filmlere 
gitmeyecek kadar büyük olduğunu unutmuşum." ( Bu kız canavar ya ;D ;D ;D kadını ilk rauntta 
yere yapıştırdı valla ) 


Fran'ın canını yeterince sıktığını düşünüyordu. "Artık gitmem gerek," dedi. "Pazar günü görüşürüz. 


Nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın." 
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Whitney Pazar günü bir kez daha geç kalmıştı. Hem pasaportunu kimsenin görmesini 
istemediği hem de Jeff ve Roger'in kuyrukta beklerken sorabileceği sorulardan kurtulmak istediği 
için kasten yapmıştı bunu. Ayrıca ne kadar geç kalırsa kalsın Bay Smith'in onu bekleyeceğini 
biliyordu. 


Onunla ne kadar çok baş başa kalırsa planını uygulaması o kadar kolay olurdu. 
"Haydi," dedi Gerard onu görür görmez, "Kapılar kapanmak üzere." 


Koşarak içeri girdiler ve hostesin gösterdiği yere oturdular. En arkada, tuvaletlerin 
önündeki sıradaydı yerleri. Hostes onların gelmeyeceğini düşünüp ortadaki yerlerini bir başkasına 


vermiş olmalıydı. Ancak burası Whitney için biçilmiş kaftandı. Balık istifi gibi dolu olan uçağın arka 
tarafında, gözlerden uzak istediği gibi davranabilir, bütün becerisini kullanarak onunla 
yakınlaşabilirdi.( Başka beceri kullanmana gerek yok be güzelim) 


"Benim yüzümden siz de burada oturmak zorunda kaldınız," dedi üzüntülü bir tavır takınarak. 


"Ama eğer önlerde boş yer varsa gidebilirsiniz. Ben sizinle sadece otobüste yanyana oturmak 
istemiştim. Burada bir tehlike yok." 


"Önemli değil. Sen şimdi kemerini bağla. Ben de ön tarafa gidip diğer çocuklan kontrol edeyim." 


O uzaklaşırken Whitney arkasından hayranlıkla onu seyrediyordu. Tam o sırada birinin, "Bayan 
Lawrence?" diye seslendiğini duydu. Dönüp baktığında Bay Bowen ile gözgöze geldiler. 


Christine'nin Fransızca öğretmeni. 
"Evet?" dedi Whitney soran bakışlarla. 
"Ben Bay Donald Bovven'im. Gruptaki Fransızca öğretmenlerinden biri." 


"Kim olduğunuzu biliyorum." 

Sandy'den benim grubuma yazılmak istediğinizi, ama isteğinizin geri çevrilmek zorunda kaldığını 
öğrendim. 

Önemli değil, Bay Bowen. Bay Smith'in grubuna yazıldım sorun yok." 


"Ben yine de gerekli değişiklikleri yaptırdım. İstersen benim 
grubuma girebilirsin. Uç tane kız öğrencim var. Onlarla 
tanışmak istemez misin?" 


Bu Whitney'in hiç beklemediği bir şeydi. Ama Christine onun hem çok iyi bir öğretmen, hem de 
öğrencileri için iyi bir arkadaş olduğunu söylerdi. Whitney'in isteğinin geri çevrilmesine üzülmüş 
olduğu için böyle davranıyor olmalıydı. 


Yoksa başka bir nedeni mi vardı bu ilgisinin? Belki de Bay Smith'in kızlara olan düşkünlüğünü 
biliyor ve onu korumak istiyordu.( Ya nedemezsin ;D pek düşünceli ;D ) 


Eğer böyleyse, hareketini gerçekten takdir etmek gerekirdi. Ama Whitney onun grubuna geçtiği 
takdirde kardeşini baştan çıkaran adamla yakınlaşma ihtimali kaybolacaktı. On dört saatlik uçak 
yolculuğu hiç de azımsanacak bir şey değildi. Bu kadar süre yanyana oturunca her şey olabilirdi 
aralarında. (Mesela ??? ) 


"Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim," dedi Bowen'e. "Ama biraz bekleyip durumu Bay 
Smith'le konuşmam gerek." 


"Neyi konuşacakmışız?" 


Bu derinden gelen, etkileyici ses sadece bir tek kişiye ait olabilirdi. Whitney bakışlarını koridora 
çevirdiğinde Bay Smith'in ikisini merakla süzdüğünü gördü. 


"Bay Bowen bana istersem onun grubundaki kızlarla oturabileceğimi söylüyordu," dedi hemen. 
"Ama ben uçağın kalkmak üzere olduğunu, bu saatten sonra yer değiştirmenin çok zor olacağını 
düşünüyordum." 


"Çok haklısın." 


Yaşasın, dedi Whitney kendi kendine. Planı tıkır tıkır işliyor, Bay Smith onu bırakmak istemiyordu. 
Başlangıçta oldukça ihtiyatlı davranmıştı. Ama aralarında bir çekim olmadığını kim iddia edebilirdi? 
Önceki gün onu arzu dolu bakışlarla süzdüğünü hemen fark etmişti Whitney. Belinden tutarak 
oturacağı koltuğa ittiğinde ne kadar heyecanlandığını da unutmamıştı. 


Bay Bowen'e dönerek, "Zahmetiniz için çok teşekkür ederim" dedi. "Ama sizin grubunuzdaki 
kızlarla dönüşte otururum. 


"Nasıl istersen," dedi Bowen gülümseyerek. "Ben sadece kendini dışlanmış hissetmeni istemedim." 


Görünüşe göre, Bay Bowen tam Christine'nin anlattığı gibi düşünceli biriydi. "Teşekkür ederim," 
dedi Whitney. 


"Bir şey değü. İstersen Paris'e vardığımızda da bir şeyler ayarlar, otobüste yalnız kalmanı 
önleyebiliriz." 


"Çok naziksiniz." 
"Önemli değil. Görüşmek üzere, şimdilik hoşçakal." 


Gerard içinden hiç gelmemesine rağmen Donald'a gülümseyerek onu yerine uğurladı. 
Kütüphanedeki konuşmayı hiç yapmamışlar gibi davranması canını sıkmıştı. Ne olursa olsun 
Whitney'le yakınlaşmak istediğini fark etmişti onun. 


Bu arada fark ettiği bir şey daha vardı. Whitney o yaştaki bir kızdan hiç 
beklenmeyecek bir kıvraklıkla davranmış ve Donald'ı kibarca reddetmişti. Konuşması ve 
davranışları aklı bir karış havda liseli bir kız gibi değil, erkeklere nasıl davranması gerektiğini çok 
iyi bilen olgun bir kadın gibiydi. ;D ;D ;D ;D 


Bu düşüncesi uçağın kalkışından sonra daha da kuvvetlendi. Whitney o yaştaki kızların 
aksine, ne uçak kalkarken heyecanlanmış ne de ikide bir on dört saatlik yolculuğun ne kadar sıkıcı 
olacağını söyleyerek gevezelik etmişti. Sadece eline bir dergi alarak okumaya başlamıştı. 


Gerard'a onu rahatsız etmeyeceğine dair verdiği sözü tutmaya kararlıydı anlaşılan. 
Ancak asıl sorun Gerard'ın kendisiydi. Düşüncelerini bir türlü ondan alamıyor asıl yapması gereken 
işe konsantre olamıyordu. ;D ;D ;D 


Aslında Whitney'in Donald Bowen'in teklifini geri çevirmesine sevinmemesi 
gerekirdi. Çünkü bu durumda o da yolculuk boyunca Donald'la yan yana oturma ve konuşma, 
belki de bir ip ucu yakalama fırsatını kaçırmış oluyordu. 


Hiçbir şey kaçırmamış da olabilirdi. Donald yol boyunca uyuyacak ve hiç 
konuşmayacaktı belki de. Bu durumda en iyisi işe Paris'e gittikten sonra başlamasıydı. Durmadan 
onu gözleyecek ve bir hata yapmasını bekleyecekti. 


Kendini rahatlatmak için böyle düşünüyor olabilirdi. Bakışlarını Whitney'e 
çevirdi. Bacakları ve kollan birbirine değiniyordu, ama Gerard o anda onu bütün varlığıyla 
hissedebiliyor, parfümünün kokusunu, nefes alıp vermesini duyabiliyordu. 


Onu dar, siyah bir gece elbisesinin içinde hayal etti birden. Sarı saçlarını omuzlarından aşağı 


özgürce salmış, uzun bacaklarına siyah bir çorap giymişti. 


Birden o ana kadar ondan başka bir şey düşünmediğini fark etti. ;D ;D Böyle giderse Roman'ın 
istediği ipuçlarını bulması hayal olacaktı. Cep telefonunu çıkardı ve Roman'ın numarasını çevirdi. 
Ancak sekreteri yerinde olmadığını söylemişti. Ardından Whitney'e döndü. 

"Sen de büyükanneni arayarak iyi olduğunu söylemek istemez misin?" 


Whitney okuduğu dergiden başını kaldırmış, bakışlarını ona çevirmişti. Bir erkeğin onun masmavi 
gözlerinin derinliklerinde boğulup gitmesi işten bile değildi. 


Biraz düşündükten sonra, "Teşekkür ederim, Bay Smith," dedi Whitney. "Paramı dikkatli 
harcamam gerekiyor. Paris'ten kart atarak iyi olduğumu bildiririm ona." 


Gerald aynı teklifi Jeff'e ya da Roger'e yapsaydı cep telefonunu ellerinden alamayacağını çok iyi 
biliyordu. Ama bu Whitney'di. Büyükannesi onu iyi yetiştirmişti anlaşılan. ;D 


"Bana Hank de," dedi bir kez daha. "Her Bay Smith dediğinde kendimi bir yaş daha yaşlanmış 
hissediyorum." 


"Bayan Aston size bu şekilde hitap etmemin uygun olmadığı konusunda beni uyardı." 


Gerard kaşlarını çattı. "Başka neler söyledi sana?" Fran ve Don'un amaçlarını gerçekleştirebilmek 
için ona karşı birlik olduklarını düşünmeye başlamıştı. 


"Önemli değil." 


"Bilmek istiyorum, Whitney. Hem sonra ben bu gezide senin öğretmeninim. Eğer geziden zevk 
almak istiyorsak aramızda gizli saklı bir şey olmamalı." 


Whitney Fran'la aralarında geçen o can sıkıcı konuşmayı hatırlamıştı bir kez daha. "Bana sizin 
vaktinizi almamamı söyledi. Sanırım sizden hoşlanıyor ve bu konuda Bay Bowen'le konuşmuş 
olmalı." 

Aman Allahım, dedi Gerard kendi kendine. Whitney'in gözünden ii şey kaçmıyordu. On sekiz 
yaşında bir kız nasıl oluyor da bu kadar uyarak olabiliyordu? :D :D : 


"Bence Bay Bowen bu yüzden onun grubuyla oturmam için bu kadar ısrar etti," diye devam etti 
Whitney. "Size yük olmak istemiyorum. Fransa'ya vardığımızda kiminle isterseniz onunla 
oturacağım. Büyükannemin haberi olmasın, yeter." 


Sesinin titremesi Gerard'ı üzmüştü. Whitney gibi güzel ve akıllı bir kızın bunca can sıkıcı şeyi 
yaşamasını istemezdi. 


"Otobüste benimle birlikte oturabileceğini söylemiştim," dedi. "Bu konudaki fikrini değiştirdin mi?" 


"Hayır, Bay Smith," diye cevap verdi Whitney inandırıcı bir tonda. "Ben sadece size daha fazla 
sorun çıkarmak istemiyorum." 


"Senin hiç kimseye sorun çıkarabileceğini sanmıyorum, Whitney. Beni sadece bana hala Bay Smith 
demeye devam etmen üzüyor." 


"Eğer ısrar ediyorsanız, yalnız olduğumuz zamanlar Hank derim size." 


"Anlaştık," dedi Gerard hemen. Bu konunun fazla uzadığını düşünmeye başlamıştı. "Ne 
okuyorsun?" diye sordu. "Hiç başını kaldırmadığına göre çok ilginç bir şey olmalı." 


"Paris'teki saraylarla ilgili bir yazı. Orada sadece birkaç gün kalacağımıza göre bütün sarayları 
ziyaret etme fırsatımız olmayacak, değil mi?" 


"Pek sanmıyorum." 
"Aynı şey gideceğimiz diğer yerler için de geçerli olmalı. Siz Avrupa'nın nerelerinde bulundunuz?" 
"Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika." 


"Harika. İsviçre'yi görmeyi eskiden beri çok isterdim. Küçükken bir Noel'de bana bir İsviçre 
köyünün minyatür bir modeli hediye edilmişti. Bir sürü kilisesi, irili ufaklı, kırmızı çatılı evleri olan 
bir köydü bu. Orijinali Leman gölü kıyısındaymış. Oraya gitmeyeceğimiz için üzgünüm." 


Gerard'ı şaşırtan şey artık isviçre'den söz edildiğinde karısı Simone'nin hatıralarının eskisi gibi içini 
sızlatmamasıydı. "Ama Cenevre'ye gideceğiz," diye cevap verdi. "Orası söylediğin yere çok yakın. 
Belki bir şeyler ayarlayabiliriz." 


"Teşekkür ederim, ama gruptan ayrılmak istemem." 


"Yalnız gideceğini söylemek istememiştim. Sana eşlik edebilirim. Keşke oraya sonbaharda gitmiş 
olsaydık. Göl kıyısında harika çiçekler açar o zaman. Renkleri tıpkı senin gözlerinin rengi gibi olan 
harika çiçekler." 


Gerard sözlerini bitirir bitirmez yaptığı hatayı anlamıştı, ancak ok yaydan çıkmıştı bir kez. (çıktı da 
hedefini buldu bile ;D ) 

Whitney ise kızarmak ve on sekiz yaşında bir kızın yaptığı gibi bakşlarını ondan kaçırmak yerine 
gözlerinin içine baktı ve, "Daha önce kimse bana böyle bir iltifatta bulunmamıştı," dedi sakin bir 
sesle. Dudaklanndaki gülümseme Gerard'ı heyecanlandırmış, içinde karşı koymakta zorlandığı bir 
arzu uyandırmıştı. 

Ne yapıyorsun sen, dedi kendi kendine. Karşındaki sadece bir çocuk. Whitney hostesin getirdiği 
kahvaltıyı yerken Bay Smith'le hesaplaşmasının sandığı kadar zor olmayacağını düşünüyordu. Ona 
iltifatlar yağdırmaya başlamıştı bile. Şu anda da onu nasıl baştan çıkarabileceğini düşünüyor 
olmalıydı. 


Ancak ne Whitney'in üzerindeki akadan ne de söylediği her sözün kaydedildiğinden haberi yoktu 
elbette. 


Ne yazık ki, mikrofon onun etkileyici vücudunu ve insanın aklını başından alan bakışlarını 
kaydedemiyor, diye düşündü Whitney. 


Bir süre sonra lafı dönüp dolaştırıp onun hayali yaşantısına, hayali kansına ve beş yaşındaki hayali 
kızına getirecekti Whitney. Noel'de verilen hediye hikayesini sırf onu kızı ve ona alacağı 
oyuncaklar hakkında konuşturabilmek için planlamıştı. Onun kurbanlarını hep aynı oyuncak alma 
hikayesiyle ağına düşürdüğünü varsayıyordu. 


İsviçre'ye gittiklerinde onu Leman gölü kıyısındaki yerleri göstermek bahanesiyle gruptan 
ayıracak, ancak tam gezmeye başlayacaklan sırada hasta olduğu ve otelde kalmak istediği 
hikayesini uyduracaktı. Ardından Whitney'e para verip kzma hediye almaya gönderecek, döndüğü 
zaman da odasına bir şeyler içmeye davet edip planını uygulayacak ve ona sahip olmaya 
çalışacakta. 


İşte tam o anda Whitney ona Christine'nin kardeşi olduğunu söyleyecek ve Greg'den söz edecekti. 
O ana kadar yapmış olduğu bütün konuşmalan banda aldığını ve bantlann o anda Salt Lake'de, 
savcının elinde olduğunu söyleyecekti. O günkü konuşmaları kaydettiği bandı almaya kalkıştığı 
takdirde de önceden çağırdığı ve kapının önünde beklemekte olan polise seslenecek ve onun 
elinde bantla kaçmasını önleyecekti. 


O andan sonra da Bay Smith'in öğretmenlik hayatı sona ermiş olacaktı. 


Bir süre sonra tuvalete gitmek üzere yerinden kalktı ve dışarı çıkarken bacakları Gerard'ın 
bacaklarına sürtündü. Göstereceği tepkiyi görmek için bakışlarını yüzüne dikmişti. Christine'yi 
onun ağına düştüğü için hoş görmek gerek, diye geçirdi içinden.(Kimi hoş görmek gerek merak 
ediyorum ;D Üstelik Cristiene'nin Gerard'ın ağına düşmediğini düşünürsek ;D ) Gerald son derece 
etkileyici bir erkekti çünkü. Güneşten yanmış teni onun sadece kayak yapmak için değil, spor 
yapmak için de yaz kış dağlara çıktığım ispatlıyordu sarıki. Koyu sarı saçlan da esmerleşmiş 
teniyle tam bir tezat teşkil ediyordu. 


Bayan Aston gibi etrafta ona kolaylıka kul köle olabilecek onca kadın dururken o genç kızlarla 
ilgileniyordu. Avukat olduğumu bilse ya da onunla böyle bir ortamda değil de bir iş yemeğinde 
falan karşılaşmış olsaydık, yüzüme bile bakmazdı, diye düşündü Whitney. O sadece masum kzları 
baştan çıkarmaktan hoşlanıyor. Koridora çıkp yürümeye başladığında ona işlediği günahlan 
ödetme konusunda daha da kararlı olduğunu hissediyordu. 


Tuvaletten çıkar çıkmaz karşısında Bayan Aston'u buldu. Bakşlarından oraya onunla konuşmak için 
geldiği hemen anlaşılıyordu. 

"Merhaba, Bayan Aston," dedi niyetini anlamamış gibi yaparak. 

Bayan Aston'un cevabı hiç de yumuşak değildi. "Aynı şeyi yine yaptın, değil mi?" 

"Ne demek istediğinizi anlamadım." 

"Bal gibi anladın. Kütüphaneye olduğu gibi buraya da geç geldin ve Bay Smith'in bütün vaktini 
sana ayırmasını sağlamaya çalıştın. Ama benim bu tür küçük oyunlara karnım tok. Her turda senin 
gibi bencil, kendini beğenmiş, şımarık bir kız olur zaten." 

Bu kadarı da fazla, diye düşündü Whitney. Christine gibi Bayan Aston da Bay Smith'e aşık olduğu 
için mazur görülebilirdi, ama bir öğretmenin bir öğrenciye bu şekilde davranmasını haklı çıkaracak 


bir şey olamazdı herhalde. 


"Sorun çıkarmak istemiyorum," dedi kbar bir şekilde. "Bay Smith'in davranışlarını nasıl 
yönlendirebilirim ben? Hiçbir şey sandığınız gibi planlı değil." 


"İstediğin gibi yalan söyleyebilirsin, VVhitney Lavvrence. Uçak yolculuğunun tadım çıkarmaya bak, 
çünkü Paris'e iner İnmez her şey değişecek." 
"Ne demek istiyorsunuz?" 


"Ne demek istediğimi sana söyleyecek değilim. Biraz düşünürsen anlarsın." 


Kapıyı çarparak dışarı çıktı. VVhitney onun haline gülmemek için kendini zor tutuyordu. 
Toparlanarak yerine doğru yürüdü. 


Bay Smith onu görür görmez, "Merhaba," dedi. "Epey geciktin. Bir şey mi oldu?" 


Whitney'in aklına birden bu olayı kullanmak gelmişti. Başını hafifçe öne eğdi ve Gerard'ın yüzüne 
bakmamaya çalışarak, "Yok bir şey," dedi duyulur duyulmaz bir sesle. 


Ancak Bay Smith ona inanmadı elbette. "Bayan Aston'un o tarafa gittiğini gördüm," diye üsteledi. 
"Canını sıkacak bir şey mi söyledi?" 


"Lütfen Bay Smith. Önemli bir şey değil." 


"Nasıl önemli olmaz? Ben bu gezide senden sorumluyum ve seni ilgilendiren her şeyi bilmeye 
hakkım var." 


"Hatırlıyor musunuz? Size başka kızların benden hoşlanmadıklarını, çünkü erkek arkadaşlarını 
ellerinden almaya çalıştığıma inandıklarını söylemiştim." 


"Evet." 

Gerard'ın gözlerinin içine baktı. Gerard onun neredeyse ağlamak üzere olduğunu fark etmişti. 
"Benden hoşlanmayan sadece kız arkadaşlarım değilmiş," diye devam etti Whitney. 

"Sana tam olarak ne söyledi?" 


"Size daha önce de söylemiştim. O sizden hoşlanıyor. Benden de nefret ediyor. Çünkü bazı 
dolaplar çevirerek sizin yanınıza oturduğumu sanıyor." 


Whitney böyle konulardan bahsederken sesi titreyen ve ağlamamak için kendini zor tutan bir genç 
kız görünümü vermişti kendine. (Gerçekten çook başarılısın canım ;) ;D ) 

"Bay Smith... yani Hank," dedi hıçkırarak. "Ben belki de bu geziye hiç çıkmamalıydım." 

Konu Başlığı: Ynt: Tehlikeli Sevgili 


Gönderen: moryel üzerinde Haziran 29, 2007, 11:32:20 ÖS 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 





Whitney, beni dinle ve her şeyi unut." 
"Bu çok zor." 


"Yalnız olmadığını biliyorsun. Ben buradayım ve seni üzmek isteyenler karşılarında beni 
bulacaklar." 


Uzun bir sessizlik oldu. Ardından Whitney, "Teşekkür ederim," dedi duyulur duyulmaz bir sesle. 


"Bir şey değil. Şimdi, neden uyumaya çalışmıyorsun? Daha gidecek çok yolumuz var." 


"Haklısın. Dün geç saatlere kadar çalışıp buzdolabını yemekle doldurdum. Ben yokken 
büyükannemin yemek yapmaya çalışarak yorulmasını istemedim." 


Onun bu düşünceli hareketi Gerard'a dokunmuştu. Yukarıdan bir yastık alarak başının altına 
koyarken Whitney bir kez daha, "Teşekkür ederim," diyordu. "Çok şanslıyım." 


Gerard göğsünün daraldığını hissetti. "Ne demek istiyorsun?" 


"Sen harika bir erkeksin. Daha önce hiç senin gibi biriyle karşılaşmamıştım. Hayatta ilk kez 
kendimi bu kadar mutlu ve güvende hissediyorum. Bu olağanüstü bir duygu." 


Gözlerini kapattı ve başını yastığa gömdü. Gerard ise onun sözleriyle büyülenmiş gibiydi. 
Bakışlarını bir süre ondan alamayarak hayran hayran seyretti. İçinin güzelliğinin dışına da 
yansıdığını düşünüyordu. 


Fran Aston'un onu neden kıskandığını anlamak hiç de zor değildi. Yine de Gerard zaman zaman 
Whitney'in Fran ve Donald tarafından ona karşı maşa olarak kullanıldığını düşünmüyor değildi. 


Donald ve Fran'ın Whitney'e gösterdikleri ilgiyi düşünün ce Donald'ın gizli işlerini rahat görebilmek 
için kız öğrencilerden yararlandığı olasılığı daha da ağırlık kazanıyordu. Fran da belki onunla 
birlikte çalışıyor ve gruptaki en çekici kızı gizli belgeleri taşıması için ikna etmesine yardımcı 
oluyordu. 


Donald istediğini kolayca yaptırabilmek için her turda bir kızı baştan çıkarıyor ve bu kızın da güzel 
ancak fakir bir kız olmasını tercih ediyor olabilirdi. 


Bu durumda Whitney Lawrence onlar için biçilmiş kaftandı. 

Eğer düşündükleri doğruysa Donald Bowen o anda Whitney'i ayartamadığı için çok kızmış 
olmalıydı. Whitney o ana kadar hem Donald'a hem de Fran'a inatla direnmişti ve içinden bir ses 
Gerard'a o olmasaydı da Whitney'in o ikisine pabuç bırakmayacağını söylüyordu. O özgürlüğüne 
düşkün biriydi ve kimseye boyun eğmeyeceği belliydi. 

Gerard onun bu özelliğine hayran olmuştu. Zaman zaman onun on sekiz yaşında bir kız olduğunu 
unuttuğu da oluyordu. Zaten üzerindeki pantolon ve gömlek dışında hiçbir şeyi on sekiz yaşındaki 
kızlara benzemiyordu. O bir sır küpüydü sanki. Kabul et, dedi Gerard kendi kendine. Ona 
duyduğun ilgi sıradan bir şey değil. 


Ne olduğunu tam olarak kendi de bilmiyordu, ancak bildiği tek bir şey vardı. O da Donald Bowen'in 
onu pis işlerine alet edemeyeceğiydi. Zaten Whitney de böyle bir tuzağa düşecek biri değildi. 


Fran Aston'un rolünü tam olarak anlayamamıştı henüz. Ancak Paris'e vardıklarında aklındaki soru 
işaretlerinden çoğunun kaybolacağını düşünüyordu. 


Uykuya dalmış olan Whitney'e bir kez daha baktı ve tuvalete gitmek üzere yerinden kalktı. 
Kapıyı kapatır kapatmaz cep telefonunu çıkarmış, Roman'ın numarasını tuşlamıştı. 

"Nasıl gidiyor?" diye sordu Roman telefonu açar açmaz. 

"Fena değil," diye cevap verdi Gerard. "Seni Pazar günü rahatsız etmek istemezdim, ama Fran 


Aston adında bir Fransızca öğretmeni hakkında bilgiye ihtiyacım var. Rosemont Lisesi'nde 
çalışıyormuş. Donald Bowen'in suç ortağı olmasından şüpheleniyorum." "Hemen araştırırım." 


"Pazar günü büroya mı gideceksin? Brittany ne diyecek bu işe?" 


"Başka bir iş için birkaç saatliğine gidecektim zaten. O bu arada oğlumuzu büyükannesine ziyarete 
götürecek. Gelince de hep birlikte pikniğe gideceğiz." 


"Ne kadar şanslısın." 
"Hey, dostum, eski günlerini hatırlatarak seni üzmemişimdir umanm." 


"Hayır." Verdiği cevap Gerard'ın kendisini bile şaşırtmıştı. "Aslına bakarsan," diye devam etti. "Şu 
sıralarda geçmiş hiç aklıma gelmiyor." 


"O halde gerçekten önemli bir şeyler olmalı," dedi Roman. "İçimden bir ses bunun Donald 
Bowen'le bir ilgisi olmadığını söylüyor." 


Gerard dişlerini sıktı. "Haklısın. Onunla bir ilgisi yok." 

"Bu konuda konuşmak ister misin?" 

"Roman, ortada bir..." 

Sözlerini bitiremedi. Kapı vurulmaya başlamıştı. Belki de henüz on sekiz yaşında bir kıza 
tutulduğumdan Roman'a söz etmemem daha uygun olacak, diye düşündü. Bu kadar kısa zamanda 
bu kadar yoğun duygular yaşaması onu da şaşırtabilirdi. 

"Biri geldi," diye fısıldadı. "Kapatmam gerek. Paris'e indiğimizde ararım." 

"Tamam. Ben de o zamana kadar istediğin bilgileri toplamış olurum. Hoşçakal." 

Telefonu kapattı ve kapıda bekleyen öğrencilerin arasından geçerek koridora çıktı. Whitney hala 
uyuyordu. Jeff ve Ro-ger'e bakmak üzere ön tarafa yöneldiğinde Fran Aston'la göz-göze geldi bir 
an. Kibarca selam vererek yoluna devam etti. Ancak Fran selamını almak yerine kaşlarını çatarak 
bakmıştı ona. Reddedilen kadınlara özgü bir tepki, diye düşündü Gerard. Ancak profesyonel bir 
casusun tepkilerini ustaca gizlemesi gerektiğini de düşünmeden edemedi. 

Belki de reddedilen kadın rolünü ustaca oynayan tecrübeli bir casustur, dedi kendi kendine. 
Gerçek ne olursa olsun, ona karşı tavrını Roman'la konuştuktan sonra belirleyecekti. Roger ve Jeff 
in oturduğu sıraya gelmişti. 


"Merhaba," diyerek selamladı onları. 


Çocuklar da, "Merhaba," dedikten sonra hemen, "Whitney nerede?" diye sordular. "Gelip bize bir 
merhaba diyeceğini sanmıştık." 


"O şimdi uyuyor, ama yemekten sonra buraya geleceğinden eminim. Uçak yolculuğunu nasıl 
buldunuz? Hava çok güzel, değil mi?" 


Jeff kaşlarını çattı. "Sıkıcı." 


Roger de aynı fikirdeydi anlaşılan. "Etrafta hiç Whitney'le boy ölçüşebilecek bir kız yok," dedi. "Ne 
demek istediğimi anlıyorsun, değil mi?" 


Gerard, elbette anlıyorum, dedi içinden. Ancak onlara, "Fransa'ya vardığımızda bir sürü güzel 


Fransız kız olacak etrafınızda," diye karşılık verdi. 


Çocuklar gülmeye başlamışlardı. Çok hoş ve akıllı çocuklardı bunlar. Gerard, iyi ki benim 
grubumdalar, diye düşündü. Hiçbir sorun çıkardıkları yok. 


"Bana ihtiyacınız olursa en arkadayım," dedi çocuklara. "Şimdilik hoşçakalın." 

"Hoşçakalın, Bay Smith. Whitney'e onunla konuşmak istediğimizi söyleyin." 

Gerard uzaklaşırken çocukların tepkilerinin ne kadar sağlıklı olduğunu düşünüyordu. "Benimki gibi 
değil," diye mırıldandı kendi kendine. Yemek bitmiş, Whitney kendine yapacak bir şey aramaya 
başlamıştı. Yanında getirdiği dava dosyalarını okumaya kalksa Bay Smith'in meraklanmasına 
neden olurdu. Bir ara havaalanından satın aldığı romanı okumaya çalıştı. Ancak bu kez de kendini 
kitaba vermekte zorlanıyordu. Yanında oturan erkeği bir türlü silip atamıyordu aklından. 


Durmadan, o düşmanım, diyordu kendi kendine. Mahkemede olsaydık o karşı tarafta olurdu ve 
davayı kaybederdi. Yine de kaybedecek. Onun nasıl biri olduğunu herkese göstereceğim. 


Böyle düşünüyor, ancak yine de onun kötü biri olduğunakendini inandırmakta zorlanıyordu. 


Çünkü o iyiydi. Gerçekten çok iyiydi ve Whitney dikkat etmezse onun tuzağına düşebileceğini çok 
iyi biliyordu. 


Eline gazeteyi aldı ve arka sayfadaki bulmacayı çözmeye başladı. Aradan bir saatten fazla zaman 
geçmişti. Takıldığı bir kelimeyi düşünmek üzere başını kaldırdığında Gerard'la gözgöze geldi. 


"Sıkıldın mı?" diye sordu Gerard. "Birazdan Almanya üzerinde uçmaya başlayacağız." 
"Oraya gittin mi?" 

"Evet. Babam Alman, annem İsviçreli." 

"Ama sen tam bir Amerikalı gibisin." 

"Amerika'da doğdum ve on sekiz yaşıma kadar orada kaldım." 

"Neresinde?" 

"Salt Lake. Boş vakitlerimde ailemin Alta'daki evine gider, kayak yapardım." 


Benim kayağa gittiğim yerler, diye düşündü Whitney. Onu oralarda görmüş olsa bir daha asla 
unutmazdı. Yalanlarından biri olsa gerek, diye geçirdi içinden. 


"Avrupa'ya ne zaman gittin?" 

"On sekiz yaşımda. Arkadaşlarımın yanında kaldım ve üniversiteyi orada bitirdim." 
"Çok ilginç bir hayatin olsa gerek. Özel bir soru, ama merak ettim, evli misin?" 
"Evliydim." 

"Hank...İstemiyorsan, bu konuda konuşmak zorunda değilsin." 


"Eskiden evliydim," dedi Gerard. "Ama artık değilim." 


Christine ile birlikte olduktan sonra uydurduğu hikayeyi değiştirmiş olmalıydı. Böylece kurbanları 
da evli bir erkekle birlikte olduklarını düşünüp vicdan azabı duymayacaklardı. Neredeyse hayali 
kızı hakkında bir şeyler soracaktı, ama kendini tuttu. O an için yeterince soru sorduğunu 
düşünüyordu. 

"Üzüldüm," dedi. "Büyükbabam öldüğünde büyükannem uzun süre kendine gelememişti." 

"Yaşlı insanlar için birdenbire yapayalnız kalmak çok daha zor olabilir. Ben gençlerle birlikte 
oldukça rahatlıyorum. Onların neşesi ve coşkusu bulaşıcı herhalde. Bu geziye katılma 
nedenlerimden biri de bu." 

Whitney, buna eminim, dedi içinden. Ve öbür nedeni ikimiz de biliyoruz. 

"İyi ki ben sizin grubunuzdayım, yoksa ne yapardım?" 


"Üzülme. Bir şey yapman gerekmeyecek. Ben seni korurum." Bunlar bir genç kızın yüreğini 
hoplatacak sözlerdi. 


"Belki birbirimize yardıma olabiliriz," dedi Whitney. 
"Sen bana yardımcı oldun bile." 

"Bayan Aston'dan mı söz ediyorsun?" 

"Nasıl bildin?" 


"Onun sana nasıl baktığını gördüm. Senin ona aynı şekilde bakmadığını da. Evli olmadığını duyup 
umutlanmış olmalı." 


"İlgi karşılıklı olmalı." 


"Haklısın. Ben de bu yüzden Jeff ve Roger'le fazla birlikte olmuyorum. Çok iyi, hoş çocuklar, ama 
konuştukları konular beni hiç açmıyor. Bu nedenle de kendi yaşımdaki erkekleri olgunlaşmamış 
buluyorum. Gezi boyunca seninle olacağım için çok mutluyum. Hem yeni yerler görecek, hem de 
olgun bir erkekten bir şeyler öğreneceğim." 


Gerard'ın cevap vermemesi üzerine, "Büyükannem beni hep fazla açık sözlü olduğum için 
eleştirir," dedi. "Canını sıktıysam, özür dilerim." 


"Bu övünülecek bir özellik," dedi Gerard. "Bir hata değil." Bakışlarını gözlerinin içine dikmişti. 
"Bazen senin on sekiz yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum," diye fısıldadı. "Başka 
kızlara hiç benzemiyorsun." 


Whitney titremeye başlamıştı. Gerald'ın onu arzuladığını seziyor, o da onu istiyordu. Hem de çok 
istiyordu. Yolunda gitmeyen bir şeyler var, diye düşündü heyecanla. 


Tam o sırada birinin, "Hey, VVhitney'" diye seslendiğini duydular. Bu Jeff'ti. "Neden gelip bizimle 
sohbet etmiyorsun?" diye sordu. "Neredeyse yemek servisi başlayacak." 


Gerard hemen ayağa kalktı. "Gel, Jeff. Sen burada otur. Ben de biraz dolaşıp ayaklarımın 
uyuşukluğunu gidereyim. Yemeği Roger'le yiyeceğim." 


Whitney onun neden uzaklaştığını çok iyi anlamıştı. Diğerçocuklarla da ilgilenecek, böylece bütün 


vaktini ona ayırdığı için diğer öğretmenlerce suçlanmayacaktı. Jeff sevinçle boş koltuğa otururken, 
"Çok etkileyici biri, değil mi?" diye sordu. 


Whitney'in neden orada olduğu hakkında en ufak bir fikri yoktu elbette. Artık Whitney'in de bunu 
tam olarak bildiği söylenemezdi zaten. ; D ;D ;DUçak bir saat sonra Paris'te olacaktı. Gerard 
yemekten sonra Roger'le uzun süre muhabbet etmiş, ardından bir kez daha tuvalete girerek 
Roman'a telefon etmişti. 


Roman telefonu açar açmaz Fran Aston'la ilgili olarak topladığı bilgileri vermeye başladı. 

"Bence bu kızda şüpheli bir şey yok," diyerek girdi söze. "Asıl adı Francine Mallory Aston. Utah, 
Murray'da doğmuş ve aynı yerde büyümüş. Murray Lisesi'nden ve Salt Lake'deki Westminister 
Koleji'nden mezun olmuş. Westminister'den mezun diğer öğretmenlerle birlikte Kanada'da bir 
kursa katılmış. O bunları! yaptığı sırada Donald Bowen Avrupa'da bulunuyormuş. Arada bir 
bağlantı kurmak zor." 


"Fran beş yıllık bir Fransızca öğretmeni. Hiç evlenmemiş, bayan bir beden eğitimi öğretmeni ile 
aynı evde yaşıyor. Üç yıl önce pasaport almış ve bu tura katılmaya başlamış." 


"Herhangi bir trafik suçu işlememiş. Poliste kaydı yok. Eski bir Honda Civic kullanıyor. Vergisini 
tam olarak ödüyor. Utah Eğitim Birliği'nden başka herhangi bir derneğe üye değil" 


Gerard, Roman'ın anlattıklarını dikkatle dinledikten sonra, "Haklısın," dedi. "Arada bir bağlantı 
olmadığı belli." 


"Senin için başka ne yapabilirim?" 


"Donald Bowen bana kendisinin Seattle'de karısının ise Salt Lake'de doğduğunu söyledi. Belçika, 
Charleroi'de okula gitmiş. Anlattıkları içinde bir tek bu doğru gibi geldi bana." 


"Araştırırım. Başka bir şey var mı?" 

Whitney'in bakışları, davranışları ve akıllı tavırları bir türlü silinmiyordu gözünün önünden. Lise 
öğrencisi olduğuna inanmak gerçekten zordu. Ona kalsa yirmi beş, otuz arasında bir yaşta 
olduğunu düşünürdü. 

Roman'ın, "Hey, hala orada mısın?" demesiyle sıyrıldı düşüncelerinden. 

"Evet." 


"İçimden bir ses oralarda ilgini çeken bir kadın olduğunu söylüyor." 


Gerard içini çekerek, evet, diye düşündü. Whitney tam bir kadın. "İçinden gelen ses doğru 
söylüyor, Roman." 


"Fran Aston mu?" 

"Keşke o olsaydı." 

"Yoksa öğrencilerden biri mi?" 

"Böyle bir şey daha önce hiç başıma gelmemişti. Whitney Lawrence adında başarılı bir öğrenci. 
Büyükannesiyle yaşıyor. Şu ana kadar hayatına hiç erkek girmemiş. Bu geziye kendi çalışıp para 


kazanarak katılmış ve ilk kez özgürlüğü tadıyor. Son derece duygusal ve masum biri. Asıl sorun 
bende ve benim duygularımda." 


"Neler hissediyorsun?" 


"Hissetmediklerimi söylesem durumumu daha iyi anlarsın belki. Beni anlayabilmen için onu görüp 
konuşman gerek." 


"Gerard... İstersen İnterpol'le görüşüp yerine başka birisini ayarlamalarını sağlayabilirim." 

"Bunu ben de düşünmüştüm. Ama işler biraz kanştı. Do-nald Bowen Whitney'e aşın ilgi gösteriyor. 
Önceleri bunu sadece onu yatağa atmak için yaptığını düşündüm. Ancak biraz düşününce bilgi 
sızdırmak için gruptaki kızlardan yararlanabileceği geldi aklıma. Whitney önce onun grubuna 
verilecekti, ancak yer olmadığı için benim grubuma yazılmış. Bowen bunu öğrendiği andan itibaren 
inatla onun aklını çelip grubuna geçirmeye çalışıyor. Önceleri Whitney'in de Donald'la beraber 
çalıştığından şüphelendim, ama onu tanıyınca yanıldığımı anladım." 


"Ne olursa olsun, en küçük şüpheni bile göz ardı etme. Aynı şey daha önce benim de başıma 
gelmişti. Sonra en küçük ayrıntının bile üzerine gitmediğim için pişmanlık duydum." 


"Anlıyorum." 

"İstersen onun hakkında da araştırma yaparım. İçin rahat eder." 

Gerard bu fikri pek beğenmemişti. Ancak Roman, "Eğer teeddüt ediyorsan onun hakkında 
şüphelerin var demektir," deyince dayanamayarak, "Ne düşüneceğimi bilemiyorum," dedi. "Hiç de 
on sekiz yaşında birine benzemiyor, ancak görünüşe aldanmamak gerek." 

"Haklısın hangi okuldan?" 

"Merkez Lise. En yüksek ortalamayla mezun olmuş." 

"Soyadı ve tanımı?" 

"Lawrence. Bir yetmiş beş boylannda, sarı saçlı, menekşe rengi gözlü, balık etinde." 
"Herhangi bir yara izi falan?" 

"Yok. Her şeyiyle kusursuz biri." 

"Anlıyorum." 

"Seni otele vardığımızda aranm." 

"Güzel. O zamana kadar araşurmamı bitirmiş olurum." 

"Roman..." 

"Biliyorum. Öğrendiğim her şeyi aynntısıyla bilmek istiyorsun." 

"Evet." 

"Teklifim hala geçerli. İstediğin zaman geri dönebilirsin." 

Bu işi alırken Simone'nin hatıralarının onu rahatsız edeceğinden korkmuştu Gerard. Oysaoan 


sadece on sekiz yaşındaki bir kız yüzünden Salt Lake'ye geri dönme ihtimali ile karşı karşıyaydı. 
Romanla konuşması karar vermesine yardıma olmuştu. 


"Eğer dediği gibi biriyse ilk uçakla oraya geri döneceğim," dedi. 


"Ben de her ihtimale karşı İnterpol'le konuşup yerini alacak birini hazır etmelerini isteyeceğim." 
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"Bayanlar, baylar, Paris'e hoşgeldiniz! Ben tur rehberiniz Jean Luc. Bu da otobüs şoförünüz Enrico. 
Önümüzdeki sekiz günü hep birlikte geçireceğiz." 


"Odalarınız ancak saat ikide hazır olacak. Biz o zamana kadar şehri gezip öğle yemeği yiyeceğiz. 
Bavullarınızı otelde bırakabilirsiniz. Yola çıkmadan önce, sorusu olan var mı?" 


Çocuklardan bazıları ellerindeki dolarları bozdurmak istediklerini söylerken Whitney bir kenara 
çekilmiş, tur rehberini ve şoförü inceliyordu. 


Jean Luc esmer, zayıf, orta boylu, otuz beş kırk yaşlarında biriydi. Enrico ise kırk beş elli 
yaşlarında, kısa boylu, İtalyan kökenli olduğu her halinden belli olan kumral bir adamdı. 


Kısacası ikisinin de Greg'in babası olma ihtimali yoktu. Turda bulunan diğer erkek öğretmenler de 
çoluk çoluk sahibi, yaşlı başlı kişilerdi. Bay Bowen onlar kadar yaşlı sayılmazdı, ama yine de onlara 
yakındı. 


Çocukların hepsi itişe kakışa otobüse binmeye başlamışlardı. Whitney ise öğretmenlerden biriyle 
konuşan Bay Smith'in binmesini bekliyordu. Uçakta onca saat birlikte oturduktan sonra aralarında 
bir yakınlık doğmuştu sanki ve Whitney onu başkalarıyla paylaşmak istemiyordu. O turdaki en 
yakışıklı erkekti. Daha doğrusu Whitney'in o ana kadar hayatında gördüğü en yakışıklı erkekti ve 
turdaki bütün öğrenciler onun dikkatini çekebilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Christine'yi de 
onlardan biri olarak hayal etmek Whitney için hiç de zor değildi. (Demek ki senin krdeşin 
zevksizmiş be güzelim ;D ) 


Sonunda otobüse bindiklerinde sadece iki koltuğun boş olduğunu fark ettiler. WVhitney Bay 
Bowen'in ya da Bay Grimshaw'ın yanındaki koltuklardan .birini seçmek zorundaydı. Hemen 
kararını verdi ve biraz da Bay Smith'i kıskandırmak için Bay Bowen'in yanındaki koltuğa oturdu. 
Bowen onu görünce hem şaşırmış, hem de sevinmişti. Bay Smith'in ise Bay Grimshaw'ın yanındaki 
koltuğa oturmaktan başka çaresi kalmamıştı. 

Whitney Bay Bowen'i ilk kez bu kadar neşeli görüyordu ve bu haliyle çocukları ne kadar 
etkileyebileceğini fark ediyordu. Christine de onu bu yüzden seviyor olmalıydı. Yan gözle Smith'in 
oturduğu tarafa baktı. Bay Grimshaw çoktan uykuya dalmıştı. Smith ise sıkıntıyla etrafına 
bakmıyordu. 


Bu durum garip bir zevk vermişti Whitney'e. Bay Bowen'e dönerek Fransızca'sı ve Fransız kültürü 
hakkındaki bilgisi için övgü dolu sözler söyledi. Tahmin ettiği gibi Bay Bowen bu durumdan çok 
hoşlanmıştı. ( Hoşlanır tabi kart zamapara) 


Planı iyi işliyordu. Otobüs ziyaret edecekleri şatonun park yerinde durmuş, çocuklar aşağı inmeye 
başlamışlardı. O sırada Bay Smith'in, "Whitney!" diye seslendiğini duydu. Hemen ona dönerek, 
"Geliyorum," dedi. Bakışlarında bir öfke olduğu gözünden kaçmamıştı. "Gitmeliyim," dedi Bay 
Bowen'e dönerek. "Fransız tarihi hakkında verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ederim. Tur 
boyunca sizden çok şey öğreneceğime inanıyorum." 


"Bana istediğin her şeyi sorabilirsin, Whitney. Görüşmek üzere." 


Aşağı inmiş, Jeff ve Roger'le birlikte şatoyu dolaşmaya başlamışlardı. Başka zaman olsa bu 
geziden büyük zevk alabilirdi Whitney. Ancak bu kez oraya çok farklı bir sebeple gelmişti ve Bay 
Smith'le aralarındaki gerginliğin tırmanmaya başladığını hissediyordu. Onun içindeki uyuyan 
kaplanı uyandırmıştı sanki ve kaplanın çok yakında kükreyeceğini hissediyordu. 

Kendi kazdığı kuyuya düşmüş gibiydi. Bay Smith'i etkilemek için planlar yapmış, ancak sonunda 
kendisi de ondan etkilenmeye başlamıştı. ( EE ne demişler ava giden avlanır ;D ) 


Şatonun içinde dolaşmaya başlamışlardı. Bir yandan rehberin açıklamalarını dinliyorlar, bir yandan 
da küçük odalara girip çıkıyorlardı. Whitney dar bir koridorda ilerlemeye çalışırken birden Bay 
Bowen'in yanında buldu kendini. 


"Napolyon'u daha iyi tanımak için onun Josephine için yaptırdığı şatoya gitmek gerek," diye 
fısıldadı Bowen. "Ama programda orası yok galiba," diye cevap verdi Whitney. 


"Yok, ama bu öğleden sonrası için hiçbir şey planlanmamış. Binlerce mil yolculuktan sonra 
herkesin uyumak isteyeceğini düşünmüş olabilirler haklı olarak. Ama ben bu güzel şehirde 
uyumanın vakit kaybı olacağına inanıyorum. Kendi öğrencilerimi öğleden sonra o şatoya 
götüreceğim. İstersen sen de gelebilirsin. Giriş paralarını ben ödeyeceğim. Sen sadece otobüs 
parasını vereceksin." 


Whitney ne cevap vereceğini bilemiyordu. Aslında onlarla birlikte gitmesinin Bay Smith'ten birkaç 
saatliğine de olsa uzaklaşmasına ve daha sakin kafayla düşünmesine imkan vereceğini biliyordu. 
Ancak yine de tereddüt ediyor, Bay Smith'i daha fazla kızdırmak istemiyordu. Biraz düşündükten 
sonra o sırada herkesin odasına çekilmiş uyuyor olacağına karar verdi ve, "Orayı görmeyi çok 
isterim," diye fısıldadı Bay Bowen'e. 


Bovven'in gözleri parlamıştı. "Senin özel biri olduğunu biliyordum," dedi gülümseyerek. 
"Araştırmaya meraklı, zeki bir öğrencisin. Senin gibi öğrencilere ders vermek benim için büyük bir 
zevk." 


"Teşekkür ederim." 


Whitney Christine'nin onun hakkındaki düşüncelerinin abartılı olmadığına iyice inanmışü. 
Öğrencilerinin ruhuna hitap edebilen, onlara güven veren biriydi Bowen. 


Yanından ayrılmadan önce, "Hazır olduğumuzda odana telefon ederim," dedi. 
"Hazır olurum." 


Yemekten sonra herkes odasına çekilmişti. Gerard bir duş almış, yatağına uzanmıştı. Şatonun son 
derece kalabalık olduğunu, ancak Bay Bowen'in buna rağmen Whitney'in peşinden hiç 
ayrılmadığını düşünüyordu. Bir ara bir köşeye çekilip bir şeyler konuştukları da kaçmamıştı 
gözünden. Ancak Whitney yemek boyunca bundan hiç söz etmemişti ona. Gerard onun bavullarını 
odasına taşırken Bowen'le aralarında geçen konuşmadan söz edeceğini ummuş, ancak Whitney 
yine hiçbir şey dememişti. Sadece yorgun olduğunu ve uyumak istediğini söylemişti ona. Gerard 
da soru sormak istememişti. Çünkü o ana kadar ondan bir şey saklamadığına inanıyordu. Yine de 
içini kemiren bir şeyler vardı. Odalarını ayıran duvara baktı. ça kapısını vurup Bowen'le neler 
konuştuklarını sormamak için kendini zor tutuyordu. Ancak bunu yapamazdı. Arkadaşının son 
anda geziden vazgeçtiğini ve onun odada yalnız kaldığını biliyordu çünkü. 


Birden onu duşun altına girmiş yıkanırken, ya da ıslak saçlarıyla yatağına uzanmış yatarken hayal 


etti. O sapsarı saçları, baş döndürücü kokusu... 

Aman Allahım, dedi inlercesine. Gözlerinin önünde canlanan hayali kovmak istiyordu. 
Hemen cep telefonuna uzandı ve Roman'ın numarasını çevirdi. 

"Merhaba," dedi Roman her zamanki neşeli tavrıyla. 


Oysa Gerard hiç de keyifli değildi. "Umarım araştırman sonuçlanmıştır," dedi bezgin bir sesle. "Ne 
olur bana VVhitney'in on sekiz yaşında masum bir lise öğrencisi olduğunu ve karanlık işlere 
bulaşmadığını söyle. Ben de yarın ilk uçakla oraya geri döneyim." 


Roman cevap vermiyordu. Uzun bir sessizlikten sonra, "Önce Donald Bowen'in karısı hakkında 
öğrendiklerimi söyleyeyim," dedi. "Adı Mary Richins. İnterpol'e göre Bowen'in karısı hakkında 
söylediği her şey doğru. Beş yaşında Tiffany adlı bir kızları var. Görünüşe göre karısının Bowen'in 
kirli işlerinden haberi yok." 


"Ya Whitney?" 


Roman biraz duraksadıktan sonra, "Buraya dönme konusunda fazla acele etmemen gerekecek 
anlaşılan," diye devam etti. "Kayıtlarda Merkez Lisesi'ne devam eden Whitney Lawrence diye 
birinin adı geçmiyor. O bölgedeki diğer okullarda da bu isimde biri yok." 


Gerard yataktan kalkıp odada dolaşmaya başlamıştı. "Yani..." dedi endişeyle. 


"Yani her zamanki gibi içgüdülerin seni yanıltmamış." Onun aklından geçenleri okuyabiliyordu. 
"Her zaman senin tanıdığım en iyi detektif olduğunu söylerdim," diye devam etti. "Ben ve İnterpol 
onu titizlikle araştırmaya devam ediyoruz. 

Yarın sabah çıkmadan önce beni ara ve ayrıntıları öğren." 


"Ararım." Bu tür bilgilere erişmenin zor olduğunu biliyordu, ancak yine de o anda ona ait bir şeyler 
öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Whitney'in on sekiz yaşında masum bir kızdeğil de, kimbilir ne 
dolaplar çeviren olgun biri olduğunu öğrenmek bütün neşesini kaçırmıştı. 

Kütüphanedeki toplantıda karşılaştıklarından beri Whitney onun ilgisini çektiğini anlamış ve bu 
ilgiyi kullanmaktan hiç çekinmemişti. Gerard onun ağına kolayca düşüvermişti. 


İşin kötüsü onun masum bir kız olmadığını öğrenmesine rağmen duygularında bir değişiklik 
olmamasıydı. Onu hala seviyordu Gerard. Bowen'le aralarındaki ilişkiyi bilmiyordu, Whitney'in 
orada ne aradığı konusunda da en ufak bir fikri yoktu, ama onu gözden kaçırmaması gerektiğini 
çok iyi biliyordu. 


Telefonu kapatarak üzerine temiz bir şeyler giydi ve doğru Whitney'in kaldığı odanın kapısına gitti. 
Birkaç kez çaldığı halde açılmamıştı kapı. Odasına dönerek ona telefon etti, ancak telefon da 
açılmadı. 


Yanından ayırmadığı küçük el çantasından bir alet çıkardı ve etrafı kollayıp kimsenin olmadığından 
emin olduktan sonra ufak bir zorlamayla açtı kapıyı. 


Usulca içeri girdi ve etrafa göz gezdirmeye başladı. Hiçbir dağınıklık yoktu ortada. Etiketlerine 
bakılırsa elbiselerinin çoğunu Salt Lake'den satın almıştı. Gecelikleri diz boyundaydı ve pahalı 
Fransız parfümleri ile meyvalı şampuan kullanıyordu. Göz rengini lenslere borçlu olduğuna dair bir 
ipucu yoktu. Bütün aramasına rağmen pasaportunu bulamadı Gerard. Yarımda götürmüş 
olmalıydı. 


Havaalanında satın aldığı kitap Ve bulmacasını çözmeye çalıştığı gazeteden başka okunacak bir 
şey yoktu odasında. Herkesin sözlükle bile çözmekte zorlanacağı bulmacayı sözlük-süz olarak 
kolayca çözmüştü Whitney. 


Acaba hep Bowen'le birlikte mi çalışıyor, diye düşündü Gerard. Yoksa sadece bu olayda mı 
birlikteler? Whitney hangi ülke adına çalışıyor? Daha önce sandığı gibi öğrencileri değil de olaydan 
haberi olmayan öğretmenleri mi alet ediyorlar işlerine? 


İçi daralarak kendi odasına geçti ve sabırsızlıkla beklemeye başladı. 


Aşağı yukarı iki saat sonra Whitney'in kapısını bir kez daha çaldı. Kapı hemen açılmış, Whitney 
onu görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibi olmuştu. "Bay Smith!" dedi şaşkınlıkla. 


"Kapını hep böyle sorgusuz sualsiz mi açarsın? Başın kolaylıkla derde girebilir. Büyükannene 
soyulduğunu, tecavüze uğradığını ya da başına daha kötü şeylerin geldiğini anlatmak zorunda 
kalmayız, umarım." 


"Haklısınız, Bay Smith. Ben Jeff ya da Roger geldi sanmıştım." 


"Onları diğerlerinden ayıran ne? Biraz eğlenmeye karar vermişlerse ve senin fikrini almaya 
niyetleri yoksa onlar da en az diğer kötü niyetli kişiler kadar tehlikeli olabilirler." 


"Anlıyorum." 


"Yorgun görünüyorsun. Bazen bu kadar uzun bir yolculuktan sonra uyumak insanı daha da beter 
yapar." 


"Haklısınız. Uyumak toparlanmama yetmedi. Akşam yemeği vakti geldi mi?" 

"Henüz değil. Ben buraya pasaportunu almak için geldim" 

"Pasaportumu mu?" diye sordu Whitney heyecanla. Kalbi duracak gibi olmuştu. Gerard onun 
tepkisini fark etmiş, bundan da tuhaf bir zevk almıştı. 

"Evet," dedi. "Otelde küçük bir hırsızlık olmuş. Birinin kamerası çalınmış. Polisler herkesin 
pasaportunu görmek istiyor. Seni daha önce de aradım, ama çok derin uyuyordun herhalde. Beni 
duymadın." 

Whitney'in menekşe gözlerindeki masum bakışlar Gerard'a onun düşman olduğunu neredeyse 
unutturacakü. "Büyükanneme pasaportumu kimseye vermeyeceğime söz verdim," dedi Whitney. 
"Polis buraya gelip baksa olmaz mı?" 

Gerçekten çok akıllı biri, diye düşündü Gerard. Bundan başka hiçbir mazereti kabul etmezdi 
çünkü. "Bunu neden yapmadıklarını ben de anlayamadım," diye cevap verdi. "Telefon edip 
durumu haber vereyim. Birkaç dakika içinde gelirler herhalde." 

"Çok teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım ben?" Utangaç bakışları Gerard'ın aklını 
başından almaya yetiyordu. "Bu geceyi iple çekiyorum" dedi. "Nehir kenarında yemek ve dans. 
Sen dans eder misin, Hank?" 


"Bazen." 


"Öğretmenler öğrencilerle dans edebilirler mi?" 


"Elbette. Bu gece herkes dans eder. Tur rehberi ve otobüsşoförü dahil olmak üzere." 
"Benimle dans eder misin?" 


Onunla bu kadar yakınlaşmasının hatalı olacağının farkındaydı Gerard. "Bana sıra geleceğini 
sanmıyorum," diye cevap verdi. "Seninle dans etmek için birbiriyle yanşan en az bir düzine 
öğrenci var." 


"Ama ben büyükanneme söz verdim. Onların hiçbiriyle dans edemem." 
"Doğru, ama büyükannen baban yaşında bir adamla dans etmeni nasıl karşılayacak." 


Whitney bakışlarını ona dikmişti. "O kadar yaşlı göstermediğini biliyorsun," dedi. "Hem turdaki 
kızların hepsi beni kıskanıyor. Hepsinin seninle dans etmek için can atacağına eminim." 


"Teşekkürler, Whitney. Uzun zamandan beri duyduğum en güzel sözlerdi bunlar. Bu gece seninle 
dans edeceğim. Şimdi gidip lobideki polislere telefon edeyim. Kim olduklarını tam olarak 
öğrenmeden kapıyı açma sakın. Bir saat sonra lobide görüşürüz." 


Odasına girer girmez Whitney'i takip etmekle görevli ajanı aradı. Onun Bay Bowen'le birlikte 
gittiğini öğrenmişti ajandan. Sadece dolaşıp çevreyi gördüklerini, kimseyle konuşmadıklarını da 
söylemişti ajan. Gerard ona durumu açıkladıktan sonra odasına gidip Whitney'in pasaportuna 
bakmasını ve bilgileri kendine ulaştırmasını istedi. Ardından hemen New York'ta bulunan Roman'ın 
kardeşi Yuri'yi aradı ve İsviçre'ye vardıklarında onun da orada kalacakları otelde olmasını istedi. 
Birlikte Donald Bowen'i takip etmek için plan yaptılar. 


Telefonu kapattığında kapının çalındığını duydu. Gelen polis kıyafeti giymiş İnterpol ajanıydı. 
Gerard onu hemen içeri aldı ve elindeki pasaport bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı okumaya başladı. 


"Adı, Whitney Lawrence. Amerikalı. 6 Kasım 1972'de Salt Lake'de doğmuş." 
Yani Whitney tam yirmi altı yaşındaydı! 
Yaşından ve Bowen'le birkaç saat geçirdiğini saklamasından başka onun hakkında yeni bir şey 


öğrenememişti. Asıl haberleri yarın Roman'dan alırım, dedi kendi kendine. O zamana kadar 
beklemeliyim. 


Konu Başlığı: Ynt: Tehlikeli Sevgili E 
Gönderen: moryel üzerinde Haziran 30, 2007, 11:37:55 OS 


Arkadaşlar yeni bölüm birazdan gelecek bölüm gelene kadar siz bir süprizim var ;D 
İşte Cristie ve Don (temsil misal ;D ) (Don Kart horozu Cristie 'yi nasıl etkilemiş görün bakalım ;D 
indirdiğiniz animasyonu açınca çıkan seçeneklerden erkek simgesine tıklatın, sonra tek tek 


bardaklara tıklayın gerçekleri görün..) 


http://www.speedyshare.com/679776369.html 


Buda Don ve Whitney ;D (direk açıp seyredin.. ) 


http://www.speedyshare.com/123588612.html 


Buda Don ve seksi dansı... (önce çıkan yere adınızı yazıyosunuz.. ;) ) 
http://www.speedyshare.com/346520889.html 

Konu Başlığı: Ynt: Tehlikeli Sevgili il 
Gönderen: moryel üzerinde Temmuz 01, 2007, 12:11:20 OO 


ALTINCI BÖLÜM 





Whitney endişeyle titriyordu. Otelde hırsızlık olabileceği kimin aklına gelirdi? Allahtan Bay Smith 
pasaportu almakta ısrar etmemiş ve polise telefon etmeyi kabul etmişti. Polis ise onun yaşıyla 
değil, sadece kim olduğuyla ilgilenmişti. 


Beklenmedik olaylara karşı her zaman hazırlıklı olmak gerek, diye düşündü. Her şey bir anda 
berbat olabilir, planları suya düşebilirdi. 


Bu onun için bir uyan olmuştu. Vakit kaybetmeden harekete geçmeli ve hesapta olmayan bir 
şeylerin daha ortaya çıkıp işlerini engellemesine izin vermemeliydi. 


Bay Smith'le dans etme fikrini de bu yüzden ortaya atmıştı. Bu sayede onunla daha yakınlaşabilir, 
olaylan hızlandırabilirdi. Yola çıkmadan önce onu gezinin sonuna doğru yakalatmayı düşünüyordu. 
Ancak artık bunun pek iyi bir fikir olmadığını anlamışta. Bay Smith onunla ne kadar önce yatmak 
isterse Whitney istediği delili o kadar önce elde edecekti. 


Bu gece onun başını döndürmeliyim, dedi kendi kendine. Ancak saç modelini değiştirmesi yaşını 
ortaya çıkaracaktı. Yanında o gece giyebileceği etkileyici bir kıyafet de yoktu. Makyaj yapmayı 
zaten hiç düşünmüyordu. Bu durumda yapabileceği tek şey ona açık açık kur yapmaktı. Gizli 
mikrofonu takıp aşağı inmesi için yarım saatten az vakti kalmıştı. 


Öğleden sonra yaptıklan gezinin ardından aldığı duş bütün yorgunluğunu alıp götürmüştü sanki. 
Bay Bowen'in grubundaki öğrencilerin tümü çok yorgun olduklan bahanesiyle geziye 
katılamayacaklarını bildirmişlerdi. Bunun kendini adeta Fransız tarihine adamış olan Bowen'i ne 
büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını hemen anlamıştı Whitney. Onu kırmamak için yalnız da olsa 
onunla birlikte gitmiş ve bu işi ne büyük bir şevkle yaptığını fark etmişti. Sanki bütün yıl sadece 
bu iş için yaşıyordu Bowen. Dolaşırken ona daha görülmesi gereken bir sürü yer olduğunu 
söylemiş, isterse onu gezdirebileceğini ima etmişti. Whitney onu üzmemek için net bir cevap 
vermemişti, ama onunla Fransız tarihine meraklı olduğu için değil, sadece düşüncelerini Bay 
Smith'ten biraz olsun uzaklaştırabilmek için geldiğini hatırlamıştı. Bay Bowen'in evli olmasına 
rağmen bu tür gezilerde birlikte olabileceği birini aradığını sezmiş ve kendini bir daha böyle bir 
duruma düşürmemeye söz vermişti kendi kendine. 


Karısının onunla gelmemesi ne kötü, diye düşünmüştü. Ancak kadıncağız Fransızca'ya ve Fransız 
kültürüne meraklı değildi herhalde.(Bende kocası ona meraklı değilacemi dedektif) Bowen de bu 
nedenle öğrencileriyle, özellikle Whitney gibi anlattıklarını seve seve dinleyen kızlarla dolaşmayı 
tercih ediyor olabilirdi. Whitney onun gösterdiği ilgiye kendi hareketlerinin neden olduğuna 
inanıyordu.(Evet ağzı açık ayran budalalarıyla diyelim ;D ) 


Otobüste Bay Smith'i kıskandırmak için Bay Bowen'e yakınlık göstermiş, ancak onun bu konularda 
hassas olabileceğini ve kendisine ilgi gösterebileceğini düşünememişti. 


Ancak bunun bir önemi yoktu. Bay Smith'e her şeyi itiraf ettirir ettirmez oradan ayrılıp gidecekti 
nasıl olsa. 


Kimbilir, belki de bir hafta sonra bütün planlarını gerçekleştirmiş olarak çalıştığı hukuk bürosuna 
dönmüş olurdu. Son dansı benimle yapar mısınız, matmazel?" 

Whitney bu teklifi bekliyordu, ancak başka birinden. 

Yemekten sonra durmadan Jeff ve Roger'le dans etmiş, onların başka kızların yanına gitmesiyle 
rahat bir nefes alabilmişti. Bay Smith gece boyunca yanına gelmemişti, ancak Whitney onun 
bakışlarını üzerinden bir an olsun ayırmadığını hissedebiliyor ve kendisine dans teklif etmesini 
bekliyordu. Ancak artık çok geçti. 


Her şey harikaydı. Işıl ışıl aydınlatılmış Paris'i seyrediyor, orkestranın çaldığı romantik müziği 
dinliyorlardı. Ortam birilerini baştan çıkarmak için son derece uygundu kısacası. Ancak Bay 
Bowen'i değil elbette. (E abi haklısın Greg'in babasını değil kendi beğendiğini seçmen en doğrusu 
zaten ;D) "Teklifiniz için çok teşekkür ederim, Bay Bowen," dedi Whitney. "Ama kendimi iyi 
hissetmiyorum. Bay Smith'i çağırabilir misiniz, lütfen?" 


"Ben buradayım, Whitney. Bir şey mi var?" 


Whitney'in kalbi yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlamıştı. Bakışlarını Bay Smith'in yanık tenine 
ve koyu sarı saçlarına dikerek, "Şey... Sanırım yol yorgunluğu şimdi çıkıyor," dedi heyecanla. 
"Otele dönmek istiyordum." 


"Ben de kendimi pek iyi hissetmiyorum," dedi Smith. Ardından Bay Bowen'e döndü. "Sen Jeff ve 
Roger'in otobüse binip binmediklerini kontrol eder misin, lütfen? Ben Whitney'i bir taksiyle otele 
götüreyim." 


Cevabını beklemeden Whitney'in koluna girmiş ve yürümeye başlamıştı bile. 


"Teşekkürler, Bay Smith," diye fısıldadı Whitney. Hem de 
çok teşekkürler. 


Bay Smith'in sağlam ayakkabı olmadığını biliyordu, ancak yine de Bovven'den uzaklaşmak içini 
tuhaf bir biçimde rahatlatmıştı. ( Evet canım haklısın zampara Hank daha güvenilir ;D ) 

"Rahatsız olmanıza üzüldüm, Bay Smith,"' dedi taksiye biner binmez. "Bana bu yüzden mi 
dans teklif etmediniz?" 


"Hayır," dedi Gerard. "O kadar da kötü değilim. Ancak kimsenin teklifini kabul etmediğini fark 
ettim. Benimkini et men dedikodulara neden olabilirdi." 


"Haklısınız. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim." 
"Bay Bowen'in sana ilgi duyduğu belli. Sen de ona duyu yor musun?" 
"Hayır." 
"O halde otobüste onunla o kadar yakınlaşmaman, gerekirdi." ( Kıskançççç ;D ) 


Fark etmişti demek. Whitney birden tuhaf bir suçluluk 
duydu içinde. 


"Sadece sizinle konuştuğumu düşünüp beni yanlış anlamalarını istemedim," dedi hemen. "Sizden 
başka kimsenin büyükanneme verdiğim sözden haberi yok. Ama varlığımın size sorun çıkardığını 


hissediyorum. Hemen yarın Salt Lake'ye geri dönsem her şey çok daha iyi olacak herhalde." 
"Buna ben karar veririm," dedi Gerard mırıltıyla. "Kendininasıl hissediyorsun?" 

"Doğrusunu isterseniz, o sadece Bay Bowen'den kurtulmak için bir bahaneydi." 

"Tahmin etmiştim zaten. Dans etmek ister misin?" 


"Ya sen?" dedi Whitney heyecanla. Onun kollarının bedenini saracağını hayal etmiş, tüm vücudu 
titremeye başlamıştı. 


"Uzun süredir dans etmedim, ama becerebileceğimi sanıyorum," diye cevap verdi Gerard. "Paris'e 
gelip de gece hayatını tatmamak olmaz. Otelin yakınlarında iyi bir yer biliyorum. 

Ama büyükannene, seni oraya götürdüğümü söylemeni istememem. Senin yaşındaki biri için 
uygun bir yer değil çünkü." 


Whitney onunla beraber oldukça, keşke kızkardeşimi baştan çıkaran erkek o olmasaydı diye 
düşünmeye başlamıştı. Çünkü harika biriydi o.(E tabi kadeşini saf dışı bırakıp sen kanca atabilirsin 
demi o zaman ;D) 


En azından o ana kadar harika biriydi. Ancak iyi bir öğretmenin o yaştaki öğrencisini o saatte 
dansa götürmemesi gerekirdi. 


"Gitmek zorunda değiliz," dedi Gerard. "İstemiyorsan hemen otele geri dönebiliriz." 


"Hayır," dedi Whitney. "Sesiz kalmamın nedeni ne kadar iyi bir öğretmen olduğunuzu düşünüyor 
olmamdı."( Yalancının ) 


"Sen de çok iyi bir öğrencisin." 


Whitney için Bay Smith'le aralarında duygusal bir şeylerin geliştiğini hissetmesi hiç de zor değildi. 
Ancak Christine ve Bay Smith arasında aynı şeylerin yaşandığını düşünmekte zorlanıyordu. 
Christine sadece on dokuz yaşındaydı. Bay Smith ile birbirlerini bu şekilde etkilemiş olabilirler 
miydi acaba?(Kim bilir kendisine sorsana.. Hem belkide etkilediler ne biliyon haseet... Greg 
nerden çıktı yoksa... ;D ;D ) 


Az sonra araba durmuş, önce Gerard inmişti. Whitney'in de inmesine yardım etti ve birlikte içeri 
girerek bir masaya oturdular. Gerard, "Rahat uyumamızı sağlar," diyerek ikisi için de beyaz şarap 
ısmarladı. 


Whitney bu sözler karşısında büyük bir heyecan duydu içinde. Acaba Bay Smith o gece birlikte 
olacaklarını mı ima etmeye çalışmıştı? 


Şaşkın bakışlarla onu süzerken Bay Smith elinden sıkıca tuttu ve, "Dans etmeyecek miyiz?" diye 
fısıldadı. 


Whitney ne olduğunu anlayamadan kendini onun kollarında dans pistinde bulmuştu. Bütün vücudu 
alev alev yanıyor, içi tarifi imkansız bir heyecanla doluyordu. O kadar yakındılar ki, Whitney onun 
tenini okşayan ılık nefesini duyuyor, erkeksi kokusunun başını döndürdüğünü hissediyordu. 
Kollarını boynuna doladığında onun da ellerini beline doğru indirdiğini fark etti. Nefesi tutulmuştu 
adeta. Daha önce de bir erkeğe arzu duymuştu, ancak böyle bir duyguyu daha önce hiç 
tatmamıştı. Çünkü duyduğu heyecanın tek taraflı olmadığını biliyor, Bay Smith'in de onu 
arzuladığını hissediyordu. 


Yaptıkları her hareket onları birbirlerine daha da yaklaştırıyor, birbirine sürtünen bedenleri 
aralarındaki ateşi körüklüyordu. Dans pistinde, herkesin gözü önünde ve giyinik olmaları ikisi için 
de büyük bir ıstıraptı o anda. Whitney neden orada olduğunu, karşısındaki erkeğin kardeşini 
baştan çıkaran erkek olduğunu ve bir sene önce ona da bu şekilde davrandığını tamamen 
unutmuştu. ( Demek ki neymişşş kardeşini suçlamak kolay alll sen de bile bile üstelik gidip aynı 
duruma düşebiliyomuşsunnn ;D ;D ) 


Bu onun için yeni ve hiç tatmadığı bir tecrübe olabilirdi. Ancak bu Bay Smith'in sıkça yaşadığı, 
sıradan bir olaydı. Oraya kardeşine o acılan çektiren adama haddini bildirmeye gelmişti ve o gece 
de eline bulunmaz bir fırsat geçmişti. 


"Hank," dedi fısıltıyla. "Beni öpmezsen kendimde ayakta duracak gücü bulabileceğimi 
sanmıyorum. Seni çok arzuluyorum."(YUHHHHHH) 


"Aklımdan geçenleri okuyor olmalısın," diye mırıldandı Gerard. "Haydi, buradan gidelim." 
Birkaç dakika sonra taksiye binmişler kaldıkları otele doğru yol almaya başlamışlardı. 


"Sadece on sekiz yaşında olduğunu biliyorum, Whitney," diye fısıldadı Gerard. "Ancak seni 
arzuluyorum ve senin de beni arzuladığını biliyorum. Bu yaptığım suçsa cezasını çekmeye 
hazırım." ( Bu da hemen kaptı oyunu haaa ;D ) 


Dudakları heyecanla birleşmişti. Dipsiz bir kuyuya düşmüşlerdi sanki. Susuzluklarını gidermeye 
çalıştıkça daha fazla susuyor gibiydiler. 


Bir süre sonra taksi durdu. "Neredeyiz?" diye sordu Whitney. 


"Otelin arka sokağı," dedi Gerard. "Önce sen in ve odana gir. Ben birkaç dakika sonra oraya 
geleceğim." 


Güzel, dedi Whitney kendi kendine. Haftalardır planladığıolay gerçekleşmek üzereydi. Odama 
gelinceye kadar toparlanır ve planımı uygulamaya koyarım. 


"Seni bırakmak istemiyorum," dedi Gerard'a. "Aklını başına toplayabilir ve gelmekten 
vazgeçebilirsin." 


"Seni gördüğüm andan itibaren aklımı başıma toplamak benim için hayal oldu," diye fısıldadı 
Gerard. "Seni bırakacağımı sanıyorsan erkekleri hiç tanımıyorsun demektir. Güven bana, Whitney. 
Bu gece sadece bir başlangıç." 


Evet, dedi Whitney kendi kendine. Sana güveniyorum, sen de bana güven ve hakkettiğin ödülü bu 
gece alacağına inan. ( Bakalım kim hangi ödülü alacak ;D ;D ;D ) Whitney arabadan inmiş, otele 
girmişti. Ancak Gerard yerinden kıpırdayamıyordu. Böyle bir şeyi daha önce hiç tatmadığını 
düşünüyordu sürekli olarak. 


Kadınlara karşı daha önce de arzu duymuştu. Özellikle de karısı Simone'ye. Ancak bu çok farklı bir 
şeydi ve Simone'yi bile bu kadar arzulamadığını kendine itiraf etmeliydi. 


Dans pistinde Whitney'le sevişmek için duyduğu arzuyu daha önce hiç kimseye karşı duymamıştı. 
İnterpol tarafından aranan bir ajana karşı duyacağı ise aklının ucundan bile geçmezdi. 


Taksiden inerek otele girdi ve merdivenleri ağır ağır çıkmaya başladı. Daha önce aralarında ciddi 
bir duygusal bağ bulunmayan bir kadınla sevişmemişti hiç. Ancak neden o anda sonunda 
hapishaneyi boylayacak bir kadınla sevişmek için yanıp tutuşuyordu? 


Kapıyı hafifçe çaldı. Whitney dayanılmaz güzelliğiyle kapıyı açmıştı. 


"Ne olur, çok geç olduğunu söyle bana," dedi Gerard yalvarırcasına. "Odana giremeyeceğimi 
söyle." 


Ertesi gün uyandığında onun bir ajan olduğu gerçeğiyle yüzleşeceğini düşünüyor ve korkuyordu. 
Ancak o an bu düşünce bile onu durdurmaya yetmiyordu ve ertesi sabaha kadar onun aklını 
başından alan on sekiz yaşında bir kız olduğuna kendini inandırmaya kararlıydı. 


Whitney ise onu durdurmak yerine menekşe rengi gözlerini ona dikerek, "Gelmeyeceksin diye 
korktum," dedi. "Neden bu kadar geç kaldın?" 


Gerard cevap vermek yerine kapıyı kapatarak ona sarıldı. Kokusu, bakışları, bedeninin sıcaklığı 
onu adeta büyülüyordu. Yatağa nasıl gittiklerini hatırlamıyordu bile. Sadece yüzünü okşayan 
saçlarının ipeksi yumuşaklığını hissedebiliyor ve karanlıkta çok değerli iki taş gibi parlayan 
menekşe gözlerini görebiliyordu. 


"Seni istiyorum, Whitney," dedi fısıltıyla. "Bunu sen de biliyorsun. Aramızdaki yaş farkı bile beni 
durdurmaya yetmiyor. Ancak iki insan birbirine bizim Salt Lake'deki ilk karşılaşmamızdan bu yana 
tutulduğumuz gibi tutulursa yaşın ne önemi kalır ki? İster inan ister inanma, daha önce hiçbir 
kadını bu kadar çok arzulamadım. Ve bu arzuyu gidermenin sadece bir tek yolu olduğunun 
farkındayım." 


"Karını bile mi?" 

"Evet, onu bile." Gerard kabul etmekten korktuğu gerçeği sonunda itiraf etmişti. Simone artık 
geçmişe aitti. O an ise sadece Whitney vardı hayatında. ( Garibim gerçeği sölüyo bizim cin yalan 
sanıyo ) 

"Boşandın mı, yoksa karın öldü mü?" 

Whitney'in sorusu Gerard'ı kendine getirmişti sanki. 

Whitney Lawrence'nin orada onunla olmasının tek nedeni onun hakkında bilgi toplamaktı. Kimbilir, 
belki de Bowen ondan şüphelenmiş ve Whitney'den hakkında araştırma yapmasını istemişti. 
Roman'ın onun hakkında öğrendiklerini duymadan onunla birlikte olması hata olurdu. 

"Bu soruyu sorduğun için seni suçlamıyorum," dedi gözlerinin içine bakarak. "İlk sevişmemizden 
önce beni tanımaya çalışman son derece doğal. Aramızda gizli saklı bir şey kalmamalı. Sen çok 
genç ve hassas birisin. Sana dokunmaya hakkım yok, ama kendime engel olmam da son derece 
güç." Derin bir nefes aldı ve, "Hata yapmak istemiyorum," dedi kısık bir sesle. 

"Ama ben..." 

"Geziye daha yeni başladık, Whitney. Birbirimizi tanımamız, bilmek istediğimiz şeyleri öğrenmemiz 
için çok vaktimiz olacak. İsviçre'ye gittiğimizde seni başbaşa kalacağımız ve doyasıya 


sevişeceğimiz yerlere götüreceğim." 


Aralarındaki çekim o kadar güçlüydü ki, Gerard onu hemen bırakıp gitmezse bir daha 
bırakamayacağına inanıyorduve bu her şeyi tehlikeye atması demek olurdu. 


"Bu geceden sonra öğretmen öğrenci taklidi yapmak bizim için çok zor olacak," diye fısıldadı 


Whitney. 

"Jeff ve Roger'le daha fazla ilgileneceğim. Böylece seni dedikodulardan korumuş olurum." 
"Bana İsviçre'de birlikte olacağımıza dair söz ver. Gerçek anlamda birlikte olacağımıza." 
"Söz veriyorum." 


Odadan hemen çıktı ve kendi odasına, boş yatağına döndü. 
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Whitney onun ardından bakakalmıştı. Bütün yorgunluğuna rağmen olduğu yerden kıpırdayamıyor, 
yatağına giremiyordu. 


Karmaşık duygular içinde çırpınıp duruyordu o anda. O gece amacına ulaşmasına çok az kalmıştı. 
Ancak Bay Smith'in dediği gibi beklediği takdirde her şey çok daha etkili olacaktı. Ayrıca planını 
kendi odasında değil, onunkinde gerçekleştirmeliydi. Böylece kanun önünde o suçlu duruma 
düşer, bütün suç onun omuzlarına yıkılırdı. 


Derin bir nefes aldı. Hala onun uyandırdığı arzunun etkisinden kurtaramamışu kendini. Teninde 
hala kokusunu hissediyor, dudaklarının öpülmekten şiştiğini fark ediyordu. 


Aynı duyguları Christine de yaşamış, geceler boyu uykusuz kalmış mıydı acaba? 

Elbette kalmış olmalıydı. Onunla iki kez seviştiğini söylemişti Christine. Ve Greg doğmuştu. En az 
babası kadar yakışıklı olacağı belli olan Greg.( Umarım olmaz ;D ) 

Uykuya dalmadan önce Bay Smith'in kaç bebeğin babası olabileceğini düşündü. Kimbilir kaç kişiyi 
baştan çıkarmıştı ve hakkında kaç babalık davası açılacaktı?( Senden başka olmaz herhal ;D ) 
Gerard telefonun çalmasıyla uyandı ve heyecanla ahizeye uzandı. Arayan Roman olmalıydı ve ona 
Whitney hakkında topladığı bilgileri verecekti. 

"Bu saatte aradığım için sakın kızma," diye söze başladı Roman. "Ama seni biraz olsun 
rahatlatmak istedim." 

"Whitney Lawrence'den söz etmiyor musun?" diye sordu. 

Gerard. "Bu konuda hiçbir haberin beni rahatlatabileceğini sanmıyorum." (Sen öle san ;D ) 
"Bowen'le bir ilgisi olmadığını öğrenmenin bile mi?" 


"Ne dedin?" 


"Whitney ve Bowen arasında bir ilişki olduğunu sanmıyoruz. Whitney Salt Lake'deki Sharp ve 
Rowe hukuk bürosunda avukat olarak çalışıyor." 


Whitney bir avukat ha, diye düşündü Gerard. Hem de Salt Lake'nin en tanınmış hukuk 
bürolarından biri olan Sharp ve Rowe'de? "Aman Allahım," diye mırıldandı elinde olmadan. Ne 
diyeceğini bilmiyordu. 


"Utah hukuk fakültesinden çok iyi bir dereceyle mezun olup, Utah barosuna çok yüksek bir puanla 
girmiş. Doğma büyüme Salt Lake'li. Liseyi birincilikle bitirmiş. Lise orkestrasında piyanistmiş. 
Ayrıca dört yıl boyunca kayak takımının kaptanlığını yapmış ve bu süre içinde takım dört kez 
şampiyon olmuş." 


Bu onun Gerard'ın yaşadığı bölge olan Alta'da sıkça bulunduğunu gösteriyordu. Ancak Gerard onu 
hatırlamadığına göre o yıllarda Avrupa'da olmalıydı. 


"Anlatacaklarım daha bitmedi," diye devam etti Roman. "Üniversitede okurken tatillerde 
Washington D.C.'de Senatör Pike'nin bürosunda staj yapmış. 2002 Olimpiyattan için tertip 
komitesinde çalışıyor. Hiç evlenmemiş. Şu anda bir erkek arkadaşı da yok. (Roman'a da bakın 
erkek arkadaşı olmadığını bile garantiye almış ;D ) Millcreek Caddesindeki evlerden birinde tek 
başına yaşıyor. 1997 model bir jip kullanıyor ve öğrenciyken aldığı bursu ödemeye çalışıyor. 
Babası yıllar önce ölmüş. Annesi tekrar evlenmiş. Christine adında evli olmayan bir üvey 
kızkardeşi ve Greg adında bir yeğeni var." 


"Daha önce hiç Amerika dışına çıkmamış ve Bowen'le aynı yerlerde bulunmamış." 


Uzun bir sessizlik oldu. Ardından Gerard, "O halde burada ne arıyor?" diye sordu. "Neden on sekiz 
yaşında bir kız taklidi yaparak böyle bir geziye katılmış?" 


"Bunu ancak sen öğrenebilirsin, Gerard. ;D ;D Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hoşçakal." 


Gerard olduğu yerde kalakalmıştı. Whitney'in özelliklerine sahip biri o turdaki herhangi bir 
Öğretmene istediği her şeyi yaptıratırabilirdi. ;D ;D 

Önceki gece ona gösterdiği yakınlık ve tepkiler de sahte miydi acaba? Onu da amacı neyse ona 
ulaşabilmek için kullanıyor muydu? 


Bu soruların cevabını ve Whitney'in önceki gece başladığı işi bitirip bitirmeyeceğini ancak 
İsviçre'ye vardıklarında öğrenebilecekti. O anda ise Whitney'i bir kenara bırakmalı ve Bowen ile 
uğraşmaya başlamalıydı. 


"Hey, Whitney! Bizimle müzeleri gezmeye ne dersin?" 


Çocuklardan biri Whitney'i öğleden sonra onlarla birlikte olmaya davet ediyordu. Oysa Whitney'in 
hiçbir yere gitmeye niyeti yoktu. O sabah sarayları gezmeye devam etmişler, öğle yemeğini otelde 
yemişlerdi. Öğleden sonrası için herkes dilediğini yapmakta serbestti. Whitney Bay Smith ile olan 
yakınlaşması yüzünden karmakarışık olmuş duygulanın yatıştırmaya, içine düştüğü karmaşadan 
kendini kurtarmaya çalışıyordu. Jeff ve Roger'in Bay Smith'le birlikte gezmeye gideceğini 
biliyordu, ancak onun kimseyle gitmeye niyeti yoktu. Sadece otelde kalıp biraz dinlenmek 
istiyordu. Bay Smith'e yaklaştı ve, "Öğleden sonra otelde kalmamın bir sakıncası var mı?" diye 
sordu. "Büyükannemi aramak, arkadaşlarıma kart atmak istiyorum." 


"Elbette yok, Whitney," dedi Bay Smith gülümseyerek Bakışları Whitneyl heyecandan ürpertmişti. 
"Akşam yemeğinden sonra operaya gideceğiz," diye devam etti Bay Smith. "Bizimle gelmek 
istemezsen yarınn sabah görüşürüz." 


Whitney teşekkür ederek odasına çekildi. Birkaç telefon konuşması yaptıktan sonra gruptan 
kimseyle karşılaşmamayı umarak tekrar lobiye çıktı. Rodin'in eserlerini sergileyen müzeye gitmek 


niyetindeydi. Hem liseden beri hayranlık duyduğu heykeltıraşın eserlerini yakından görmek hem 
de tek başına dolaşıp hava alarak toparlanmak istiyordu. 


Bir taksiye atladı ve müzenin önünde indi. İçeri girer girmez 'Düşürten Adam'ı görmüştü. Başka 
zaman olsa yanına gider hayranlıkla seyrederdi onu. Ancak o anda aklı tamamen Bay Smith'teydi 
ve ondan başka hiçbir şey düşünemiyordu. O yânında olmayınca bütün heyecanını ve mutluluğunu 
kaybetmisti sanki. Onu özlemeye başladığını fark etti. 


Öpüşen iki aşık heykelinin önüne gelmişti. Rodin nasıl da duygu katabilmişti taşa? Heykeli 
hayranlıkla incelemeye başladı. Sanki önceki geceki o unutulmaz tecrübeyi yeniden .... 


"Bu benim de en çok sevdiğim eserlerden biridir. Sen gerçek bir sanat aşığısın, Whitney. Bunu 
hissedebiliyorum." 


Bu Bay Bowen'in sesiydi. Orada olması tamamen bir tesadüf olmalıydı. 
"Merhaba, Bay Bowen," dedi ona dönerek. "Sizin öğrencilerinizle gittiğinizi sanıyordum." 


"Bugün onlarla gitmedim," dedi Bowen. "Paris'e her gelişimde mutlaka ziyaret ettiğim bazı yerler 
vardır Burası da onlardan biri. Ancak müze kapanmak üzere. Otele birlikte dönmeye ne dersin?" 


Whitney saatin beş olduğunu hayretle fark etti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştı. Bay Bowen'le 
gitmek istemiyordu, ancak orada bir öğrenci olarak bulunduğuna göre fazla seçme şansı yoktu. ( 
İlginçtir ki ırz düşmanı olarak gördüğü Bay Smith'den uzak durmak istemezken, iyi bir adam 
olarak gördüğü Bay Bowen'dan kaçacak yer aramakta... ;D ) 


"Teşekkür ederim, Bay Bowen," dedi. 


Birlikte dışarı çıkıp taksiye bindiler. Bay Bowen sürücüye gidecekleri otelin adını verdikten sonra 
Whitney'e dönerek, "Otele gitmeden önce bir oyuncakçı dükkanına uğramaya ne dersin?" diye 
sordu. "Değişik yerlerden kuklalar ithal eden bir yer biliyorum. Buraya her gelişimde mutlaka bir 
tane alırım. Belki sen de almak istersin." 


"Belki alırım," dedi Whitney. Meksika'ya özgü bir şeyler bulabilirse almayı düşünmüştü. Belki 
böylece ailesini Meksika'ya gittiğine inandırması daha kolay olurdu. 


Az sonra kuklacı dükkanındaydılar. Bay Bowen dükkan sahibiyle iki eski dost gibi konuşurken 
Whitney kuklalara hayranlıkla bakıyordu. Kocaman şapkası ve beyaz pantolonuyla tam aradığı gibi 
bir Meksikalı çocuk kuklası bulmuştu. Dükkan sahibi onun paketini hazırlarken Bay Bowen de kızı 
için bir Esmeralda kuklası ısmarlıyordu. 


Dükkan sahibi siparişi aldıktan sonra kuklayı tur Paris'ten ayrılmadan önce yetiştireceklerine söz 
verdi. 


Tekrar taksiye bindiklerinde Bowen ısmarladığı Esmeralda kuklasının kızının koleksiyonunu 
tamamlayacağını anlatıyordu Whitney'e. ( Uyu bakalım uyanık avukat ;D :D ) 


Whitney ise Bay Smith'e görünmeden odasına nasıl girebileceğini düşünüyor, Bowen'in 
anlattıklarıru duymuyordu bile. Otele girer girmez doğru odasına yöneldi. Ertesi gün Dijon'da, 
ondan sonra da Cenevre'de olacaklardı ve gezinin İsviçre bölümünün başlayacaktı. Bu Bay 
Smith'le yine yakınlaşacakları, başbaşa kalacakları anlamına geliyordu. Bütün vücudunun 
heyecanla ürperdiğini hissetti. Çöküşünü hazırladığı bir erkeğe karşı bu tür duygular beslememesi 
gerektiğini biliyordu, ancak duygularına söz geçiremiyordu. 


Saat sekiz buçuğa doğru çalan telefonla yerinden fırladı. Kendini okuduğu kitaba vermeye 
çalışıyor, ancak bir türlü başaramıyordu. Tereddütle ahizeye doğru uzandı. Arayanın Bay Smith 
olamayacağını onun Jeff ve Roger'le birlikte operaya gittiğini düşüyordu. 


"Whitney?" 

Onu iliklerine kadar ürperten bu ses Bay Smith'e aitti. 

"Efendim?" dedi boğuk bir sesle. 

"Uyandırdım mı?" 

"Hayır." 

"Roger kendini iyi hissetmiyordu. Bu yüzden operadan erken döndük. Kabul etmek istemiyor, ama 
bence bir kültür şoku yaşıyor. Evini de özlediğini sanıyorum. Bir kutu kola alıp onu ve Jeff i 


ziyarete gidersen keyfi yerine gelecektir. Sakın çekinme. Ben hemen yandaki odadayım." 


Whitney önce büyük bir hayal kırıklığı duymuş, sonra da kendi kendine kızmıştı. Ne bekliyordun, 
dedi içinden. Odana gelip seninle birlikte olmak istiyorum, demesini mi? Aklını mı kaçırdın sen? 


"Tamam," dedi. "Aşağı inip içecek bir şeyler aldıktan sonra 
giderim." 


"Sakın bunun benim fikrim olduğunu onlara sezdirme. Fazla paran olmadığını biliyorum. 
içeceklerin parasını odana döndükten sonra sana veririm." 


Odama döndükten sonra mı, dedi Whitney kendi kendine. Yoksa fikrini değiştirmiş ve İsviçre'ye 
kadar beklemekten vaz mı geçmişti? Içinden bir ses onun da Whitney'i en az Whitney'in onu 
istediği kadar istediğini fısıldadı bir kez daha. "Tamam." 


Yerinden kalktı ve alıcıyı yakasına yerleştirdikten sonra aşağı indi. 

Gerard onun inmesini beklemiş ve dışarı çıkarak usulca odasına süzülmüştü. O gün öğleden sonra 
Jeff ve Roger'i Bay Harf a emanet etmiş ve kendisi Bowen'i izlemeye başlamıştı. Onun Whitney'in 
peşinden müzeye gittiğini görünce nedense hiç şaşırmamıştı. Dönüşte de peşlerinden ayrılmamış 
ve birlikte kuklacıya girdiklerini görmüştü. Ancak çıktıklarında Whitney'in elinde paket olduğu 
halde Bowen hiçbir şey almamıştı. 


Odaya şöyle bir göz attı ve paketi hemen gördü. Merakla açtı. Ancak içinden çıka çıka bir Meksikalı 
çocuk kuklası çıkmıştı. Buna bir anlam vermesi çok zordu. Fransa'da alacak onca şey dururken 
neden Meksikalı çocuk kuklası alsındı Whitney? Bunun cevabını mutlaka bulmalıydı. 

Odadan çıktı ve çocukların odasına yöneldi. Roger'in rahatsızlığı sadece bir bahaneydi. Whitne'i 
odasından çıkarmak için uydurmuştu bunu. Çocukları sıkılacaklarını bile bile operaya götürmüş, 
uykuları gelmeye başlayınca da erkenden geri getirmişti. Şimdi ne yapıp edip Whitney'le tekrar 
başbaşa kalmanın bir yolunu bulmalıydı. 

Kapıyı Jeff açmıştı. "Merhaba, Hank," dedi neşeyle. 

"Merhaba, Jeff. Keyfiniz yerinde herhalde. Odadan kahkahalar yükseliyordu. İçeride kim var?" 
"Whitney," diye cevap verdi Jeff suçlu bir tavırla. "Bize kola getirmiş. Biraz sohbet ediyorduk." 


"Evet, ama odanıza kız öğrenci almanızın yasak olduğunu biliyorsunuz, değil mi?" 


"Biz sadece onu biraz daha yakından tanımak istedik. Bunda ne kötülük var? Hepimiz on sekiz 
yaşındayız. Evdeyken..." 


"Sorun da bu zaten, Jeff. Şu anda evde değil, gezidesiniz ve uymanız gereken bir takım kurallar 
var." Kapıyı biraz daha itti ve içeri girdi. Whitney bir sandalyeye oturmuş Roger'le sohbet 
ediyordu. Roger onu görünce durumu anladı ve hemen ayağa kalktı. 


"Whitney geleli sadece birkaç dakika olmuştu." 


Gerard ise onu duymuyordu bile. Tek düşünebildiği Whitney'in içinde yaktığı ateşti. Onun Bowen'le 


Ona sarılmamak, kollarında sıkmamak için kendini zor tutuyordu. 


"İçeceklerinizi bitirdiyseniz Whitney kendi odasına gitsin ve herkes yatsın," 
dedi emredercesine. "Yarın uzun bir gün olacak. Saat altıda kahvaltıda olmanız gerekiyor." 


Whitney gülerek ayağa kalktı. "Çok hoş bir sohbetti. Sonra devam ederiz." 
Çocuklar, "Iyi geceler," derken sıkıntıları ve hayal kırıklıkları her hallerinden belli oluyordu. 


Gerard da, "İyi geceler," diyerek odadan çıktı ve Whitney'in peşinden odasına girdi. Koridorda 
onları gören kimse olmamıştı. Kapıyı kapatarak arkasına yaslandı. 


"Roger oldukça iyi görünüyordu." 

"Evet," dedi Whitney. "Hiç de evi özlemiş gibi bir hali yoktu." 

Gerard'ın bu konuda yalan söylediğini anlamış olmalıydı. 

"O gururlu bir çocuk," dedi Gerard. "Gel de sana paranı vereyim." 
Whitney tereddütle odadan çıktı ve Gerard'ın ardından onun odasına girdi. 


Gerard onu ilk kez bu kadar tedirgin ve heyecanlı görüyordu. Kendi de heyecanını gizlemekte 
zorlanıyordu. Cüzdanına uzandı ve yirmi frank çıkararak ona uzattı. 


"Gerek yok, Bay Smith," dedi Whitney. "Arkadaşlarıma kola ısmarlayacak kadar param var." 
Ancak Bay Smith onu duymamıştı sanki. Elindeki parayı uzatarak daha da yaklaştı ona. Ardından 
elini tutarak parayı avucunun içine bıraktı. 

"Ben öğretmenim, Whitney, ve senden bir iyilik yapmanı rica ettim. Harcadığın parayı geri alman 
gerek. Öğrencilerimin iyiliği benim en çok önem verdiğim konudur. Özellikle de senin iyiliğin. 
Nedenini ikimiz de çok iyi biliyoruz." 

"Büyükanneme verdiğim sözü mü kastediyorsun?" 

"Bana otelde kalacağını söylediğin halde haber vermeden iki kez dışarı çıkmanı kastediyorum." 


"İki kez mi?" 


"Dün Bay Bowen'le birlikte metroda görülmüşsün. Bugün de bazı öğrenciler seni Bay Bowen'le 
birlikte alışveriş yaparken görmüşler.. 


Whitney'in şaşkınlığından yararlanarak onu kollarından sıkıca tuttu. Bowen'in onun için neler 
planladığını düşünebiliyor, ellerinin bedeninde dolaştığını hayal edebiliyordu. 


"Ne kadar tehlikeli bir oyun oynadığının farkında mısın?" diye sordu. "Onun evli ve çocuklu biri 
olduğunu bilmiyor musun? Bunu beni kıskandırmak için yapıyorsan sana başardığını 
söyleyebilirim. Özel bir şeyleri paylaştığımızı sanmıştım." 


Whitney'in kalbinin yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başladığını fark etmişti. 
"Elbette paylaşıyoruz'" dedi Whitney. "Onunla sadece bir kez seni kıskandırmak için konuştum. O 
da otobüste yanına oturduğum zamandı." 

Gerard onun doğruyu söylediğini anlamıştı. Kendine doğru çekti ve uzun uzun öptü. "Uçaktan 
indiğimizde seni ne çok arzuladığımı biliyordun. Bay Bowen'e gösterdiğin ilgi son derece gereksiz 
bir şeydi. Kendini onun kollarına atmış oldun." 


"Ne demek istiyorsun?" 

"Onun gibi her sene kansını ve kızını bırakıp böyle bir geziye gelen birinin evlilik dışı ilişki peşinde 
olabileceği hiç aklına gelmedi mi? Bu iş için senin gibi güzel ve ona ilgi göstererek egosunu tatmin 
eden bir kızdan daha uygun biri bulunabilir mi? Ben en azından kızım olacak yaşta bile olsan seni 
sevmekte özgürüm. Çünkü hiç kimseyle bir bağlantım yok." 


Uzun bir sessizlik oldu. Whitney düşüncelere dalmıştı ve aklından geçenleri anlamak mümkün 
değildi. Gerard'a ise sanki onu ilk kez görmüş gibi bakıyordu. 


"Beni gerçekten seviyor musun?" diye sordu sonunda. Ona inanmıyor gibiydi. 


"Bildiğini sanıyordum," diye cevap verdi Gerard. "Ancak sanırım, Bay Bowen de sana dünkü 
sevişmenizde aynı şeyi söyledi." 


"Dün öğleden sonra seni görmememin aklımı toplamama, duygularımı anlamama yardım 
edeceğini düşünmüştüm. O yüzden seninle gelmek istemedim. Bay Bowen işe bana kendi 
öğrencilerini gezmeye götüreceğini söylemişti." 

"Ancak onunla gittiğinde senden başka öğrenci olmadığını gördün." 

"Evet." 

"Bu dünkü hareketini açıklayabilir. Ya bugün? Seni bir otele mi götürdü, yoksa burada bir evi mi 
var?" 


Titrediğini hissetmişti. Bu kadar büyük bir tepki göstermesini gerektirecek ne dedim, diye düşündü 
kendi kendine. 


Whitney ise, "Hiçbiri," diye cevap verdi. "Bana dokunmadığına ve onunla hiç başbaşa 
kalmadığımıza inanmalısın." 


Son derece ikna ediciydi, ancak Gerard'ın daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. "Roger ve Jeff'i buna 
inandırman zor olacak," . dedi. 


"Daha Salt Lake'de iken benim grubumda olduğun için ne kadar üzüldüğünü fark etmişler." 


"Bir arkadaşım bana Bowen'in grubunda olmamı tavsiye ettiği için üzülmüştüm. Ama bu seni 
tanımadan önceydi, Hank." 


"İlk günkü gezimizde ikinizin birlikte olmak için gizlice planlar yaptığınızı fark etmeseydim sana 
inanabilirdim. Dansa gittiğimizde ise onun sana nasıl yiyecekmiş gibi baktığını çocuklar bile fark 
etti." Bunların hepsi yalnızken aralarında neler geçtiğini öğrenmek için uydurduğu yalanlardı 
aslında. "Dün gece seni ondan kurtarmamı istediğini sanmıştım." 


"Bunu gerçekten istedim. Beni dansa kaldırmanı bekliyordum." 


"Bu doğruysa nasıl oldu da bugün bana burada kalacağını söyledikten sonra bütün öğleden 
sonranı onunla birlikte geçirdin?" Omuzlarını sıkmaya başlamıştı. "Böyle bir şehrin senin gibi genç 
ve tecrübesiz bir kızı çiğ çiğ yiyebileceğini bilmiyor musun?" diye sordu öfkeyle. "Nasıl olur da 
hemen hemen hiç tanımadığın biriyle dışarı çıkarsın? Seni istediği yere götürür, istediği şeyi 
yapabilirdi. Ve kimse de sana yardım edemezdi." 


Whitney'in bakışları değişmişti. Bunların hiçbirini daha önce düşünmemişti sanki. Ancak bu 
mümkün değildi. Çünkü o yetişkin biriydi, üstelik de bir avukattı. (sevsinler senin avukatlığını sen 
müvekkilerini de böle tanıyosan işin var ) 


"Uzun bir süre odamda oturdum," diye anlatmaya başladı. "Sonra müzeye gitmeye karar verdim. 
Kapanış saatine doğru o geldi. Doğal olarak bunun bir tesadüf olduğunu düşündüm. Bana otele 
birlikte dönmemizi önerdi. Ben de nasıl olsa bir taksi tutacağıma göre aynı takside olmamızın ne 
sakıncası olabilirdi?" 


"Ama sizi alışveriş yaparken görmüşler. Çocukların bana sizi gördüklerini söyledikleri yer müzeye 
yakın bir yer değildi." 


"Yolda kızına bir hediye almak istediğini söyleyerek bir kuklacı dükkanında durdu. Ben de onunla 
birlikte inerek yeğenime bir hediye aldım." 
Rengi kaçmış, heyecanı kaybolmuştu. İçinden neler geçtiğini anlamak mümkün değildi. 


"Sana inanmak isterdim, ama bana iki kez yalan söyledin," dedi Gerard. 
"Benim için neler ifade ettiğini anlamıyor musun?" 


Dudakları birleşmişti. Gerard onun titremeye başladığı fark etti. "Sana bir şey olursa ben ne 
yaparım?" diye sordu fısıldarcasına. 

Onu tanıyalı çok kısa bir süre olmuştu, ancak ona kendine bile itiraf etmekten çekindiği kadar 
bağlanmıştı. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 





W hitney olan biteni anladığında neredeyse bayılacaktı. 
Greg'in babası Bay Smith değil, Bay Bowen'di! (Hele şükür jeton düştüüüüüü nasıl oldu da bu 


Bu konuda en ufak bir şüphesi yoktu. Her şey kardeşinin anlattığı gibiydi zaten. Bay Bowen evliydi 
ve bir kızı vardı. Her geziden sonra kızına bir oyuncak alıyordu. Gezi sırasında kız öğrencilerden 
birini gözüne kestiriyor ve onu baştan çıkarmak için elinden geleni yapıyordu. 


Ancak bu doğruysa Whitney yanlış adamı baştan çıkarmaya uğraşmıştı! 

Kendini yavaş yavaş Bay Smith'in kollarından kurtararak ondan uzaklaştı. Onu Salt Lake'deki 
kütüphanede gördüğü andan itibaren aradığı adamın o olduğu hissine kapılmıştı. Ancak o anda 
gerçeği biliyor ve erkeklerin birbirinden pek de farklı olmadıklarını düşünüyordu. Bay Smith de 
kimbilir kaç yıldır tıpkı Bay Bowen gibi turdaki genç kızlarla birlikte oluyordu? Turdaki kızların 
güvenebileceği tek bir öğretmen yok muydu içlerinde acaba? 


"Neyin var, Whitney?" diye sordu Gerard. "Hasta gibisin." 


Allahtan bir yanılgıya düşerek Hank'ı tanımış ve onun da ne mal olduğunu anlamıştı. Gezi sona 
erdiğinde her ikisini de elinde delillerle savcıya teslim edebilirdi. ( Ne mal olduğunu nasıl anladın 
çok merak ediyorum doğrusu... Adam şimdiye kadar hiç böyle bir maceraya girişmemiş dürüst bir 
öğretmen olabilir öyle değil mi ? Hem adamı baştan çıkarmak için elinden geleni ardına koyma.... 
Hemde savcılığa vercem diye uğraş.. Ulen sen gelip herifin ağzına girmesen adam kendi halinde 
gezisini tamamlayacaktı belki...) 


Bütün gücünü ve rol yapma kabiliyetini topladı ve, "Kendimi iyi hissetmiyorum," dedi yumruklarını 
sıkarak. "Çünkü seni seviyorum ve sen bana inanmıyorsun. Bay Bowen'e ilgi duyduğumu ve sana 
yalan söylediğimi sanıyorsun." Ne kadar üzüldüğünü belli etmek için dokunsalar ağlayacakmış gibi 
bir ses tonu kullanıyordu. (soytarı) 


Ceplerini karıştırdı ve, "Bak," dedi küçük bir kağıt parçası çıkarıp uzatarak. "Müze giriş biletim. 
İstersen yeğenime aldığım hediyeyi de gösterebilirim sana." 


Gerard derin bir nefes aldı. "Ben sana inanıyorum, Whitney. Ben sadece onunla beraber geçirdiğin 
zamanı kıskanıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse sen benim kendimi tekrar genç hissetmemi 
sağladın. Gençler ise sevgilerinde çok tutkulu ve kıskanç olurlar. Seni kimseyle paylaşmak 
istemiyorum. Kimseyle ilgilenmeni de istemiyorum." 

"Ama bana Jeff ve Rogerle daha fazla ilgileneceğini söylemiştin." 

"Evet." 

"O halde neden fikrini değiştirdin? Sadece seninle ilgilenirsem herkes bizden şüphelenmez mi?" 
"Ben sadece yalnız olduğumuz zamanlan kastediyorum, Whitney. Ne demek istediğimi anlıyorsun 
herhalde. İsviçre'ye kadar bekleyebileceğimi sanmıyorum. Seni o kadar çok arzuluyorum ki, bu 
arzu bana acı veriyor." 

Onu kollarının arasına alarak bütün gücüyle sıktı 

Whitney gözlerini kapatmış, beklediği anın geldiğini düşünüyordu. Gerard ise onu kucaklayarak 


yatağa taşımış ve yanına uzanıp büyük bir açlıkla öpmeye başlamıştı. 
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Dayan, Whitney, dedi kendi kendine. Aklını başına topla. Seni soymaya başladığında elinde yeterli 
delilin olacak. Sonra bir bahane uydurup kurtulursun ondan. Ve Bay Bowen'i de faka bastırana 
kadar kimseye yaptığın işten söz etme. :D :D 


Whitney o kadar dayanılmaz ve davetkardı ki, Gerard her şeyi bir kenara bırakıp birbirlerini 
delicesine seven iki aşık olduklarını düşünebilirdi o anda.(Yazık sana ::) ) 


Dudaklarını yüzünde boynunda gezdirmeye başlamış, sıcaklığı ve teninin yumuşaklığıyla aklı 
başından gitmişti. Büyüleyici güzelliğinin sarhoşluğuyla bluzunun düğmelerini açmaya çalışıyordu 
ki yakasının altında metal bir şeyin bulunduğunu fark etti. Büyük bir ihtimalle bir kayıt cihazı 
olmalıydı bu. Elini boynunun arkasına götürdü. Whitney onun cihazı fark ettiğini anlamıştı. Hemen 
geri çekildi, ancak geç kalmıştı. Gerard aleti eline almış ve yattığı yerden doğrularak ayağa 
kalkmıştı. 


"Evet, Bayan Lawrence," dedi sert bir sesle. "Hareketlerin yüzünden bir süredir senden 
şüpheleniyordum zaten. Şimdi bu aletin ne işe yaradığını bana açıklaman gerekecek herhalde." 


"Bu anın gelmesini ben senden daha çok arzuluyordum, Bay Smith. Bu işten nasıl kurtulacağını 
bilmiyorum, ama sana uçağa bindiğimiz andan itibaren bütün konuşmalarını kaydettiğimi 
söylemek isterim. Yetkilileri çirkin planlarına inandıracak kadar kanıt var elimde." ;D ;D ;D ;D 
Adamı neyle suçlayacaksın bakalım çok merak ettim :D :D 


Gerard ne diyeceğini bilemiyordu. "Sen beni ne sanıyorsun?" diye sordu sonunda. :D :D :D 
Whitney güldü. "Ne olduğunu ve yıllardır ne yaptığını biliyorum.(Bak sen şu Allahın işine Ama 
Gerard tam bilmiyor kendinin ne olup ne yaptığını anlatıverde öğrensin zavallıcık ;D ) Ama bu 
gezide beni kurban olarak seçmekle büyük bir hata yaptın." ( Hatayı sen yaptın be güzelim üstelik 
sen onu seçtin ;D :D ) 

"Bu gezide mi? Kaç geziye katıldığımı sanıyorsun sen?" :0 :0 

"Bir sürü." 


"O halde belki bilmek istersin. Bu benim ilk gezim. İstersen telefon edip hemen öğrenebilirsin." 


Kısa bir sessizlik oldu. Whitney onun sözlerinin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyordu. "Ne fark 
eder?" dedi sonunda. "Bu doğru bile olsa yaptığın şey yanlıştı. Bir lise öğrencisini baştan 


zamalarında Avukatlık yaptıklarından hiççç haberim yoktu ;D ;D ) 
"Ama sen bir lise öğrencisi değilsin." :D :D :D :D :D :D :D :D :D(Helal be Gerard bastır) 
Whitney bir anda taş kesilmişti sanki. "Polis sana pasaportumu mu gösterdi?" diye sordu 


toparlanmaya çalışarak. 


"Evet. Başlangıçta burada kalan tek öğrenci olduğun için senden şüphelenmişlerdi. Bu yüzden 
durumu benimle görüştüler. Ancak gerçek suçlu yakalanınca sen temize çıktın." 


Ancak Whitney onun sandığından daha zekiydi. "Burada öyle bir olay yaşandığını sanmıyorum," 
dedi hemen. "Bunu sen uydurdun." 


"İstediğini düşünmekte serbestsin. Ama çalıştığım büronun bana senin hakkında bütün bilgileri 
verdiğini bilmeni isterim. Sharp ve Rowe firmasında çalışan bir avukat on sekiz yaşında olamaz 
herhalde." ;D;D :D:D:D:D:D 


Whitney, "Kimsin sen?" diye sordu dehşetle. "Söylemezsen, arkadaşlarıma çalıştığını söylediğin 
liseyi arayıp Hank Smith diye bir Fransızca öğretmenleri olup olmadığını sordururum." 


"Hemen ara. Orada çalıştığımı söyleyeceklerinden emin olabilirsin." ( E ajanların imkanları 
avukatlardan geniş tabii ;D ;D ) 


Whitney onun blöf yaptığını düşünüyordu. Biraz düşündükten sonra, "Başka şeylerin peşinde 
olduğun belli," dedi. 


"Tıpkı senin gibi," :D :D :D ;D ;D diye cevap verdi Gerard. "Benim de ortaya çıkarmak istediğim 
önemli bir şeyler olabilir. Istersen baştan alalım. Liseli kız numarası yaparak beni seni baştan 
çıkarmaya uğraşırken suçüstü yakalamaya çalıştın. ;D ;D ;D 


Neden Bay Bowen'in değil de benim peşimdesin? Oysa başlangıçta onun grubuna girmeye 
çalışmıştın. Neden fikrini değiştirdin? O sana kendi grubuna girme şansı verdiğinde buna istekli 
görünmedin ve benimle kalmayı tercih ettin. Bunun cevabını bana ya şimdi verirsin, ya da birlikte 
Fransız yetkililere başvururuz ve açıklamanı onlara yaparsın." ( EE ne demişler yavuz hırsız ev 
sahibini bastırırmış ;D ;D parayla değil sırayla demin tacizci diye tutuklatmayı düşündüğün adam 
şimdi seni tutklatmasın da... ;D ;D ) 

[/color] 
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Whitney ona şaşkınlıkla bakıyordu. "Kardeşim Christine geçen sene bu geziye katılmıştı," diye 
anlatmaya başladı sonunda. "Eve döndükten bir ay sonra bize hamile olduğunu söyledi. Ancak 
bebeğin babasının adını vermedi. Birkaç ay önce bana bu turdan biriyle birlikte olduğunu söyledi. 
Ama kim olduğunu yine söylemedi. Tur rehberi, otobüs şoförü ya da Fransızca öğretmeni olabilirdi 
birlikte olduğu kişi. Ben de tura katılarak bebeğin babasının kim olduğunu kendim bulmak 
istedim." 


"Neden onca kişinin arasında benden şüphelendin?" (Seni gözüne kestirince kardeşini unutup 
kendi derdine düştü de ondan ;D Bedişciğimin deyimiyle aklı izne çıktı garibimin.) 


Whitney bakışlarını ona dikti ve hiçbir şey saklamadan anlatmaya başladı. "Christine birlikte 
olduğu kişinin ona birlikte olmaları için hiç baskı yapmayan yakışıklı ve etkileyici biri olduğunu 
söylemişti. Ben de turdaki herkesi inceledim ve bu kişinin senden başkası olamayacağına karar 
verdim." (Zevk renk meselesi tabi... Ama yeğenine babayı sen kendi zevkine göre seçeceksen 
işin var be güzelim) 


Sözleri Gerard'ın hoşuna gitmişti. 

"Seni buradaki diğer öğretmenlerle kıyasladım. Fran, Aston'un gösterdiği ilgi de bana 
yanılmadığımı söylüyordu. Ve seni suçüstü yakalamaya karar verdim. Bu suçu işleyen birinin 
cezasız kalmaması gerektiğine inanıyordum." (Gören de casus olanı kız sanacak ;D ) 


"Aynı fikirdeyim." 


"Christine Bay Bowen'den sıkça söz ederdi. Ama senden hiç bahsetmedi. Bunu kasten yaptığını 
düşündüm." 


"Bu nedenle de benimle yakınlaşmaya çalıştın." 

Whitney kızarmıştı. "Ama bu gece senin aradığım kişi olmadığını anladım," diye devam etti. 
"Bu artık beni baştan çıkarmaya çalışmayacağın anlamına mı geliyor?" 

"Evet." 

"Bebeğin babasının kim olduğu hakkında bir fikrin var mı?" 

"Kim olduğunu biliyorum. Tur sona erdiğinde onun da işi bitmiş olacak."(Aman zahmet oldu) 
"Bu kişi Bay Bowen herhalde." 

"O veya değil, bu seni ilgilendirmez. Şu andan itibaren herkes kendi işini yapsın." 

Gerard o ana kadar Whitney'e duyduğu ilginin karşılıksız olmadığını düşünmüştü. Ancak o an onun 
sadece Bay Bowenle ilgileneceğini seziyordu. 

"Elimizdeki verileri birleştirsek ve onu yakalamak için birlikte çalışsak olmaz mı?" diye sordu. 
Whitney ise onun ortalıkla olmasını işlerini zorlaştıracağını düşünüyordu. 

"Neden böyle bir şey yapalım?" diye cevap verdi. "Sen benim işlerimi zorlaştırırsın." 


"Haklısın. Ama ben de bu tura sırf Bay Bowen'i yakalamak için geldiğimden birbirimize yardım 
edebileceğimizi düşündüm." 


"Sen de onun peşinde misin?" 


"Evet. Sana gösterdiği ilgi işimi kolaylaştırdı. Aramızda şu ana kadar bir sorun olmadığına göre 
neden böyle devam etmesine izin vermeyelim?" 


Whitney'in kıpkırmızı olduğunu fark etmişti. "Nasıl olsa ikimiz de aynı şeyi istiyoruz, değil mi?" 
diye sordu. 


Whitney onun ne demek istediğini anlamamış gibi yaptı. "Yoksa ailelerden biri seni onun kızlarıyla 
birlikte olup olmadığını ispatlaman için mi tuttu?" diye sordu. 


Gerard da böyle bir şey bekliyordu zaten. "Hakkında bazı şüpheler olduğunu söyleyebiliriz," dedi 
hemen. 


"O halde baştan çıkardığı tek kız kardeşim değil. Madem ki onun peşindeydin, neden sanki beni 
baştan çıkarmak istiyormuşsun gibi davrandın?" 


"Çünkü ben de senin gibi düşündüm, Bayan Lawrence. (Hadi ordan yalancı) 

Turdaki kızlara şöyle bir göz attım ve Bay Bowen olsa olsa Whitney'le birlikte olur, dedim kendi 
kendime. Kütüphanedeki film daha bitmeden gelip benimle konuşması ve seni kendi grubuna 
almak istemesi de şüphelerimde haksız olmadığımı ispatladı." 


"Öyle mi yaptı?" 


"Evet. Bu da son derece normaldi bence. Çünkü sen harika bir kızsın, 


Whitney." 


Whitney'in hafifçe yutkunması gözünden kaçmamıştı. Belki o da ona karşı sandığı kadar tepkisiz 
değildi. 

"Benimle ilgilenmesini sağlayabilirsem seni takip eder ve onu ele geçiririm, diye düşündüm." 
"Yani benimle sadece beni korumak için ilgilendin." 

"Evet. Senin de buna karşılık vereceğin hiç aklımdan geçmemişti." 

"Ama şimdi bunun nedenini biliyorsun." Gerard başını evet anlamında salladı. Whitney'in onunla 
sadece planını gerçekleştirmek için ilgilendiğini ima etmesi hiç hoşuna gitmemişti. Bunu kabul 


etmek istemiyordu. 


"Neden elde ettiğimiz bilgileri birleştirmiyoruz?" diye sordu. "Nasıl olsa ikimizin de amacı aynı. 
Böylece onu daha kolay yakalayabilmek için güzel bir plan yapabiliriz." 


"Onun hakkında ne biliyorsun?" 
"Fazla bir şey bildiğim söylenemez. Son altı yıldır bu turlara katıldığını ve bir karısı ve kızı 
olduğunu biliyorum sadece. Ancak bana tuhaf gelen şey sürekli olarak Fransa ve İsviçre'ye gitmesi 


ve ailesinin onunla birlikte gezmemesi." 


"Haklısın. Eğer sadece birilerini baştan çıkarmak niyetinde olsaydı başka yerlere de giderdi, değil 
mi? Demek ki buraları daha iyi tanıyor, belki de bazı şeylere güveniyor." 


"Mesela bu gün gittiğiniz dükkan gibi. Üst kısmının otel olarak kullanılıp kullanılmadığı dikkatini 
çekti mi?" 


Whitney başını hayır anlamında salladı. "Üzerinde ev vardı sanırım. Christine bana Paris'teki otelde 
iki kez birlikte olduklarını söylemişti. Paketini almadan önce ve sonra." 


"Ne paketi?" 

"Kızına ısmarladığı oyuncağın paketi." 

Gerard durumu anlamaya başlamıştı. Demek ki buluşma yeri kuklacı dükkanıydı. 

"Whitney..." dedi heyecanla. "Oraya neden kendisi gitmemiş?" 

"Christine bana onun gidemeyecek kadar hasta olduğunu söylemişti. Belki de kurbanlarının ona 
merhamet etmesini sağlamak için öyle davranıyordur. Christine'yi kendisine öyle bağlamış ki, 
zavallı onun için her şeyi yapmaya hazırmış. Paketi alıp geldikten sonra da Bowen ona teşekkür 
etmek için onunla sevişmiş. Kimbilir kaç kişinin başına geldi bu çirkin olay." 


"Bana asıl tuhaf gelen şey kızların kimseye şikayette bulunmamaları." 


"Yaptıklarından utanıyor olmalılar. Evli ve çocuklu biriyle birlikte olduklarından kimseye söz etmek 
istemiyorlardır. Christine'ye turdan sonra onu arayacağını söylemiş, ancak aramamış elbette. 


"Ne kadar vicdansız biri. Bugün kuklacıda ne yaptı? Bir şey almadı mı?" 


"Hayır. Sadece ısmarladı. Amerika'ya dönmeden önce hazır olacak siparişi." 


"Fransız parasıyla mı ödeme yaptı, yoksa dolar mı kullandı?" 
"Bilmiyorum. Beyaz bir zarf verdi sadece. Bunun ne önemi var?" 


"İzini nasıl yok ettiğini anlamaya çalışıyorum. Bu işi altı yedi yıldır yapıyor ve hiç yakalanmıyorsa 
gerçekten çok zeki biri olmalı. Seçtiği kızları yatağa atmadan önce onları etkilemeye çalıştığını 
sanıyorum." 


"Bence de. Bana İsviçre'de çok güzel yerler göstereceğini söyledi." 
"O halde bekleyip görelim." 
"İki yerine bir erkeği baştan çıkarmam gerekeceği için şanslı sayılırım." 


Gerard yüzünü buruşturdu. Onun kollarında hissettiklerini bu kadar çabuk unutması hiç hoşuna 
gitmemişti. 


"Gezinin geri kalan kısmında ona kendi kuyusunu kazması için fırsat vereceğim," diye devam etti 
Whitney. "Paris'e döndüğümüzde de her şeyi anlatıp onu mahvedeceğim." 


"Ben de orada olacağım." İçinden, ben çok daha yapacağım diyordu Gerard. "Öncelikle bugün 
otobüste yanyana oturmanızı sağlamalıyız. Böylece seninle birlikte olmak için rahatça plan 
yapabilir. Ayrıca beklenmedik bazı şeylere de hazırlıklı olmalıyız." 


"Ben her şey için hazırım. Bu arada, senin gerçek adın ne?" "Eric-Gerard," diye fısıldadı Gerard. 
"Ama bunu unutmaksın. Yoksa her şey berbat olabilir. Iyi geceler." 


Whitney sonunda odada yalnız kalmıştı ve artık rol yapmak zorunda değildi. Kendini onun 
kollarına nasıl büyük bir istekle attığını düşündükçe içi sıkılıyordu. 


Hakkında elde ettiği bilgilere bakılırsa oldukça profesyonel biri sayılabilirdi. Bay Bowen'den 
şüphelenenin sadece kendisi olmadığını ve yalnız mücadele etmek zorunda kalmayacağını 
öğrenmek içine su serpmişti aslında. 


Ama kütüphanedeki karşılaşmalarından beri ona kur yapıyor olduğunu, bütün bu süre içinde de 
onun gerçek kimliğini bildiğini düşündükçe canı fena halde sıkılıyordu. 


Eric-Gerard sadece işini yapıyordu. Oysa Whitney ona gerçekten aşık olmuş, onu gerçekten 
arzulamıştı. Hem de kötü biri olduğunu bildiği halde. Gerard da işleri berbat olmasın diye ona 
karşılık vermek zorunda kalmıştı. 

Ancak artık ona karşı hiçbir şey hissetmiyormuş gibi davranmak zorundaydı. 


Yatağına girdi, ama bir damla uyku yoktu gözünde. Hank'ın duvarın öbür tarafında yattığını 
düşündükçe gidip ona sarılmamak, onunla birlikte olmamak için kendini zor tutuyordu. Zaten o 
küçük mikrofonu keşfetmeseydi.... 


Aklımı başıma toplamalıyım, dedi kendi kendine. Hank Smith buraya sadece iş için geldi. Eğer 
Bowen benim yerime bir başka kızla ilgilemeydi, Hank da o kızla ilgilenecekti. Bu durumda benim 
Jeff ve Roger'den bir farkım kalmayacaktı. 


Onu en çok üzen şey de buydu zaten. Hank'ın onunla sadece işinin bir parçası olarak 
ilgilenmesiydi. Ancak bunu kabul etmek zorundaydı. 


Oraya neden geldiğini unutmamalı ve bütün gücüyle Bay Bowen için yaptığı planı 
gerçekleştirmeye çalışmalıydı. Onun kendisine dokunduğunu, öptüğünü düşünmek bile irkilmesine 
yetiyordu, ama planını gerçekleştirmek için bunlara katlanmak zorunda kalacaktı. Hank'ı Bowen'i 
suç üstü yakalatmayı planladığı polis yerine kullanabilirdi. 


Hafifçe inleyerek gözlerini kapattı. Ancak düşüncelerini yan odada yatan erkekten alamıyordu bir 
türlü. Kimdi o? Bir bürodan söz etmişti. Özel detektif falan mıydı yoksa? Gerçekte söylediği gibi 
dul muydu, yoksa evli miydi? Onun gibi yakışıklı ve etkileyici biri çoktan güzel bir kadınla bir hayat 
kurmuş olmalıydı kendine. 


Eğer evliyse karısı nasıl oluyor da onu bu tür işlere yalnız gönderebiliyordu? 

Ben olsam asla böyle bir şeye izin vermezdim, diye geçirdi aklından. Kendini çok iyi tanıyor ve 
eşini ne olursa olsun kimseyle paylaşamayacağını biliyordu. 

Başını yastığa gömdü. Onu düşünmemeye çalışıyor, ancak yine de, o da beni düşünüyor ve 
uyumakta zorlanıyor mu diye meraklanmadan edemiyordu. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 





"Hank Smith! Sen ha! Burada karşılaşabileceğimiz aklımın ucundan bile geçmezdi." 


Gerard, Yuri'nin sesini duyduğunda bir yandan diğer öğretmenlerle muhabbet ediyor, diğer 
yandan Whitney ve öbür çocukların olduğu tarafa bakıp onlara göz kulak oluyordu. 


Cenevre gölünün üzerinde bir gemi gezintisi yapıyorlardı o anda. Yuri ile karşılaşmalarını önceden 
planlamışlar ve Cenevre'de bir lokanta yerine böyle bir ortamı tercih etmişlerdi. Amaçları Yuri'nin 
Donald Bowen ile tanışmasını ve konuşmasını, onun kökeni hakkında fikir edinmesini sağlamaktı. 
Bowen'in ilk iskelede duruncaya kadar gemiden ayrılma şansı olmayacaktı. Oysa lokantada ya da 
başka bir yerde bir bahane uydurup uzaklaşabilirdi Yuri'den. 


Gerard arkadaşının sesini duyar duymaz yerinden kalktı ve, Fransızca, "Ne büyük bir tesadüf," 
diyerek kucakladı onu. Ardından diğer öğretmenlere döndü ve, "Bu Dr. Antoine Lectler," diyerek 
tanıştırdı. "Avrupa'da yaşadığım sıralarda benim en iyi kayak arkadaşımdı. Aslında Charleroi'de 
doğup büyümüş. Şu anda ise Cenevre'de dil profesörü olarak çalışıyor. Hey, Don! Şana Charleroi'li 
bir arkadaşım olduğunu söylemiştim. Hatırlıyor musun?" 

Bowen şaşırmıştı. "Evet, hatırlıyorum," diyebildi güçlükle. 


Onun şaşkın hali Gerard'ı keyiflendirmişti. "Antonie," dedi Yuri'ye dönerek. "Don da bir süre 
Charleroi'de bulunmuş. Aksanlarınız aynı." 


Diğer öğretmenler de Gerard'ın sözlerini onaylamışlardı. Ardından Bowen ve Yuri arasında Yuri'nin 
zorlamasıyla o bölgeyi ve oranın özelliklerini konu alan bir sohbet başladı. Çok geçmeden 
öğretmenlerin hepsi, hatta Fran Aston bile muhabbete katılmıştı. Ortamdan hoşlanmayan tek kişi 
Bowen idi. Yuri de bunu anlamış olmalıydı ki, sürekli olarak ona sorular soruyor, konuşturmaya 
çalışıyordu. 


Bu arada Whitney Bowen'in öğrencileriyle birlikteydi. Otelde Gerard'la konuşmalarından sonra 
onlarla samimiyetini arttırmıştı. Böylece Bowen'le daha çabuk yakınlaşacaklarını umuyordu. 


Gerard'la ise eskisi kadar sık konuşmuyorlardı. O sabah bir ara gözgöze gelmişler, ancak Whitney 


ilgisiz görünerek başını başka tarafa çevirmişti. Gerard'ın onun aklından geçenleri anlaması 
mümkün değildi. Ancak o gece onunla konuşacak ve beklediği, duymak için can attığı soruyu 
soracaktı. 

Yuri'nin sorusuyla sıyrıldı düşüncelerinden. "Gelip Clarens'deki dil okulumu görmek istemez 
misin?" diye soruyordu arkadaşı. 

"Çok isterdim," diye cevap verdi. "Ama öğrencilerimi yalnız bırakamam." 

Bu Bowen'in arayıp da bulamadığı bir fırsattı. Hemen atılarak, "Onları bana emanet edebilirsin," 
dedi heyecanla. Whitney'le birlikte olabilmesi için bundan daha iyi bir fırsat geçebilir miydi eline? 
Bunun bir tuzak olabileceğine ise hiç ihtimal vermiyordu. "Üç öğrenci ile rahatlıkla ilgilenebilirim," 
diye devam etti. "Sen de böylece kırk yılda bir karşılaştığın arkadaşınla biraz daha fazla birlikte 
olabilirsin." 

"Teşekkürler, Don. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım." 

"Benim için bir zevk. İstersen gün boyunca orada kalabilirsin. Akşama otelde görüşürüz." 

Gerard gülümsedi. "Harika. Bu durumda gidip öğrencilerimi bulayım ve onlara senin grubuna 
katılmalarını söyleyeyim." Yuri'ye dönerek, "Sen de gel, Antonie," diye devam etti. "Seni 
öğrencilerimle tanıştırayım. Büyük bir kayak ustası ve ünlü bir dil uzmanıyla tanışmak onları mutlu 
edecektir." 

Birlikte çocukların olduğu üst güverteye yürümeye başladılar. Kalabalıktan uzaklaşır uzaklaşmaz 
Yuri, "Romanya gibi, eski doğu bloku ülkelerinden birinden," diye fısıldadı. "Hiç şüphem yok." 

"O halde bu her şeyi açıklıyor. O bölgede Arap ülkelerin den biri için çalışan ayrılıkçı bir grup var. 
Amerikalılardan çalınan bazı askeri sırlar Paris'teki dükkan vasıtasıyla o tarafa aktarılıyor. Bowen'i 
altı yıldır bilgi taşımacılığı yapması için kullanıyorlar. Bowen de her seferinde öğrencilerinden birini 
kullanarak onlarla ilişki kuruyor." 

"Sen buraları bırakıp Utah'a dönmeseydin İnterpol bu işi beş yıl önce çözerdi." 

"Artık detektiflikte falan gözüm yok, Yuri. Tek istediğim evimde kalıp hayatın tadını çıkarmak." 
Yuri ona anlamlı anlamlı gülümsedi. "Bir şey unutmadın mı?" 

"Ne demek istiyorsun?" 


"Haydi, itiraf et. Roman bana kalbini on sekiz yaşında bir lise öğrencisine kaptırdığını söyledi. Ne 
ayıp." 


"Bu gizli bir bilgiydi." 

"Evet, ama ben öğrendim. Şimdi seni dize getiren bu küçük tanrıçadan bahset bakalım." 
"O küçük değil, Yuri. Yirmi altı yaşında bir avukat." 

"Ama sen başlangıçta bunu bilmiyordun." 

"Başlangıçta onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bak, işte orada. 

Güvertenin öbür ucundaki beyaz gömlekli..." 


Yuri bir ıslıkla kesti sözünü. "Sarışın, sütun gibi bacakları olan afet, değil mi? Bu kadar 


etkilenmene şaşmamak gerek." ;D 

Çocukların olduğu yere gelmişlerdi. Gerard'ın, "Whitney? Jeff? Roger?" diye seslenmesiyle hepsi 
başlarını çevirerek onlara doğru baktı. "Sizi çok eski bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum," dedi 
Gerard. "Eskiden birlikte kayak yapardık. Adı Antonio Lecter. Ben bugün onunla birlikte olacağım. 
Sizinle Bay Bowen ilgilenecek. Bir sakıncası var mı?" 


"Elbette yok," dedi Jeff. Gerard etraflarında olduğu sürece Whitney'le istedikleri kadar samimi 
olamadıklarını düşünüyordu. 


Whitney ise bakışlarını Yuri'ye dikmiş, dikkatle inceliyordu. "Sen ne dersin, Whitney?" diye sordu 
Gerard sonunda. "Sence de uygun mu?" 


"Elbette," dedi Whitney kayıtsız bir tavırla. Tepkisizliği Gerard'ın canını sıkıyordu. 
"O halde Cenevre'deki otelde akşam yemeğinde görüşmek üzere hoşçakalın." 
"Sen keyfine bak, Hank," dedi Jeff. "Biz Whitney'e göz kulak oluruz. Sizinle tanıştığımıza da 


memnun olduk, Dr. Lecter." 


Yuri hepsinin elini tek tek sıkarken, "Ben de memnun oldum," diyordu. "Eski dostumu bugünlük 
bana verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki." 


Gerard uzaklaşmadan önce, "Uslu durun ve fazla para harcamayın," diye uyardı onları. Whitney'in 
titrediğini fark etmişti. Bowen'i faka bastırmak için can attığını biliyordu. Ancak yine de onunla 
birlikte bir gün geçirmek zorunda kalması mı canını sıkmıştı acaba? 


Eğer öyleyse Gerard'ın gidişine üzülüyor demekti ve bunu fark etmek Gerard'ın çok hoşuna 
gitmişti. 


Gemi neredeyse iskeleye yanaşmak üzereydi. "Keşke gerçekten birlikte bir şeyler yapabilsek, 
dostum," dedi Yuri. 


"Bu iş dört gün sonra bitecek," diye cevap verdi Gerard. "Eve dönmeden önce New York'a uğrayıp 
birkaç gün kalmak istiyorum." 


"İçimden bir ses Bayan Lawrence ile Salt Lake'ye döndüğün takdirde yüzünü zor görebileceğimi 
söylüyor bana." 


"Onun beni isteyip istemediği konusunda emin değilim." 

"O halde kör olmalısın." 

"Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?" 

Yuri bakışlarını ona dikti. "Aranızdaki elektriklenme koca bir şehri kavuracak kadar şiddetli. Bunu 
fark etmemiş olamazsın. Roman ve Brittany arasındaki aşkın ilk günlerini hatırlattınız bana. Ikisi 
de birbirlerine aşık olduklarını inkar etmişlerdi. İstediğin kadar inkar et, her şey ortada." 

"Keşke sana inanabilsem." 


"Bowen'i yakaladıktan sonra her şeyi daha rahat anlayacaksın." 


"O günü sabırsızlıkla bekliyorum." Bakışlarını Yuri'nin gözlerinin içine dikti. 


"İyi ki buradasın." 


Yuri gülümsedi. "Arkadaşlar böyle günler içindir. Haydi, şimdi inelim. Herkes iskeleye çıkmaya 
başladı bile." 


"Planın ne?" "Kendime bir taksi ayarladım. Buradan doğru havaalanına gideceğim. Uçağım bir saat 
sonra kalkıyor. Sen de Bowen'in peşine düşeceksin herhalde." 


"Evet. Whitney'in akşama kadar ona kaldığını sanıyor. Aklından neler geçirdiğini çok iyi biliyorum." 


Gemiden en son onlar indiler ve grubun uzaklaşmasını bekledikten sonra vedalaşarak ayrıldılar. 
Gerard ondan sonraki altı saat boyunca Bowen ve öğrencilerini bir gölge gibi izledi. Ancak Bowen 
şüpheli hiçbir hareket yapmadı ve Whit-ney'le başbaşa kalmak için girişimde bulunmadı. 


Gerard onun gündüz başka öğretmenlerin yanında onların dikkatini çekecek bir şey yapmayacağını 
düşünmeye başlamıştı. Planlarını geceye saklıyor olmalıydı. 


Grup saat beşte Cenevre'ye dönmek üzere trene bindi. Gerard ise bir taksi tuttu ve otele onlardan 
önce vardı. Odası Whitney'inkinin tam karşısındaydı. Kapıyı hafifçe açık bıraktığı takdirde 
koridordaki bütün konuşmaları duyabilirdi. 


Beş dakika sonra Jeff ve Roger'in sesini duydu. Whitney'in sesi de geliyordu, ancak Bowen'inkini 
duymamıştı. 


Birkaç dakika daha bekledikten sonra Whitney'in kapısını çaldı. 

"Kim 0?" diye sordu Whitney. 

Onun kapıyı hemen açmaması ve gelenin kim olduğunu öğrenmek istemesi hoşuna gitmişti. 
"Hank," diye cevap verdi. "Seninle konuşmam gerek." 


Gerard'ı sesini duymak Whitney'in aklını başından almıştı. Bowen'in planlarından söz etmek için 
onu zaten bekliyordu, ama yine de onu görecek, onunla başbaşa kalacak olacağını düşündükçe 
heyecanlanıyordu. Sabahtan beri onu görmemişti ve bu kadar ödeyebileceği aklının ucundan bile 
geçmezdi. Bir erkekten bu kadar kısa zamanda bu kadar etkilendiğini hatırlamıyordu hiç. 


Ancak Gerard'ın onun hakkında aynı duyguları beslemediğini de çok iyi biliyordu. Onun yapması 
gereken bir işi vardı, işi bittiğinde de çekip gidecekti. 


Onu içeri almak yerine ondan uzak durmak ve aklını toplamak, sakinleşmek istiyordu. Aksi 
takdirde dayanamayacak kendini onun kollarına atıverecekti. 

Kapıyı araladı ve, "Telefonda konuşsak daha iyi olmaz mı?" diye sordu. "Bir duş almak istiyorum 
da." 


"İçeri girmeme izin ver, Whitney." 


O kadar kararlı görünüyordu ki, Whitney itiraz edemedi. Kapıyı sonuna kadar açarak onu içeri 
almasıyla kullandığı sabunun ferahlık veren kokusu ciğerlerini doldurmuştu. 


Birden bütün bedeninin heyecanla titrediğini hissetti Whitney. Üzerinde bütün gün boyunca giydiği 
gömlek ve etekle hiç de hoş görünmediğini düşünüyordu. Oysa Gerard'ın üzerinde mavi polo bir 
gömlek ve bir kot pantolon vardı ve Whitney onu hiç bu kadar yakışıklı görmemişti. 

"Bugün Bowen'in nasıl davrandığını söyle bana," diye söze girdi Gerard. "Bütün gün peşinizdeydim 


ve seni gruptan ayırmaya çalışmadığını biliyorum." 

Şaşkınlıktan Whitney'in gözleri büyümüştü. "Gün boyunca bizi mi takip ettin?" diye sordu hayretle. 
"Evet." 

"Ama arkadaşın..." 


"Arkadaşım sadece bana bu olayda biraz yardıma olmak için geldi buraya. Şu anda New York'a, 
ailesinin yanına döndü bile." 


"Yani dil profesörü falan değil mi?" 


"Değil, ama dil konusunda üzerine yoktur. Birkaç dili anadili gibi konuşur. Bowen seni bir yere 
davet etti mi?" 


Whitney bakışlarını kaçırdı ondan. Yanılmıyordu. O Bowen'i yakalamaktan başka bir şeyle 
ilgilenmiyordu. 


"Evet," diye cevap verdi. "Yarın sabah grubun planlanmış bir gezisi olmadığı için beni göl 
kenarında bir yere kahvaltıya davet etti. Araba kiralamaktan falan da bahsetti." 


"Kabul ettin mi?" 
"Pek istekli görünmedim. Yapmam gereken bazı şeyler olduğunu söyledim ona. Bir süre sonra 
yediği öğle yemeğinin midesini rahatsız ettiğini ve akşam yemeği yemek istemediğini söyledi. 


Yemekten sonra gidilecek olan dans gösterisine de gitmeyecekmiş." 


"Yalan söylüyor. Bütün istediği seninle birlikte olmak ve Paris'e kadar sabredeceğini de hiç 
sanmıyorum." 


"Ben de Paris'e kadar beklemek istemiyorum. Ne olacaksa bu gece olsun artık." 
"Şu anda açıklayamayacağım nedenlerden dolayı Paris'e kadar beklemen gerek." 
"Neden?" 


"Çünkü onu on sekiz yaşında bir kıza sahip olmaya çalışırken suç üstü yakalamaktan çok daha 
önemli bir şeyin peşindeyiz." 


Whitney onun ne demek istediğini anlamıştı. "FBI ajanı falan mısın?" diye sordu. 


"Hayır, Bayan Lawrence," dedi Gerard. "Ben İnterpol için çalışan bir özel detektifim. Sana bu 
konuda başka bir açıklama yapamam." 


Aman Allahım, dedi Whitney kendi kendine. Onun için gerçekten hiçbir şey ifade etmiyorum. 
Sadece önem verdiği bir işin ortasında ortaya çıktım. O da benden yararlanmaya karar verdi. 


Bunu düşünmek ona acı vermişti. Hem de o güne kadar hiçbir şeyin vermediği kadar. 
"Bay Bowen aranılan ve tehlikeli bir adam değil mi?" diye sorabildi sadece. 


"Dediğim şeyleri yaparsan sana hiçbir zararı dokunmaz." 


"Başka seçeneğim var mı?" 

"Elbette. Ama söylediklerimi yaparsan ülkene büyük bir hizmet etmiş olursun." 

Ülkeme hizmet mi, diye düşündü Whitney. 

Gerard ise onun aklından geçenleri okumuştu sanki. "Kızı için ısmarladığı oyuncağı kuklacıdan 
senin almanı isteyecek," dedi. "O zamana kadar onu oyalamanı istiyorum. Yarın için yaptığı teklifi 
kabul etmediğine göre sana bir teklifte daha bulunacaktır." 

"Ben de öyle düşünüyorum." 

"O zaman istediklerini yap ve odasına git. Böylece onunla olmak istediğine inanacaktır. Sen onun 
odasına girdikten birkaç dakika sonra ben bir bahane bulup araya girer ve istediklerini 
gerçekleştirmesini engellerim." 

"Sakın geç kalma." 

Oysa Gerard'la birlikte oldukları zamanlarda en son kaygı duyduğu şey zamandı. Onun kollarında 
vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor, zamanın durmasını istiyordu. Gerard da bunu biliyor olmalıydı. 
Tam düşüncelere dalıp gitmişti ki, telefonun çalmasıyla yerinden fırladı. Arayan Bowen olmalıydı. 
Gerard da onun ne kadar tedirgin olduğunu fark etmişti. Bir telefona bir Whit-ney'e çevirdi 
bakışlarını. Whitney titreyen elleriyle ahizeyi kavradı ve kulağına götürerek, "Alo," dedi ürkek bir 
sesle. 

"Whitney, ben Donald Bowen." 

"Ben de tam sizi arayıp midenizin nasıl olduğunu soracaktım." 

"Ne kadar düşüncelisin. Mide bulantım henüz geçmedi, maalesef." 


"Ne kötü. Bu durumda akşamki gösteriyi kaçıracaksınız." 


"Galiba. Senden akşam yemeğinden sonra bana bir fincan çay getirmeni rica edecektim. Bu otelde 
oda servisi yok ve ben midemi rahatlatacak bir şeyler içmek istiyorum." 


"Elbette. Eczaneye uğrayıp ilaç almamı da ister misiniz?" 


"Yo, hayır. Buna gerek yok. Çay benim için harika bir ilaç olacaktır. Yalnız senin gösteriyi 
kaçırmana neden olacağım herhalde." 


"Benim için yaptığınız onca şeyden sonra bunun sözü mü olur? Size yardım etmek beni mutlu 
edecektir. Bir saat sonra orada olurum. Oda numaranız kaç?" 


"Üçüncü katta, on altı numaralı odadayım. Sen harika bir kızsın, Whitney. Buraya gelmeni dört 
gözle bekleyeceğim." 


"Ben de. Görüşmek üzere." 
Telefonu kapattıktan sonra Gerard'a döndü. "Nasıl? İşimi iyi yaptım mı?" 


"O kadar iyiydin ki, Bowen'in emellerini bir an önce gerçekleştirmek için sabırsızlandığına eminim." 


Whitney tüm bedeninin ürperdiğini hissetti. "Akşam yemeği yemek istemiyorum." 


"İstersen sen odanda kal ve canın ne istiyorsa onu yap. Ben çocuklara kendini iyi hissetmediğini 
söylerim. Yemekten sonra da Bowen'e götürmen için odana çay getiririm." 


"İyi fikir. Şimdi izin verirsen, duş almak istiyorum." Gerard odadan çıkmak yerine bakışlarını 
Whitney'in güzel yüzüne dikmiş ve olduğu yerde kalakalmıştı. "Whitney," dedi birkaç saniye sonra. 
"Endişelenmene gerek yok. Ben her dakika yanında olacağım ve seni koruyacağım." 


"Endişelenmiyorum zaten," diye cevap verdi Whitney. "Tek istediğim üzerimdeki elbiselerden 
kurtulup sıcak bir duş almak." 


Gerard'ın dışarı çıkmasıyla kapıyı kilitledi ve kendini yatağına atarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya 
başladı. 


G'erard kırk dakika sonra elinde çay tepsisiyle Whitney'in odasına girerken duygularımın karşılıksız 
olmadığını bilmek için neler vermezdim, diye düşünüyordu. 


Ancak kapıyı açan kızın yüzünde ona karşı sıcak duygular beslediğini belli eden en ufak bir işaret 
yoktu. Üzerine zaten harika olan vücudunu büsbütün ortaya çıkaran siyah bir pantolon ve beyaz, 
ipek bir bluz giymişti. Gerard'ın elindeki tepsiyi aldı ve doğru Bowen'in odasına yöneldi. 


Gerard da kendi odasına girdi ve cep telefonunu alarak otele çağırdığı polis layafetindeki ajanlara 
beş dakika sonra Bowen'in kapısını çalarak bir hırsızlık olayı yüzünden pasaport kontrolü 
yaptıklarını ve Whitney'in pasaportunu görmek istediklerini söylemelerini istedi. 


Beş dakikada Bowen'in hiçbir şey yapamayacağını biliyordu, ancak yine de Whitney sağ salim 
odasına dönünceye kadar içi içini kemirdi. Aradan beş saat geçmiş gibi gelmişti ona. 


"Ne oldu?" diye sordu heyecanla. 

Whitney onunla gözgöze gelmemeye dikkat ediyordu. "Beni görür görmez yatağından kalktı ve 
yanıma gelip elimdeki tepsiyi aldı," diye anlatmaya başladı. "Ardından alnımdan öptü ve benim bir 
melek olduğumu söyledi." 

"Bu kadar mı?" 

"Hayır. Öğrenmek istediğin benimle sevişmek isteyip istemediğiyse, bunu istemedi. Evliliğinin 
uzun süre önce bittiğini, bana karşı özel duygular beslediğini ancak bunu kabul etmekte 
zorlandığını, çünkü benim çok genç olduğumu söyledi. Yine de bana aşık olduğunu ve benimle 
sevişmek istediğini söyledi." 

Gerard ellerini yumruk yapmış, hırsla sıkıyordu. 'Şen ne dedin?" diye sordu sabırsızlıkla. 


"Ben de ona karşı farklı duygular beslediğimi söyledim. Aksi takdirde elimde çay tepsisiyle orada 
ne işim olabileceğini sordum." 


"Sana inandı mı?" 
Whitney kıpkırmızı olmuştu. "İnanmasını sağladım," dedi arkasını dönerken. 


Gerard ne olduğunu anlamıştı. Bowen'in Whitney'i kollarının arasına alıp öptüğünü düşündü bir an. 
Öfkeden çıldıracak gibi olmuştu. 


Whitney ise, "Sonra hemen polisler geldi," diye devam etti. "Herhangi bir davette bulunmasına 
fırsat kalmadı." 


"O halde birkaç dakika içinde arayacak ve seni tekrar odasına davet edecek." 
"Ya da onu içeri alacağımdan emin olarak kapıma gelecek." 
Gerard onun korktuğunu hissetmişti. 


"Ama seni bulamayacak," dedi. "Çünkü sen de bütün öğrenciler gibi aşağıya inmiş gösteriyi 
seyrediyor olacaksın. Bu durumda hiçbir şey yapamaz. En azından bu gece eli kolu bağlanmış 
şekilde oturacak. Haydi, gidelim artık." 


Aşağıya inip gruba katılarak gösteriyi seyrettiler. Ardından Gerard Jeff, Roger ve Whitney'i bol bol 

hediyelik alabilecekleri bir alışveriş merkezine götürdü. Otele nehir kenarından ağır ağır yürüyerek 
döndüler. Gerard'ın amacı vakit iyice geç olmadan otele dönmemekti. Böylece Bowen'in Whitney'i 

arama ihtimali kalmayacaktı. 


Birbirlerine iyi geceler dileyerek odalarına çekildiklerinde vakit gece yansını çoktan geçmişti. 
Whitney'in bakışlarına yansıyan endişe Gerard'ın gözünden kaçmamıştı. Ortalıktan el ayak 
çekildikten sonra odasından çıkarak Whitney'in kapısını tıklattı. Whitney kapıyı aralayınca da, 
"Seni uyarmak istedim," dedi içeri süzülerek. "Bu gece telefonlara cevap verme. Ayrıca sakın 
moralini bozma, iş bitmek üzere. Yarın Strasburg'da geçireceğimiz geceyi de atlattık mı sorun 
kalmayacak. Öbür gün zaten Paris'te olacağız. Yarın akşam için Almanya sınırına bir gezi 
ayarladım. Planları çok önceden yaptığımızı ve gitmezsen çok ayıp olacağını söyle ona. Ancak 
Paris'teki geceyi ona ayırdığını söylemeyi de ihmal etme. Paris'e vardığımızda senden o kuklayı 
mağazadan almanı isteyecek. Kuklayı ona getirdiğinde ise hemen göz altına alınacak. Onu bir 
daha hiç görmeyeceksin." 


"iyi bir plana benziyor." 
Gerard bakışlarını ona dikmişti. "Ama yine de korkuyorsun, değil mi?" diye sordu. 
"Evet. Gelip kapıma dayanmasından korkuyorum." 


"Artık bunun için korkmana gerek kalmıyor. Bundan böyle benim odamda kalacaksın. Haydi, neye 
ihtiyacın varsa yanına al ve odama gidelim." 


Whitney şaşkınlıktan söyleyecek hiçbir şey bulamıyordu. İtiraz edecek oldu. Ancak Gerard, "Senin 
güvende olduğunu bilmezsem işimi rahatça yapamam," diyerek susturdu onu. "Kiminle 
uğraştığımızı bilmiyoruz. Her an bir tehlikeyle karşılaşabiliriz. Anahtarın nerede?" 


"Tuvalet masasının üzerinde." 


Whitney'in tepki göstermediğini sanmış ve ona karşı hiçbir şey hissetmediğinden iyice emin 
olmuştu. 


Bu iş biter bitmez Yuri'nin yanına gider ve Bayan Lawrence'yi hayatımdan tamamen silip atıncaya 
kadar tatil yapıp keyfime bakarım, diye düşündü üzüntüyle. Ancak ya onu unutamazsan, diyordu 
içinden bir ses. Ya onu asla kalbinden sikmezsen? 


"Sen benim yatağımda yat," dedi içeri girince. "Ben uyku tulumumda yatacağım. Şimdi aşağı inip 
birkaç telefon etmem gerek. Sonra gelirim. İyi uykular." 
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Whitney o gece Gerard'ın odasında uyuyacağına inanamıyordu bir türlü. O kadar şaşkın bir 
durumdaydı ki, ne yapacağını, ne söylemesi gerektiğini bile bilemiyordu. 


Bildiği tek şey bunun bir hata olduğuydu. Ancak birkaç gün sonra her şey bitecek, diye 
düşünüyordu. O ve Gerard kendi yollarına gidecekler ve belki de bir daha asla birbirlerini 
görmeyeceklerdi. 


Chrisune'ye ise Greg'in babası hakkında hiçbir şey söylememeye kararlıydı. Christine zaten olayı 
unutmaya çalışıyordu. Greg son derece masum ve tatlı bir çocuktu. Babası hakkında hiçbir şey 
bilmemesi hem o hem de Christine için en iyisiydi. 


Her şey unutulup gidecekti bir gün. Ancak WVhitney o geziyi ve onu, Gerard'ı, asla 
unutmayacaktı. 


Uyandığında Gerard'ı göremedi odada. Bıraktığı not gözüne ilişmeseydi, akşam odaya hiç 
gelmediğini bile sanabilirdi. 


"Whitney," diyordu Gerard notunda. "Bowen gece seni telefonla aradı. Bulamayınca kapma geldi 
ve artından içeri bir not attı. Bu gece için bir şeyler planlıyor, ancak dediğim gibi biz bu gece 
burada olmayacağız. Ben gelinceye kadar odadan çıkma." 


Yerinden kalktı ve giyindi. Artık bıkmıştı bu elbiselerden ve bu tarzdan. Yirmi altı yaşındaki bir kız 
gibi giyinmek, saçlarını toplamak ve makyaj yapmak istiyordu artık. 


On dakika sonra kapı çalındı. 


Gelen Gerard'dı. "Hemen inelim," dedi Whitney'e. "Alışverişe gidecek bir grup lobide seni bekliyor. 
Kahvaltı etmek için vaktin kalmadı. Öğle yemeğini otelde yedikten sonra Strasburg'a gitmek üzere 
yola çıkacağız. Ben alışverişe gelmeyeceğim, ama peşinizde olup sizi adım adım takip edeceğim. 
Endişelenme sakın." 


Aşağı indiklerinde Whitney aralarında Bowen'in de bulunduğu bir grup öğretmen ve öğrencinin 
beklediğini gördü. Allahtan Jeff ve Roger hemen yanına gelmiş ve onu tek başına bırakmamışlardı. 
Alışveriş ve öğle yemeği boyunca da yanından ayrılmadılar. Bowen ona yaklaşmak için bir türlü 
fırsat bulamıyordu. 


Yemekten sonra otobüse binerek Strasburg'a hareket ettiler. Gerard otobüse herkesten önce 
binmiş ve Jeff, Roger ve Whitney'in yerlerini ayırmıştı. Whitney yol boyunca Roger'le oturdu. 
Strasburg'taki otellerine yerleşir yerleşmez Gerard'ın ayarladığı bir minibüsle Alman sınırına gidip 
yemeği orada yediler. Ardından turistler için özel olarak hazırlanan bir dans gösterisine gittiler. 
Her şey o kadar güzel ve Gerard o kadar etkileyiciydi ki, Whitney kendini bir masal aleminde 
hissediyordu. Tek üzüntüsü bu masalın çok kısa bir süre sonra bitecek olmasıydı. 


Otele vardıklarında vakit gece yansını çoktan geçmişti ve Whitney Gerard'la başbaşa kalmak için 
sabırsızlanıyordu. Herkes odasına çekildikten bir süre sonra eşyalarını alarak Gerard'ın odasına 
geçti., 


Birkaç saat önceki gülen, eğlenen, neşeli adam gitmiş, yerine işine büyük bir ciddiyetle sarılmış, 
asık suratlı bir adam gelmişti sanki. 


Sandalyesini Whitney'in ayak ucuna iliştiği yatağa yaklaştırdı ve, "İşte planımız," diye anlatmaya 
başladı. "Yarın Paris'teki otele varır varmaz doğru odana git ve oradan hiç çıkma. Odan sürekli 
olarak gözetim altında tutulacak. Ayrıca Bowen'le yapacağın konuşmaları kaydetmek için üzerinde 
bir kayıt cihazı bulunduracaksın. Cihazı sana yarın sabah veririm." 


"Ancak daha sonra olacaklar için bir şey söyleyemeyeceğim. Sen olayların akışına göre nasıl 
davranman gerektiğine kendin karar vereceksin. Ben yandaki odada olacağım. Herhangi bir terslik 
olursa ya da zor durumda kalırsan hemen müdahale edeceğim." 


"Sakın unutma. Seninle sevişmeyi ne çok isterse istesin, onun asıl amacı gizli görevini yerine 
getirmek. Bunun için hiçbir şeyden yılmayacaktır. Seni sadece diğer kızlardan farklı olduğun için 
alet olarak kullanıyor." 


"Doğal davranmaya çalış ve ne diyorsa yap. On sekiz yaşında ve ona aşık bir genç kız özel işlerine 
burnunu sokmaz ye fazla meraklı olmaz. Seni siparişini almak üzere o dükkana bir taksiyle 
gönderecektir herhalde." 

"Otel ve dükkan çevresi sivil polislerle kuşatılmış olacak. Parayı ödeyip paketi eline aldığın an 
dükkan sahibi ve Bowen tutuklanacak. Senin ve kardeşin gibi masum kurbanların yoluna bir daha 
çıkamayacak. Haydi şimdi uyuyalım. İkimizin de dinlenmeye ihtiyacı var." 


Birkaç dakika sonra Whitney yatağa, Gerard da kapının önüne serdiği uyku tulumuna girmişlerdi. 
Whitney gözünü kırpmayacağını biliyordu, ancak Gerard'ın böyle bir sorunu olmadığı belliydi. 
Yattıktan birkaç dakika sonra derin derin nefes alıp vermeye başlamasından onun uykuya daldığını 
anladı Whitney. 

Bakışlarını ona dikmiş, hayallere dalmıştı. Saatin çaldığını duyunca gözlerini kapattı ve uyuyormuş 
numarası yapmaya başladı. Birkaç dakika sonra omuzuna dokunan güçlü bir el onu hafifçe 
sarsarak uyandırmaya çalışıyordu. İnleyerek gözlerini açtı. Gerard'ın ışü ışıl parlayan yeşil 
gözlerini görmüştü tam karşısında. "Saat kaç?" diye sordu. 

"Yedi olmak üzere. Acele etmezsen kahvaltıyı kaçıracaksın. Ben aşağı iniyorum. Bowen otobüste 
yarana oturmanı isteyecektir. Hemen kabul et." 

Arkasını dönmüş, kapıya yönelmişti. Bir an durdu ve, "Whitney," dedi yumuşak bir sesle. 
"Efendim?" 

"Dikkatti ol." 

"Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim." 

Donald iyi olduğuna emin misin? Otobüsteki halin beni çok endişelendirdi." 

"İyiyim, Whitney. Gel, şu yatağa otur da sana daha yakından bakayım." 


"Bu nasıl?" 


"Uzak." 


Başka bir konuşma geçmedi aralarında. Bazı mırıldanmalar, ve birbirlerini tutkuyla öpen iki insanın 
çıkardığı sesler çarşafların hışırtısına karışıyordu. 

Gerard boğazına bir şeylerin düğümlendiğini hissetti. Başını duvara dayamış, yan odadan gelen 
sesleri dinliyordu ve her yanını ter basmıştı. 

"Korkuyor musun?" diye sorduğunu duydu Bowen'in. 


"Hayır, diye cevap verdi Whitney. "Biraz... yani evet." 


Donald'ın kahkahası tüylerini diken diken etmişti. İçinden görevini bir kenara bırakıp içeri girerek 
Whitney'i onun elinden kurtarmak geliyordu. 


"Ne kadar büyüleyicisin," diye fısıldadı Bowen. "Aklımı başımdan alıyorsun." 
"Sen de çok iyisin, Bowen." 


Whitney sanki rol yapmıyor, her şeyi hissederek söylüyordu. Gerard hemen telefona uzandı ve 
Bowen'in odasının numarasını çevirdi. Birkaç saniye sonra telefon açılmıştı. 


"Ben Gerard," dedi Gerard hemen. "Mideni merak ettiğim için aradım. Çok kötü görünüyordun." 
"Biraz uzandım," diye cevap verdi Bowen. "Şu anda daha iyiyim." 


"Sana ılık süt ve bisküvi getireceğim. Benim de ülserim var. Ağrı çektiğim zamanlarda süt ve 
bisküvi çok iyi geliyor. 


"Buna hiç gerek yok," dedi Bowen sıkıntıyla. "Zahmet ediyorsun." 
"Benim için yaptiğm onca iyilikten sonra bunun lafı mı olur?" diye cevap verdi Gerard. "Birkaç 


dakika sonra oradayım." 


Bowen telefonu kapatır kapatmaz Whitney'e döndü. "Arayan Bay Smith'ti. Buraya geliyor. Bu 
durumda senin gitmen gerek, Whitney. Ben onunla birlikteyken sen de gidip kızım için 
ısmarladığım kuklayı alabilir misin? Ben bu durumda gidebileceğimi hiç sanmıyorum." 

Plan gerçekleşmek üzereydi. 

"Elbette," diye cevap verdi Whitney. "Senin için her şeyi yaparım." 

"Sen bulunmaz bir insansın, Whitney. Döndükten sonra odanda kal. Herkes çekildikten sonra sana 
telefon edeceğim ve bütün geceyi birlikte geçireceğiz. Kuklacıya vereceğin parayı hazırladım. 
Bavulumdaki zarfta duruyor. Şu bozuklukları al. Taksi şoförüne verirsin. Al, adres de burada." 
Whitney onun verdiği her şeyi aldıktan sonra, "Fazla gecikmem," diyerek kapıya yöneldi. 


Bowen de, "Acele et," diye seslendi arkasından. 


Whitney bir an durdu ve bakışlarını onun gözlerinin içine dikerek, "Edeceğim," diye fısıldadı. 
"Benimle sevişirken Fransızca konuşmanı istiyorum." 


Bowen başını evet anlamında sallarken, Whitney onu gözü ondan başkasını görmeyen bir aşık 


olduğuna iyice inandırdığını düşünüyordu. 


İki dakika sonra Gerard'ın cep telefonu çaldı. Arayan dışarıda bekleyen ajanlardan biriydi ve 
Whitney'in oteli terk ettiğini haber veriyordu. 


"Güzel," dedi Gerard. "Peşini bırakmayın. Ona kesinlikle bir zarar gelmeyecek." 

"Bu kadın sizin için önemli galiba." 

Gerard gözlerini yumdu. "Evet. Hem de çok." 

Çalışma sırası ona gelmişti. Bowen hayatının sürpriziyle karşılaşmak üzereydi. Onu o şaşkın haliyle 
görmek oldukça eğlenceli olacaktı. 

Gerard düşündüğünde bu görev boyunca ne kadar büyük acı çektiğini fark etti. Whitney'i gördüğü 
andan itibaren Duygusal, fiziksel ve ruhsal bir işkencenin içinde bulmuştu kendini. Ve artık tüm 
acıları bitmek üzereydi. 


Lawrence?" 
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Whitney yavaşlayarak arkasına baktı. Esmer, uzun boylu ve son derece yakışıklı bir adam iç 
hatların kapısında durmuş ona sesleniyordu. 
"Roman Lufka," diye tanıttı adam kendini. "Özel detektif." 


Whitney'in kalbi yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlamıştı. "Hank'ın arkadaşı mısınız?" diye 
sordu heyecanla. 


"Nasıl, iyi mi? Bilmem gerek." 


Bir anda gözyaşlarına boğulmuştu. Paris'te geçirdiği son gün tuhaf bir hayal aleminde yaşamıştı 
sanki. Elinde paketle kuklacı dükkanından çıkmış yürürken kendini bir anda havaalanına giden 
polis arabasının içinde bulmuş ve apar topar Amerika'ya giden bir uçağa bindirilmişti. Gerard'a 
teşekkür edecek ya da iyi olup olmadığını öğrenecek vakti olmamışta. Bir yandan boş bulunup 
duygularını açığa vurduğu için kendine kızıyor, diğer yandan da ondan bir haber alabilmek için 
yanıp tutuşuyordu. 


"Bir saat önce Bay Smith'in New York'ta olduğunu öğrendim," diye cevap verdi Bay Lufka. 
"Şükürler olsun. Buraya, Salt Lake'ye dönecek mi? Teşekkür etmek isterdim." 


"Eminim çok hoşuna giderdi. Buraya gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Ben sadece sizi karşılamak 
için geldim. Benimle, gelin lütfen. Bavullarınızı aldım." 


"Teşekkür ederim." 
Havaalanından eve kadar hemen hemen hiçbir şey konuşmadılar. Whitney ağlamamak için kendini 


zor tutuyordu zaten. Roman ona iyi günler dileyerek evinin önünde bıraktı ve içeri girmesini 
bekledikten sonra uzaklaştı. 


Gerard en sevdiği iki arkadaşının New York'taki evinde oturmuş, içkisini yudumluyordu. Ancak 
gevşeyip rahatlayamıyordu bir türlü. Roman'dan gelecek telefonu sabırsızlıkla bekliyor, Whitney'in 
sağ salim evine ulaştığını duymak istiyordu. 


Sonunda cep telefonunun çalmasıyla yerinden fırladı. Ancak Roman'ın sesini hiç beğenmemişti. 
"Neler oluyor, Roman?" diye sordu endişeyle. 


"Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var?" 


"Buraya gelmen gerek," dedi Roman. "Sana telefonda söylemek istemediğim bazı şeyler var. İlk 
uçağa atla. Ben seni karşılarım." 


Gerard bembeyaz olmuştu. Hemen telefonu kapattı ve, "Eminim, Whitney'e bir şey oldu," dedi 
Yuri ve eşine. "Roman'ın bu kadar kaygılandığına daha önce hiç şahit olmamıştım. İçimden bir ses 
Whitney'in kaçırıldığını ya da yaralandığını söylüyor. Gitmem gerek." (Bu Roman'da olmasa ;D ;D 


) 


Telefon çaldığında Whitney kendisini ziyarete gelen ailesini daha yeni uğurlamıştı. Bütün gün 
onlarla konuşmuş, Meksika anılarını anlatmışta, ama içi kan ağlıyor, sevdiği erkeği bir daha 
göremeyeceğini sanıyordu. Aldığı kukla Greg'in çok hoşuna gitmişti. Onun mutlu olduğunu 
görünce Whitney de sevinmişti. 


"Alo?" dedi ahizeyi kulağına götürerek. 
"Bayan Lawrence?" 
Sesi hemen tanımıştı. "Bay Lufka, siz misiniz?" diye sordu heyecanla. 


"Size bu gizli bilgiyi vermemem gerekiyordu," dedi Roman. "Ama olayla doğrudan ilgili olduğunuz 
için haber vermek istedim. Gerard sekiz otuz uçağıyla buraya geliyor." (Vay hain vay ;D ;D ) 


Rahatsız edici bir sessizlik oldu. Whitney ne diyeceğini bilemiyordu. "Pek iyi durumda olmadığını 
öğrendim," diye devam etti Roman. "Geldikten sonra özel bir bakıma ihtiyacı olacak sanıyorum." 
(çoook özel ;D ;D ) 


Whitney'in bir şey söylemesine meydan vermeden kapatmışta telefonu. Whitney saatine baktı. 
Uçağın inmesine bir saatten az kalmıştı. Evden koşarcasına çıktı ve jipine atlayarak havaalanının 
yolunu tuttu. 


Onu başka bir yere gitmeden önce son bir kez görecek ve ne kadar çok sevdiğini söyleyecekti. 
Daha sonra hiç görüşmeyeceklerdi belki de. Ama Whitney ona bunu söylemek istiyordu. Allahtan 
eve öğleye doğru gelmiş ve bir duş alarak biraz dinlenecek vakit bulmuştu. Yüzündeki hafif 
makyajla tam yirmi alta yaşındaki biri gibiydi o anda. Saçlarını salmış, üzerine en sevdiği yazlık 
kıyafeti olan siyah kolsuz ve mini elbisesini giymiş, boynuna altın bir kolye takmışta. Havaalanında 
uçağı karşılayan kalabalığın en önünde durduğu takdirde Gerard'ın onu görmemesine imkan 
yoktu. 


Gerard yol boyunca Roman'a telefonla ulaşmaya çalışmış, ancak bir türlü başaramamışta. 
Yolcuların uçaktan inmesine izin verilir verilmez yerinden fırladı ve koşarcasına ilerleyerek 
bekleme salonuna vardı. Etrafa dikkatle bakıyor, Roman'ı görmeye çalışıyordu. Birden siyah 
elbiseli, sarışın bir kız ilişti gözüne. Bir kez daha dikkatle baktı. Yanlış görmüyordu. Bu Whitney'in 
ta kendisiydi. Onu görmüş ve kollanın açarak koşmaya başlamıştı. Gerard gördüklerine inanmakta 
zorlanıyordu. Beni bekliyor, dedi kendi kendine. Menekşe gözlerinin derinliklerinde kaybolmuştu 


sanki. Kollarını açtı ve onu kucakladı. 


"Seni seviyorum," diye hıçkırdı Whitney haykırırcasına. "Seni seviyorum, çok seviyorum. Sana bir 
şey oldu diye çok korktum. Bay Lufka halimi anladı ve bana telefon ederek senin..." 


"Biliyorum," diye sözünü kesti Gerard. Onu kollarına almış, başım ipeksi saçlarının içine 
gömmüştü. Lufkiloviç kardeşleri iyi tanıyordu ve havaalanındaki karşılaşmalarını onların 
ayarladığını hemen anlamıştı. 

Dudakları büyük bir özlemle birleşti. Birbirlerini gördükleri andan itibaren birbirleri için 

yaratıldıklarını anlamışlardı zaten. Gerard iç güdülerinde asla yanılmamıştı o güne dek. 


"On sekiz yaşındaki Whitney Lawrence'yi tanıdım," dedi. "Şimdi de yirmi altı yaşındaki Whitney'i 
tanımak istiyorum." 


Birkaç dakika sonra Whitney'in evine gitmek üzere jipine binmişlerdi bile. 

Bir kez daha özlemle sarıldılar birbirlerine. Gezi boyunca bastırmaya çalıştıkları duygulan ve 
arzuları dizginlenmesi imkansız bir şekilde tekrar canlanmıştı. 

"Seninle hemen evleneceğim, Whitney," diye fısıldadı Gerard. "Seni ne kadar çok sevdiğimi 
anlatmama olanak yok. Karım Simone'nin ölümünden sonra kimseyi bu kadar sevebileceğimi 
sanmıyordum." 


"Ben de seni çok seviyorum Gerard. Yeğenimin babasını aramaya kalkışmasaydım, seninle asla 
tanışamayacaktık." 


"Bunu düşünmek bile istemiyorum. Sana daha sonra Bowen'in hikayesini ayrıntılarıyla anlatırım, 
ama şu an için konuşacak daha önemli şeylerimiz var. O nasıl olsa ait olduğu yere, hapishaneye 
gitti." 

"Öbür öğretmenlere nasıl bir açıklama yaptın?" 

"Bowen'in rahatsızlandığını ve hastaneye götürüldüğünü, birinin onunla kalması gerektiğini ve 
benim kalmamın uygun olacağını söyledim. Onlar da benimle aynı fikirdeydiler. Jeff ve Roger'e göz 
kulak olacaklarına dair söz verdiler bana." 

"Ya benim ayrılışımı nasıl açıkladın?" 


"Büyükannenin rahatsızlandığını ve ilk uçakla gitmen gerektiğini söyledim onlara. Bir gün her şey 
açığa çıkacaktır elbette. Ancak şu an için herkes buna inanıyor." 


Whitney ona hayranlıkla bakıyordu. "Bir öğretmen olarak harikaydın," dedi. 
"Sen de rolünü çok iyi yaptın. Roman görse, seni de aramıza katmak isterdi." 
"Bu gece bizim için yaptıklarına bakılırsa aranız çok iyi olmalı." 


"O ve kardeşi Yuri benim ailem gibiler. Bu arada, seni en kısa zamanda ailemle tanıştırmak 
istiyorum. Çok seveceklerinden eminim." 


"Sana ait her şeyi tanımak için sabırsızlanıyorum. Ben de seni ailemle tanıştıracağım. Christine ve 
Greg onlarla birlikte yaşıyor. Bu arada, Christine'ye Bowen'le ilgili hiçbir şey söylemeyeceğime dair 
söz verdim. Seninle Meksika'da tanışmış gibi yapmamız gerekecek." 


"İyi fikir. Bunun ayrıntılarını daha sonra konuşuruz. Şimdi bir an önce eve gidelim. Yalnız önce 


Roman'ı görüp bavullarımı almam gerek. Beni bekler misin?" 

"Seni sonsuza dek bekleyebilirim." 

Greg nerede? Gitmeden önce onu bir kez daha kucaklamak istiyorum." 

Whitney Donald Bowen'in yaptıklarını düşünmek bile istemiyordu, ancak Greg'i canı kadar seviyor, 
onu görmeden edemiyordu. Kendisinin de o günlerde en büyük isteği Gerard'dan hamile kalmaktı. 
Erkek olursa bebeğin adını Hank koyacaktı. 

"Balayına nereye gidiyorsunuz?" diye sordu Christine. 

"Bilmiyorum," dedi Whitney. "Bu büyük bir sır." 

"Whitney, sen ve Gerard hala..." 

Whitney başını hayır anlamında salladı. 

"Heyecanlı mısın?" 

"Hayır, ama..." 

İkisi de gülmeye başlamışlardı. 

"Gerard harika biri," dedi Christine. 

"Biliyorum." Artık onun karısıydı ve birkaç dakika sonra başbaşa kalacaklardı. Beklemek 
işkenceden başka bir şey değildi, ama Whitney bunun için pişmanlık duymuyordu. Hayatı boyunca 


heyecanla beklediği düğün gecesi mutluluğunu yaşamak üzereydi o anda. 


"Onca yer dururken gidip de Meksika'da karşılaştınız. O ve Lufka kardeşler mükemmel insanlar. 
Sen çok şanslı bir insasın, Whitney." 


"Sen de Greg gibi bir oğlun olduğu için şanslısın. Eminim ünün birinde seni seven ve Greg'e iyi bir 
baba olabilecek biriyle karşılaşacaksın." 


Kapı açılmış içeriye anneleri girmişti. "Haydi, Whitney," diye seslendi. 
"Birkaç dakika daha çıkmazsan Gerard bir kalp krizi geçirecek." 


Whitney kardeşini ve Greg'i öperek dışarı çıktığında Gerard'ı dışarıda endişeli bir ifadeyle onu 
beklerken buldu. 


"Şükürler olsun," dedi Gerard onu görür görmez. "Ben de doğru söylüyorlar sanmıştım." 

"Ne hakkında?" 

"Arkadaşlar Yuri ve Roman'ın bana şaka yapmak için seni kaçırdığını söylediler. Seni göremeyince 
onların doğru söylediklerini düşünmeye başlamıştım, iyi ki buradasın, yoksa büt ün geceyi seni 


aramakla geçirebilirdim." (Aslında Yuri ve Roman bütün iyiliklerinden sonra bu kadarcık eğlenceyi 
hak etmişlerdi bence ;D ;D Ama genede insaflı çıktılar ;D ) 


Whitney güldü. "Arkadaşların seni çok seviyor olmalılar." 


"Sen buna sevgi mi diyorsun?" 


"Evet. İkimizin de bu geceyi dört gözle beklediğimizi bildikleri için biraz heyecan katmak 
istemişler, o kadar." ;D ;D 


Gerard rahatlamaya başlamıştı. "Seni seviyorum, Whitney," dedi 
gülümseyerek. 


“Haydi evimize gidelim ve sana bunu ispat edeyim." 
"Arkadaşların da peşimizden gelecektir." 
"Sen kollarımda olduktan sonra ne yaparlarsa yapsınlar, umurumda değil." 


Aynı şey Whitney için de geçerliydi. Sonunda prensini bulmuştu ve onların krallıklarında her şey 
mükemmeldi. 


Malesef 


